Schema Openbaring over de eerste zes zegels

	
1e zegel
	
Openb. 6:1
	
ruiter op witte paard
	
Het ingaan met jouw leven op Jezus Christus en het evangelie van Jezus Christus.

	
2e zegel
	
Openb. 6:3
	
de ruiter op het rossige paard
	
Weerspannige geest die er samen met jou voor wil zorgen, dat je het woord niet verstaat en/of ook niet doet in je leven.

	
3e zegel
	
Openb. 6:5
	
de ruiter op het zwarte paard
	
Gevolg van het voorgaande: er treedt stagnatie op in de positieve ontwikkeling: ook minder beleving, minder enthousiast. De eerste liefde bekoelt.

	
4e zegel
	
Openb. 6:7
	
de ruiter op het vale paard
	
Gaat samen met het vorige: occulte geesten. Occult weerspannige/occult onreine etc.
Occulte geesten die in de religieuze wereld werken.

	
5e zegel
	
Openb. 6:9
	
mensen, die in Christus zijn gestorven
	
Vreugdevol, vol verwachting: Hoe lang duurt het nog en dan zal...
Voor ons: het verzuchtende en het verwachtingsvolle.

	
6e zegel
	
Openb. 6:12
	
Nu, in deze tijd
	
6 verschijnselen



