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VAN DE REDACTIE: 

HET VOLLE EVANGELIE DEEL 2 IS UIT! 
 

Op 27-06-2025 verschijnt het volgende boek van ‘Het 

volle evangelie: vernieuwing van denken verandert je 

leven! De gezonde leer, deel 2’: 

Het werk van de heilige Geest en het toetsen van ultra-

charismatische uitingen. 

In het vorige nummer werd de tekst op de achterflap 

van het boek weergegeven. Nu willen we de inhouds-

opgave tonen, zodat u een indruk krijgt wat er in het 

boek aan de orde komt: LINK 1 en de cover: LINK 2 die 

is ontworpen door Henk Verbeek, de vormgever van dit 

blad. 

Het werk van Gods Geest is een actueel thema voor ons 

persoonlijke leven en het gemeenteleven (hoofdstuk 1 

t/m 15) en de ultra-charismatische manifestaties in 

onze tijd en omgeving veroorzaken veel verwarring 

(hoofdstuk 16 t/m 20). Het boek is een vervolg op 

deel 1, waarin de ondermijning en het herstel van het 

fundament van het geloof plus het bouwen op het 

fundament naar voren werd gebracht. 
Het boek telt 228 pagina’s en kost inclusief (de helft van) de 
portokosten: € 18,50. Het kan besteld worden via de 
evangelische boekwinkel onder het ISBN-nr. 9789080383692. 
Op die wijze bestellen stimuleert de omloopcirculatie en 
wellicht de verkoop van dit boek over dit actuele onderwerp.  
Het boek is eveneens verkrijgbaar via bol.com. Maar het is ook 
mogelijk het boek te bestellen door overmaking van € 18,50 

op rekeningnummer NL22INGB0007738672 van Uitgeverij 
Verdieping en Aansporing o.v.v. Het volle evangelie 2 en uw 
naam en adres. Het boek wordt u dan toegezonden na 
verschijning (27 juni 2025). Tijdens spreekbeurten en op de 
toerustingsdag in Alphen is het boek (zonder bijdrage in 
porto) mee te nemen voor € 16,00 (met strookje hoe dit 
digitaal over te maken).  

 
‘GOUD VANOUDS EN VAN NU’ 
 

Door Rita Blijdorp 

Beste mensen,  

 

We zijn alweer toegekomen aan de 

woensdag van de gemeentelijke 

Driebergen-vakantieweek van de 

VEG Den Haag. Ook nu weer een 

luisterversie van deze woensdag en een leesversie van 

de opname van vorige maand (de dinsdag). Dit keer legt 

broeder Van den Brink uit vanuit Rom 9:24-26 hoe het 

zit met de verkiezing of liever uitverkiezing van Israël. 

God kiest altijd uit tot een bepaalde taak. God had het 

volk Israël uitverkoren om recht en gerechtigheid op 

aarde te bewaren en wel ter plaatse…  Luister deze 

studie verder via de link: 19830727-2568-JEvdBrink-

rom9:24-26-Gemeentekamp-Uitverkiezing-wo mo 

 

WERELDBEHEERSERS VAN  

DEZE DUISTERNIS (3) 

Naar de mp3 van het Gemeentekamp VEG Den 

Haag te Driebergen op di. 1983-07-26 

Door J.E. van den Brink 

Metamorfose = vernieuwing van denken 

Het was voor enkelen gisteren wat te 

moeilijk. Doe er maar wat ‘pap’ bij is de 

opdracht. Vertel maar eens aan een 

rups dat-ie moet gaan vliegen, dat is 

het probleem nietwaar? Als een rups 

zou denken; ik ga vliegen dan denkt hij; dat kan ik nooit. 

Dan moet er iets veranderen, dan moet hij 

metamorfoseren om een duur woord te gebruiken. En 

als wij willen metamorfoseren, dat is van gedaante 

willen veranderen, dan moeten we vernieuwen in ons 

denken. Dat hebben we hier natuurlijk wel vaker 

gehoord.    Lees HIER VERDER… 

https://www.hoger-op.nl/
https://www.hoger-op.nl/_downloads/bf6d257f4f442d083827b73ef7e79273
https://primary.jwwb.nl/public/w/p/i/temp-uxehswkgreqkpiqsbyuv/boer-2-cover-13-5-mm-17x24_lr_def-high.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=1298%2C884%2Cx1%2Cy0%2Csafe&width=800&height=545
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/427e61f0d40c3e8ea68f2bd79e1953aa
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/427e61f0d40c3e8ea68f2bd79e1953aa
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/e9aa487032b7d64db897fba394e3b86c
https://www.hoger-op.nl/documenten/wereldbeheersers-van-deze-duisternis-3
https://primary.jwwb.nl/public/w/p/i/temp-uxehswkgreqkpiqsbyuv/pionier-jevdbrink-leven-high.jpg
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LEVEN VANUIT GELOOF 

OF VANUIT GEVOEL? 
 
Door Eljakim Nuijten 

 
Intro 
Ik wil eens stil staan bij een moeilijk 
onderwerp. Probeer te lezen met je 
hart... Hoe goed ken je jezelf? 
Willen wij meer en meer op Jezus 
lijken? Dat heeft een prijs! 

Ik heb eerder een stukje geschreven over “de stem van 
God verstaan.” En wat doe je, wanneer Hij tot je 
spreekt? 
Tegenwoordig wordt er in kerken en gemeenten nadruk 
gelegd op ervaringen met God, ervaringen met de 
heilige Geest. We moeten de aanwezigheid van God 
voelen, we moeten aangeraakt worden... Emotie speelt 
daar een grote rol bij. 
Ook worden we veel meegenomen in kerken en 
gemeenten naar aardse gebeurtenissen en omstandig-
heden. Voor mij zijn dat ontwikkelingen die niet mijn 
aandacht vragen. Het is zeker ernstig wat er allemaal 
gebeurt. Maar daar zouden we niet verbaasd over 
moeten zijn. Echter, het kan je leven van iedere dag als 
christen behoorlijk beïnvloeden. Kijken we terug in de 
geschiedenis, dan zie je veel van dit soort ontwik-
kelingen, periodes en manifestaties. De aarde is in 
handen van de satan - Luk. 4:6; Rom. 8:20; 1 Joh. 5:19. 
Daarom noemt Jezus hem de overste van deze wereld. 
Helaas is hij dat nog, en hij is in alle opzichten 
verwoestend bezig. 

Vatbaar!? 
Ik ben wel eens vatbaar in mijn emoties. 
Soms wordt er een gedachte in mijn hoofd opgeblazen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van een woord dat iemand 
tegen mij uitspreekt. Dat woord kan dan uitvergroot 
worden in je denken en je een hele dag of nacht 
bezighouden… 

Emotie, gevoel!? 
Ze zijn een deel van ons, horen bij ons. Door God in de 
mens, in ons gelegd. Dat is waarheid.  
Maar wat kan het veel met mij, met ons doen… 

Enkele voorbeelden uit het oude testament 
Tijdens het overdenken van deze gedachten moest ik 
aan een paar mensen uit het oude testament denken. 
Sara was lacherig over de belofte van de God over een 
zoon en liegt ook nog over haar lachen. 

Gideon heeft grote vrees voor de Midjanieten, maar is 
uiteindelijk wel gehoorzaam aan God. 
Kiest Gideon uiteindelijk voor zijn gevoel, emoties of zijn 
geloof, zijn vertrouwen? Wat leidde tot de overwinning? 
Simson liet zijn gevoel, emoties, lust vaak de boventoon 
voeren. Dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. 

Gevoel of emotie? 
Afgaan op je gevoel, leven vanuit je emotie of leven 
vanuit vertrouwen, leven vanuit geloof? 
Een omschrijving van gevoel die ik gevonden heb is: 
Wat je lichamelijk of innerlijk voelt: 

• Een pijnlijk gevoel in je arm hebben, 

• Een gevoel van verdriet hebben, 

• Ik heb het gevoel dat er iets leuks gaat 
gebeuren.` 

Het gaat mij dan nu in eerste instantie niet om 
lichamelijke pijn. Een omschrijving van gevoel in 
psychologische zin is: 

• Een innerlijke (positieve of negatieve) beleving 
van een bepaalde gebeurtenis. 

• Dit kan een specifieke, externe prikkel uit de 
omgeving zijn, maar ook: 

• Een interne gebeurtenis zoals een gedachte of 
een beeld dat wij in ons oproepen, of in ons 
opgeroepen wordt. 

Er zijn veel emotionele uitingen te benoemen. Ik heb er 
maar een paar benoemd. Ik kijk graag naar Jezus. Hoe 
ging Jezus ermee om? 

Jezus en emotie 
Jezus had ook emotie, maar dat weerhield hem niet 
verder te gaan en geloof te hebben en het geloof te 
behouden. 
Hij weende over Jeruzalem, weeklaagde, snikte luid, 
staat er in diverse vertalingen. 
Hij was bewogen bij de dood van Lazarus. 
In de NaB staat in Johannes 11:38 Dan komt Jezus, wéér 
woedend, tot in het diepst van hem. Of eerder in vers 
35: Jezus breekt uit in tranen. 
Op dat moment ziet Jezus in de geest van wat er zich 
daar afspeelt. De manipulatie van mensen, de twijfel 
van mensen, satan is bezig. En dáár is Hij boos over.  
En Jezus spreekt over geloof. Jezus zegt tegen Marta: 
‘Heb Ik je niet gezegd: als je gelooft, zul je de glorie van 
God zien’? 
En Jezus dankt God, zijn Vader, voordat Hij Lazarus met 
luide stem naar buiten roept. Jezus spreekt ook zijn 
vertrouwen en geloof uit tegen zijn hemelse Vader: ‘Ik 
wist dat Gij Mij altijd verhoort!’ (Joh. 11:41-42).  
Wat een mooi voorbeeld van zien wat er in de 
geestelijke wereld gebeurt. Daardoor geraakt worden, 
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maar tegelijkertijd de geestelijke autoriteit hebben. Niet 
afreageren op de mensen, maar geloof hebben in de 
glorie van God! 

Een oud lied 
Kennen jullie dat liedje nog? Kunnen wij het nog uit onze 
herinnering naar boven halen? 
Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, Ga ik 
moedig voorwaarts onder hoon en spot… 
Glorie, glorie, nimmer zal het eeuwig woord des Heren 
falen. 
Glorie, Glorie...ik sta vast op de beloften van mijn God!! 

Nadenkend hierover kom ik tot een volgende conclusie: 
Emoties, gevoelens heersen vaak over ons geloof en dan 
sta je niet vast op de beloften van God. Althans, dat kan 
heel vaak zo zijn. 
Gevoel is dus niet verkeerd. Maar wat/wie is de 
aanjager van je gevoel? Onderzoek dat iedere keer. 
(Tot zover heb ik even wat gedeeld over gevoel of 
emotie). 

Mozes en de Sinaïdoorn 
In de Naardens Bijbelvertaling lezen we het volgende 
stuk: 
Exodus 3: 1 -15 ( NaB) 
1 Mozes is herder geworden over het wolvee van Jitro, 
zijn schoonvader, priester van Midjan; hij drijft het 
wolvee tot achter de woestijn en komt aan bij de berg 
van God, op Horeb aan. 2 Dan laat zich aan hem zien: 
de engel van de ENE in een vuurvlam uit het midden van 
de Sinaïdoorn; hij ziet het aan: ziedaar, de Sinaïdoorn 
gloeit in het vuur en de Sinaïdoorn wordt niet verteerd! 
3 Dan zegt Mozes: ik móet van mijn weg afwijken,- 
ik ga het zien, dit grootse gezicht: wáárom verbrandt 
hij niet, de Sinaïdoorn? 4 Dan ziet de ENE dat hij van zijn 
weg is afgeweken om het te zien; God roept tot hem 
uit het midden van de Sinaïdoorn en zegt: Mozes!, 
Mozes!, en die zegt: hier ben ik! 5 Hij zegt: nader niet 
hierheen; trek je schoenen van je voeten, want de 
plaats waarop jij nu staat, heilige - rode - grond is dat! 
6 En hij zegt: Ik ben de God van je vader, God van 
Abraham, God van Isaak en God van Jakob! Mozes 
verbergt zijn aanschijn, want hij is bevreesd om te 
kijken naar God! 7 Dan zegt de ENE: gezien, gezien heb 
ik de onderdrukking van mijn gemeente in Egypte; hun 
schreeuwen voor het aanschijn van hun drijvers heb ik 
gehoord, ja ik heb weet van zijn smarten; 8 ik daal af 
om hem te ontrukken aan de hand van Egypte en om 
hem te doen ópklimmen uit dat land naar een land 
goed en wijd, naar een land dat overvloeit van melk en 
honing; naar het oord van de Kanaäniet en de Chitiet, 
de Amoriet en de Periziet, de Chiviet en de Jeboesiet; 9 

welnu, ziedaar, het geschreeuw van de zonen Israëls is 
tot mij gekomen; ook heb Ik de verdrukking gezien 
waarmee de Egyptenaren hen verdrukken; 10 welnu: 
ga, Ik zend je tot Farao; en leid mijn gemeente, de 
zonen Israëls, weg uit Egypte! 11 Dan zegt Mozes tot 
God: wie ben ik dat ik tot Farao zal gaan, en dat ik de 
zonen Israëls uitleid uit Egypte? 12 Maar Hij zegt: 
omdat ik met jou zal zijn* en dit is voor jou het teken 
dat ík je heb gezonden: als je de gemeente hebt 
uitgeleid uit Egypte zullen jullie God dienen op déze 
berg! 13 Dan zegt Mozes tot God: ziedaar, ik zal 
aankomen bij de zonen Israëls en tot hen zeggen: de 
God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden!- als zij 
tot mij zeggen: wat is zijn naam?, wat zal ik dan tot hen 
zeggen? 14 Dan zegt God tot Mozes: Ik zal er zijn* zoals 
Ik er ben! Hij zegt: zó zul je tot de zonen Israëls zeggen: 
IK-ZAL-ER-ZIJN heeft mij tot u gezonden! 15 Dan zegt God 
nog tot Mozes: zó zul je zeggen tot de zonen Israëls: 
DIE-ER-ZAL-ZIJN, de God van uw vaderen, God van 
Abraham, God van Isaak en God van Jakob, heeft mij 
tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en dit is 
mijn gedachtenis voor generatie op generatie; 
Extra kanttekening bij de NaB: daar staat als enige 
vertaling namelijk de ‘Sinaïdoorn’ genoemd. 

Sinaïdoorn 
Een opmerkelijk voorbeeld van een afwijkende 
vertaalwijze vinden we in de Naardense Bijbel van Pieter 
Oussoren. Die noemt het ‘Sinaïdoorn’, omdat de stam 
van het woord volgens hem duidelijk verwantschap 
vertoont met Sinaï. Als theoloog is hij niet 
geïnteresseerd in welke plant mogelijk bedoeld is, maar 
naar de bedoeling van het woord zelf. Het woord 
verwijst naar de plek waar de tegenstellingen worden 
opgeheven, de plek van de eenheid. Brandende 
braamstruik en vuur waren 'een geheel’. 
Een herder heeft waarschijnlijk vaak een vaste route 
met zijn schapen. Mozes kiest ervoor om deze keer van 
zijn weg af te wijken. Hij ‘moet’ dat, zegt hij. Hij ziet wat. 
Hij is nieuwsgierig! Wanneer hij afwijkt van zijn 
geplande weg, dan pas roept God hem. 
Dat kan ook voor ons gelden. We kunnen vaak op de 
automatische piloot gaan en reageren. Ook in ons 
geloofsleven. Maar God kan ons soms ook roepen om 
een andere weg te gaan, dan zouden we ook nog beter 
bereikbaar voor Hem kunnen zijn. Afwijken van 
geplande routes… ingaan op de roep van de Heer! 
God is er en zal er altijd zijn. Gelooft u dat?? Wat een 
zekerheid voor ons!! 
En die eenheid in dat beeld van de Sinaï-doorn brengt 
me bij: Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is 
één! (Deut. 6:4, NBG). 
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Eén zijn 
God is één! In Hem is geen verdeeldheid. God is de God 
van Israël en Hij is één!! God is onze God en in Hem is 
geen verdeeldheid!! Hij is dan ook één in Zijn goedheid, 
in Zijn liefde, in Zijn trouw, in Zijn genade. Etc. etc. 
Diezelfde éénheid is ook te zien in Jezus. Hij zegt in 
Johannes 14 vers 9 tegen Filippus: Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien. 
God zegt tegen Mozes: Ik zal er zijn, zoals Ik er ben. Dat 
zegt mij iets over nu en over de dag van morgen. God is 
erbij. Én in het beeld van de brandende Sinaïdoorn 
mogen we het beeld van Gods eenheid zien. 
Dat geldt ook voor ons! 
Maar, er ligt iemand op de loer... de duivel, satan – de 
uit-Eén-drijver. Hij wil ons uit de Ene wegdrijven, 
weghalen. Hij wil gemeenten, mensen, zelfs je hart 
uitééndrijven. Van de contacten met mensen tot het 
contact met God en Jezus zelf wil hij verstoren. 

Verscheidenheid en verschil tussen mensen 
Mensen zijn verschillend, dat is mooi. Daarin mag je de 
veelkleurigheid van God, de Schepper zien. Door die 
verscheidenheid, en het verschillend zijn, gaat de één 
anders met een situatie om dan de ander. Dat mag.  
Ondanks dat mensen verschillend zijn, kunnen bepaalde 
keuzes wel eenzelfde invloed hebben. Bijvoorbeeld: ‘te 
veel drinken is voor iedereen niet goed.’ Man, vrouw, 
christen of niet-christen. Dat begrijpen we allemaal. 
Geen moeilijke stelling! 

Gevoel kan je geloof doen schudden 
Maar even terug naar emoties en gevoel. Emoties, 
gevoel heersen vaak over ons geloof. Gevoel is niet 
verkeerd. Maar wat/wie is de aanjager van je gevoel? 
Emotie, gevoel kan ook je geloof uiteendrijven. Je leven 
met de Heer doen schudden, op twee gedachten doen 
hinken. 
Zoals Jezus de satan achter Petrus aanspreekt dat hij 
alleen maar wijst op aardse zaken, kunnen emoties en 
gevoel je op aardse zaken wijzen. Dat gebeurt helaas 
vaak. 
Gevoel of geloof? Wat heeft bij ons de overhand? Waar 
laten wij ons door leiden? 

Omschrijving van geloof 
Volgens het Merriam-Webster's Dictionary heeft geloof 
meerdere definities, waaronder: 

• "iets waarin men met name met sterke overtuiging 
gelooft",  

• "volledig vertrouwen", 

• "geloof en vertrouwen in en loyaliteit aan God" en 

• "een vast geloof in iets waarvoor geen bewijs is". 

Mooie omschrijvingen! 
Nog een tweede ontmoeting uit de Bijbel die ik met 
jullie samen wil lezen: 

Saulus achtervolgt de volgelingen van Jezus 
Handelingen 9 vers 1- 9 
1 Maar Saulus blaast nog steeds dreiging en moord 
tegen de leerlingen van de Heer. Hij komt bij de 
heiligdomsoverste 2 en vraagt van hem brieven aan 
Damascus, voor de samenkomsten (daar), om, als hij er 
vindt die VAN DE WEG ZIJN , mannen zowel als 
vrouwen, ze gebonden naar Jeruzalem te mogen 
leiden. 3 Maar terwijl hij voorttrekt, geschiedt het als 
hij Damascus nadert dat plotseling licht uit de hemel 
hem omstraalt. 4 Hij valt op de aarde neer en hoort een 
stem tot hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij? 5 Maar hij zegt: wie bent U, Heer? En hij: ík ben 
Jezus, die jíj vervolgt, 6 echter, sta op en kom de stad 
binnen, dan zal tot jou gesproken worden wat je moet 
doen! 7 Maar de mannen die met hem onderweg zijn, 
zijn sprakeloos blijven staan. Zij horen de stem wel 
maar worden niemand gewaar. 8 Maar Saul WORDT 
WAKKER, van de grond af, maar hoewel zijn ogen open 
zijn, kan hij helemaal niet kijken! Maar met 
handgeleide leiden zij hem Damascus binnen. 9 Het is 
drie dagen geweest dat hij niet kan kijken; 
ook eet en drinkt hij niet. 

De ontmoeting van Saulus met Jezus 
Zijn bekering, zijn roeping, hij gaat 180 graden om. 
Eén van de verklaringen van het woord dat de 
Naardense Bijbel vertaalt als wordt wakker en in vele 
andere vertalingen is vertaald door stond op of richtte 
zich op is omschreven vanuit Strong-nummers met: 
wakker worden, opwekken vanuit de dood tot leven. 
Saulus was als het ware op oorlogspad… zie de vertaling 
“blaast dreiging en moord.” Wat een emotioneel - door 
de boze aangeblazen - mannetje. 
Jezus zelf deed een ‘wake up call’ aan Saul. En Saul 
wordt wakker. Beseft waar hij mee bezig is! Hoewel zijn 
natuurlijke ogen drie dagen niet kunnen kijken, gaan 
zijn geestelijke ogen open! Saulus zijn leven verandert 
180 graden na deze ontmoeting. Jezus heeft hem doen 
opstaan!! 

Ontmoetingen met God en Jezus 
Daar kun je naar verlangen. Daar kan je vaak mee bezig 
zijn, om vragen. Kijken naar anderen die dat wel lijken te 
hebben. 
Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Want wij hebben 
Gods Geest in ons. Dat is de mogelijkheid tot een 
dagelijkse ontmoeting! Wat een geschenk van God aan 
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ons. Mogelijkheid tot een dagelijkse ontmoeting met 
onze hemelse Vader én met onze Leidsman ten Leven, 
Jezus. Jezus zegt: wie Mij gezien heeft gezien, heeft de 
Vader gezien - Joh. 14:9. Wij mogen worden als Jezus. 
En met zijn Geest in ons werken aan die éénheid in en 
met God. Geloven daarin, dat Hij er altijd is. 
Wij mogen er ook altijd zijn, voor de ander, vanuit die 
eenheid met Jezus. 

Leven in geloof en vertrouwen 
Wij mogen het leven van de Heer verwachten. Zowel 
geestelijk als natuurlijk leven. 
Laat je geloof groeien! 
Vertrouwen en geloven dat de Heer voorziet! 
Een mooi voorbeeld voor mij van iemand die nuchter 
gelooft en vertrouwt in de voorzienigheid van God is 
Corrie ten Boom. Ondanks grote tegenspoed leert ze te 
vertrouwen! 
Werk met de Heer aan die eenwording van jouw 
geestesleven met Gods Geest. Want emoties kunnen die 
eenwording in de weg staan. 
Er staat: Maar u, wees nuchter in alles. Lijd 
verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. 
Vervul uw dienstwerk ten volle (2 Tim. 4:5 HSV). 
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere 
mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om 
uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat 
zeer goed is en volmaakt (Rom. 12:2 W78). 
Wij mogen loskomen van emotionele banden die ons 
geloofsleven in de weg zitten. Satan wijst altijd naar 
aardse zaken. Wij mogen geestelijk zien en geloven. De 
weg met Jezus gaan is niet de makkelijkste weg. Geen 
succesverhaal met alleen maar voorspoed. Maar het is 
de mooiste weg die er is! Met vallen en opstaan groeien 
in mijn geloof en vertrouwen op de Here Jezus en op 
God, mijn hemelse Vader. 

Eensgezind en daarom meer bruikbaar voor Hem 
God is één! Ben ik eensgezind? Van binnen en met mijn 
broeders en zusters? Wat zit er misschien nog in de 
weg? 
Hoe meer wij groeien in die éénheid met God en met 
elkaar, hoe meer Jezus ons kan gebruiken. Dat geloof ik. 
Dan moeten we misschien, net zoals Mozes, van 
gebaande paden afwijken, of net zoals Saulus misschien 
vooroordelen loslaten, of zelf op je voeten gaan staan 
en je werkelijk overgeven aan Jezus Christus, wetende 
dat Hij het beste met je voor heeft! 
Spreek je geloof en vertrouwen naar de Heer uit. En 
werk verder aan de eensgezindheid met de Heer en met 
elkaar. Amen! 
 

VAN DE PIONIERS 

DE EERSTE BRIEF VAN PAULUS AAN DE 

TESSALONICENZEN (5) 

Beknopte kanttekeningen  

Door J.E. van den Brink 

1  Voorts dan, broeders, vragen wij 

en vermanen wij u in de Here Jezus, 

dat gij, zoals gij van ons vernomen 

hebt, hoe gij moet wandelen en 

Gode behagen, zoals gij ook 

inderdaad wandelt, dat nog meer 

doet. 

Nadat Paulus eerst persoonlijk de Tessalonicenzen 

heeft aangesproken, komt hij nu terug op zijn eerdere 

onderwijs en benadrukt hij enkele belangrijke punten. 

Hij stelt niet dat ze van de juiste leer zijn afgeweken, 

zoals hij later wél aan de Galaten schrijft dat ze zich 

hebben afgewend van Hem die hen geroepen heeft 

naar een ander evangelie (Gal. 1:6), maar hij adviseert 

de gelovigen in Tessalonica om hun huidige pad te 

blijven volgen en standvastig te blijven. Dit doet hij als 

iemand die één met hen is in de Heer. Zijn aansporingen 

gaan over het toepassen van het evangelie in het 

dagelijks leven, om zo God te behagen. Dit betekent: 

leven volgens Gods wil en bedoeling, in geloof aan het 

evangelie, want zonder geloof is het onmogelijk om God 

te behagen (Hebr. 11:6). Hij moedigt hen aan om er nog 

een schepje bovenop te doen. 

2 Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven 

hebben door de Here Jezus. 

Paulus heeft over al deze dingen gesproken tijdens zijn 

verblijf bij hen. Hij heeft hen duidelijke inzichten 

gegeven en voorschriften voor hun dagelijks leven in de 

zichtbare wereld. Hij sluit dus aan bij de kennis die al bij 

hen aanwezig is. Zijn boodschap is niet alleen gericht op 

de toekomst, zoals we aan het eind van dit hoofdstuk 

zien, maar ook op het hier en nu. Hij doet dit alles 'door 

de Here Jezus', wat betekent dat hij handelt in opdracht 

van Hem. In de volgende verzen zal hij deze 

voorschriften verder uitwerken. 

3 Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van 

de hoererij,   
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Paulus behandelt eerst het huwelijk, als beeld van de 

gemeenschap tussen Gods Geest en de menselijke 

geest (vglk. vers 8). Wanneer hij spreekt over het 

huwelijk, spreekt hij met het oog op Christus en de 

gemeente (Ef. 5:32). Hij begint met de stelling: ‘God wil 

uw heiliging; u moet zich onthouden van seksuele 

immoraliteit’. Het woord porneia, dat in de NBG wordt 

vertaalt met ‘hoererij’ betekent ontucht, of seksuele 

omgang buiten het huwelijk. Zoals Gods Geest alleen 

gemeenschap zoekt met de menselijke geest en niet 

met andere geesten, zo wil Hij ook dat wij ons 

afzonderen van andere geesten en volledig rein zijn. Dit 

wordt uitgebeeld in het huwelijk door de toewijding aan 

één partner. De Heer wil de gemeente voor Zich 

plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets 

dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet (Ef. 5:27). Zo 

moet ook het huwelijk in ere zijn bij allen en het bed 

onbezoedeld (Hebr. 13:4). 

Net zoals onze geest niet tegelijkertijd gemeenschap 

kan hebben met Gods Geest én boze geesten, is het in 

het natuurlijke leven niet toegestaan om intieme 

relaties te hebben met zowel de eigen partner als met 

anderen. In het volk Israël kwam het voor dat een man 

meerdere vrouwen had of zijn vrouw verliet. Daarom 

zegt Jezus dat Mozes hen vanwege de hardheid van hun 

hart heeft toegestaan hun vrouw weg te zenden door 

haar een scheidingsbrief te geven (Mt. 19:7,8). Waarom 

is hun hart verhard? Omdat er boze machten in dit volk 

aanwezig zijn waarvoor het oude verbond geen 

bevrijding biedt. Daarom gedraagt het zich als een 

ongeestelijk volk dat ook de geestelijke huwelijkswetten 

niet naleeft. Voor de heidenen geldt hetzelfde. Zij 

hebben zich in hun verdoving overgegeven aan de 

losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei 

onreinheid. Daarom zegt Paulus: ‘Gij geheel anders!’ 

(Ef. 4:19,20). 

4,5. dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat 

wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeer-

lijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, 

Hier wordt besproken dat een man zijn ‘vat moet 

verwerven’. volgens sommige vertalingen verwijst dit 

naar het trouwen: dat ieder zijn eigen vrouw moet 

verwerven. Zo wordt er in 1 Petrus 3:7 ook over de 

vrouw gesproken als 'brozer vaatwerk'. Hier wordt 

hetzelfde Griekse woord voor vat of vaatwerk gebruikt 

(skeuos). In andere vertalingen wordt het ‘vat’ gezien als 

het eigen lichaam, dat men moet weten te beheersen. 

Er dient hoe dan ook sprake te zijn heiligheid en 

eerbaarheid. 

Een heilig huwelijk betekent dat er bij het aangaan 

ervan geen onreine geesten in het spel mogen zijn, en 

dat ook binnen het huwelijk respect en fatsoen 

belangrijk zijn. In het huwelijk is niet alles geoorloofd. 

Onreine machten zullen proberen het huwelijk te 

ontwrichten. Aan de ene kant door mensen aan te 

zetten tot buitensporige begeerten, aan de andere kant 

door natuurlijke gevoelens en verlangens te onder-

drukken. Dit zien we vaak bij mensen die God niet 

kennen (de heidenen) en die geen rekening houden met 

de geestelijke principes en de symbolische betekenis 

van de relatie tussen Gods Geest en onze geest. 

6-8. en dat men zijn broeder niet slecht behandele of 

bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van 

dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en 

nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, 

wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, 

die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

Paulus vermaant ook de zusters om in huwelijkszaken 

hun man en broeder goed te behandelen en eerlijk en 

oprecht te zijn. Een vrouw kan haar huwelijkspartner in 

moeilijkheden brengen door seksuele gemeenschap te 

weigeren. Paulus zegt hierover: "Onttrek u niet aan 

elkaar, behalve met onderling goedvinden voor een 

bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. 

Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal 

verzoeken" (1 Kor. 7:5). Ook mag de vrouw haar man 

niet bedriegen door overspel. God staat dit niet toe, net 

zoals Hij de gelovige niet toestaat zich in te laten met 

boze geesten. Hij is een wreker: Hij levert hen in hun 

hartstochten over aan de onreinheid, zodat bij hen het 

lichaam onteerd wordt (Rom 1:24). Wie zich schuldig 

maakt aan deze dingen, zal merken dat zijn geestelijke 

leven ten onder gaat. Niemand die voldoende geest 

heeft, doet zulke dingen (Mal. 2:15). Paulus heeft hier 

uitgebreid over gesproken in de gemeente van 

Tessalonica, net zoals hij dat deed in Korinthe. 

Het is niet Gods bedoeling dat wij ons, zowel in de 
geestelijke wereld als in het dagelijks leven, laten leiden 
door boze machten. Zijn wil is heiligmaking: afzondering 
van de boze en volledig herstel. Zo moeten we zuiver 
wandelen met God en met onze huwelijkspartner. Wat 
Paulus hierover leert, is geen eigen verzinsel, maar 
berust op Gods eeuwige gedachten. Daarom geldt: wie 

deze woorden verwerpt en er lichtvaardig mee omgaat, 
hoe kan die behouden worden? Op de tegenwerping "Je 
kunt toch niet zo heilig leven en het alleen met één 
partner stellen" is het antwoord: "Wie zo spreekt, 
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verzet zich tegen Gods plan." God is van zijn kant trouw 
en houdt zich aan zijn plan. Hij heeft ons immers de 
Heilige Geest gegeven. Deze Geest geeft ook de kracht 
om Gods plan voor het natuurlijke leven waar te maken: 
in heiliging en eerbaarheid. 

9,10 Over de broederliefde is het niet nodig u te 
schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd 
elkander lief te hebben; gij doet dat dan ook ten 
aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar 

wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen, 

Nadat de apostel eerst heeft geschreven over de 
intieme liefde tussen man en vrouw als beeld van 
Christus en de gemeente, roept hij de Tessalonicenzen 
nu op om de 'filadelfia' (broederliefde) in praktijk te 
brengen, zowel in woorden als in daden. Hun reputatie 
op dit gebied is al positief - Timotheüs heeft goed 
nieuws gebracht over hun geloof en liefde (3:6). 
Eigenlijk is het dus niet nodig om over de liefde te 
schrijven. Timotheüs is met veel informatie bij Paulus 
teruggekomen, wat voor de apostel aanleiding is om 
verschillende onderwerpen aan te kaarten. Wat hun 
onderlinge verbondenheid betreft, kunnen ze op 
dezelfde weg doorgaan. Met de heilige Geest (vers 8) is 

ook Gods gevende liefde in hun harten uitgestort. 
Hierdoor hebben ze geleerd om van hun broeders en 
zusters te houden - niet alleen van die in Tessalonica, 
maar ook van die in andere gemeenten in Macedonië, 
zoals Filippi, Berea en Neápolis. God is daarbij zelf hun 
leermeester. Toch is het goed om hen aan te moedigen 
deze onderlinge band te blijven koesteren en 
versterken. 

11,12 en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw 
eigen zaken te behartigen en met uw handen te 
werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat gij u 
behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die 

buitenstaan, zonder iets nodig te hebben.  

Deze vermaning gaat vooral over de verkeerde 
levensstijl van sommige Tessalonicenzen. Dit komt 
voort uit hun overdreven verwachting van Jezus' 
terugkomst. Ze denken dat Hij elk moment kan 
verschijnen (zie 2 Tess. 2:2) en om daarop voorbereid te 
zijn, zijn ze gestopt met werken. Ze moeten natuurlijk 
wel ergens van leven, en het geld voor hun 
levensonderhoud moet dan komen van de broeders die 
nog wel aan het werk zijn. Als iedereen stopt met 
werken, moeten buitenstaanders hen onderhouden. Dit 
ongeregelde gedrag zorgt voor onrust in de gemeente. 

Voor een gemeente is het juist essentieel dat er rust en 

vrede heerst, zonder spanningen. Daarom schrijft 
Paulus dat ze hun eigen zaken moeten regelen en dit 
niet door anderen moeten laten doen. Ze horen met 
hun eigen handen hun brood te verdienen. Dan hebben 
ze ook niets nodig van buitenstaanders (dat zijn 
ongelovigen, zie 1 Kor. 5:12, Kol. 4:5 en 1 Tim. 3:7). Zo 
zijn ze in alles een voorbeeld van correct leven. 
Ook nu moeten we geen broeders en zusters, en zeker 
geen ongelovigen, laten opdraaien voor de gevolgen 

van een overtrokken roeping of bediening. Als 
bijvoorbeeld een moeder dagelijks bezig is met 
activiteiten in de gemeente, terwijl de buurvrouw op 
haar gezin moet passen, klopt er iets niet. Dit geldt ook 
voor vaders die zich met allerlei 'geestelijke' taken aan 
hun natuurlijke plichten onttrekken. Paulus zelf heeft de 
Tessalonicenzen het goede voorbeeld gegeven van hoe 
je je hoort te gedragen (2 Tess. 3:6-12). 
(wordt vervolgd). 

 

EEN VOLK GODE TEN EIGENDOM 

Naar een boodschap in de VEG De Opgang op 

2024-10-13 (mp3)  

 

Door Roel Schipper 

• HSV Jes. 43:21  Dit volk heb Ik Mij 

geformeerd. Zij zullen Mijn lof 

vertellen… 

• HSV Tit. 2:14  Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, 

opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid 

en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig 

in goede werken. 

We hebben dus gelezen dat God voor zichzelf een volk 

geformeerd heeft, dat Zijn lof zal verkondigen (een zgn. 

‘profetisch perfectum’). En dat Jezus ons vrijgekocht 

heeft om Zijn eigen volk te zijn. Een volk, dat er voor 

Hém is en Hij voor hen. Een volk, waarmee Hij een 

volkomen eenheid vormt (eensgeestes mee is).  

God is om zo te zeggen ‘verliefd’ 

In het boek Deuteronomium geeft Mozes (als 

profeet) dit verlangen van God op meerdere 

plaatsen door. God verlangt een volk als 

huwelijkspartner.  

Hij is, om het maar een beetje oneerbiedig te 

zeggen: ‘verliefd.’ Daarvoor stelt God alles in het werk. 

Daarvoor doet hij allerlei daden van hoffelijkheid. Hij 

geeft voortdurend blijk van Zijn liefde en waardering. Zo 

verlost Hij hen uit Egypte, uit de slavernij.  

https://www.hoger-op.nl/_downloads/7098204c5464162069f2b408834e04ba


HOGER-OP 

9 
 

Verlossen en verlossing 

Nu komt het woord verlossen en verlossing heel vaak 

voor in de Bijbel. (Maar soms in een betekenis in het 

Grieks, die wij in onze taal niet goed kunnen weergeven. 

Ik vind deze informatie toch heel belangrijk. Het werpt 

meer licht op Gods bedoeling met de verlossing. 

Daarom wil ik dit met jullie delen).  

Het Grieks woordenboek geeft een mooie vertaling van 

het woord verlossen in deze speciale betekenis. (een 

zgn. middle voice)   ἐξαιρέω  Middle - to choose out (for 

oneself!) iets/iemand ergens uitnemen; voor zichzelf 

nemen, uitkiezen of afzonderen. De Verlosser / Redder 

heeft, behalve de verlossing, ook een eigen belang op 

het oog. Het gaat er hier dus niet alleen om dat de 

ellendige toestand van Israël ophoudt, maar er is meer! 

De verlossing heeft dus een grotere reikwijdte dan 

slechts verlossing uit de ellende… 

• Hiervan een voorbeeld in Hd. 26:17: De Heer 

verlost (verkiest hem NBG; neemt hem weg W78) 

Paulus uit de moeilijkheden, omdat Hij een plan 

met hem heeft.  

• NBG Gal. 1:4 die Zichzelf gegeven heeft voor onze 

zonden, om ons te trekken uit (exaireo Lei, Luv 

verlossen) de tegenwoordige boze wereld, naar de 

wil van onze God en Vader… (!) Jezus geeft Zich 

niet alleen om ons uit de boze wereld te verlossen, 

(W95 ‘ontrukken’) maar Hij ziet verder; Hij ziet 

meer. Hij ziet:  

God heeft een plan met onze verlossing! 

Hij kiest ons uit voor Zichzelf, om met ons het 

voornemen van de Vader uit te werken. Daartoe geeft 

Hij ons ook zijn Geest. Hij wil ons de Vader doen kennen, 

zodat wij zien dat dit - Gods plan met ieder mens - is. 

Hiertoe wordt ieder mens geroepen; maar weinigen zijn 

uitverkoren (Mat. 22:14), dit is: helaas gaan maar 

weinigen op deze uitnodiging van God in… 

Een citaat 

Prof. Martin Buber (hoogleraar Joodse geloofsleer) zegt 

in zijn ‘Vertellingen van Rabbi Nachman’: ‘Het feit dat 

de mens vallen kan, betekent tevens dat hij stijgen kan. 

Voor het stijgen van de mens bestaan er geen grenzen, 

het hoogste is voor ieder bereikbaar. De enige Heerser is 

uw keuze. Waarvoor kies ik/jij? 

Gods doel met de verlosten 

Dus: God verlost, omdat Hij een plan heeft. Hij heeft Zelf 

een groot belang bij deze verlossing!! En dit geeft Hem 

tevens grote vreugde… God heeft een doel voor ogen 

met de verlosten. Welk doel? Een eigen volk formeren! 

• NBG 1 Pe. 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 

natie, een volk (Gode) ten eigendom, om… de 

grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 

licht. 

• Let op: Voorwaarde(n) om Gods eigen volk te 

zijn/worden:  Exo. 19:5  indien gij aandachtig naar 

Mij luistert en mijn verbond bewaart, dàn zult gij 

uit alle volken Mij ten eigendom zijn. 

We weten wat er gebeurt bij de Sinaï. Daar sluit de Heer 

met het volk zijn verbond. Israël zal een priesterlijk 

koninkrijk zijn, een heilig volk. Hun koning is de Here. 

God wil bij hen wonen. Israël en God horen bij elkaar als 

man en vrouw.  

• NBG Jes. 54:5a  Want  w man is uw Maker, HERE der 

heerscharen is zijn naam; 

Maar… God wordt afgewezen in de liefde. Als Mozes 

nog op de berg vertoeft, bedrijft Israël geestelijk 

overspel. Zij dansen om het gouden kalf. Zo wordt het 

voor God een grote teleurstelling.  

Een blauwtje lopen, wat is dat? 

Wij hebben een typische uitdrukking voor een mislukte 

liefdestoenadering. Van iemand die hierin nul op het 

rekest gekregen heeft, wordt gezegd dat hij een 

blauwtje gelopen heeft. En dat betekende - omstreeks 

1600 - een blauwe plek oplopen doordat men een trap 

tegen de schenen kreeg.  

Dus: Een blauwtje lopen is afkomstig van de uitspraak 

'een blauwe scheen hebben'. Als een vrouw een 

huwelijksaanzoek afwees van een man, had de man 

volgens het volk een blauw scheenbeen.  

God blijft ondanks alles trouw 

In overdrachtelijke zin wordt God op Zijn hart getrapt. 

En dat is nog veel pijnlijker. Hij wordt diep beledigd en 

gekwetst door het volk, waarmee Hij zulke grote 

plannen heeft. Dan treedt Mozes op als voorbidder en 

pleiter. God laat zich verbidden en neemt het volk weer 

aan. Maar als je een huwelijksverbond sluit, is de 

belangrijkste pilaar, behalve de liefde, de trouw. Maar 

daar ontbreekt het nu juist aan bij het volk Israël. Keer 

op keer lezen we van Israëls ontrouw (7x in Ezechiël). 

• NBG Jer. 3:20 maar zoals een vrouw ontrouw wordt 

aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, 

huis Israëls, luidt het woord des HEREN. 

De huwelijksrelatie wordt door de ontrouw van zijn volk 

verbroken. God moet zijn volk prijsgeven en zo gaan ze 

70 jaar in ballingschap. God verbergt zijn aangezicht en 

file:///C:/Users/31627/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BRZ794VZ/GOTOVERSE%20NBG%20Exo%2019:5%20|%20POPUP
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het is alsof Israël weduwe geworden is. Jeremia 

verwoordt dat heel treffend in zijn klaagliederen.  

• NBG Klaagl 1:1 Hoe zit zij eenzaam neder, de eens 

volkrijke stad; als een weduwe is zij geworden, die 

machtig was onder de volken; de vorstin onder de 

landschappen is onderworpen aan herendienst. 

Hier wordt de situatie voorgesteld alsof de man 

overleden is en de vrouw als eenzame weduwe 

achterblijft.  

Ik zal u Mij tot bruid werven! 

En dan komt die prachtige profetie van Hosea.  

• NBG Hos 2:18  1.) Ik zal u Mij tot bruid werven voor 

eeuwig: 2.) Ik zal u Mij tot bruid werven door 

gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en 

ontferming; 19  3.) Ik zal u Mij tot bruid werven 

door trouw; en gij zult de HERE kennen. 

Hier blijkt opnieuw de onvoorstelbaar grote liefde van 

God. En daarom willen we deze tekst eens nader 

bekijken.  

Gaat God hier om zo te zeggen zijn ex (het oude, 

ontrouwe volk Israël) terugnemen als vrouw?  

Gaat Hij dat huwelijk herstellen? Nee! God heeft nog 

een veel heerlijker plan. We hebben hier te maken met 

een nieuwe situatie. Let goed op de woorden: te dien 

dage. (vers 15; 17; 20) Let op: de NBV heeft andere 

versnummers! (vers 18; 20; 23).  

Te dien dage slaat altijd op de nieuwe bedeling; op de 

tijd van Jezus Christus!    

Hosea profeteert dat God alles in het werk stelt om 

toenadering te zoeken tot een knappe, jonge vrouw. 

Dat blijkt uit de drievoudige herhaling. Hoe doet God 

dat? Wel, door de vrouw het hof te maken. Dat wil 

zeggen: Hij probeert haar voor zich te winnen. Hij dingt 

naar haar hand. Hij toont zijn liefde voor haar niet alleen 

met woorden, maar ook met daden. En wat mij nu zo 

treft, is, dat deze jonge vrouw maagd is. Dat houdt in, 

dat ze geen geslachtsgemeenschap heeft gehad. Ze is 

ongerept, en verkeert nog in haar oorspronkelijke staat. 

Daarom wordt ook nadrukkelijk geprofeteerd: God wil 

een eigen volk! Een volk waarmee Hij alleen gemeen-

schap heeft. En hier in de profetie van Hosea wordt 3x 

herhaald: Ik zal u Mij tot bruid werven. God tolereert 

geen 3e in het spel. Daar slaat het woord in de 

grondtekst op. ‘Tot bruid werven’ slaat in de Bijbel 

alleen op een ongetrouwde vrouw, die maagd is, zoals 

Rebekka.  

• NBG Gen. 24:16 En het meisje was zeer schoon van 

uiterlijk, een maagd, met wie geen man 

gemeenschap had gehad.  

•  NBG Lev. 21:14 Een weduwe, een verstotene, een 

onteerde of ontuchtige vrouw - deze zal hij niet 

huwen, maar een maagd uit zijn volksgenoten zal 

hij tot vrouw nemen, 

• NBG Eph. 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals 

Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich 

voor haar overgegeven heeft,26om haar te 

heiligen, haar reinigende door het waterbad met 

het woord, 27en zo zelf de gemeente voor Zich te 

plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets 

dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 

Heeft God het oude, ontrouwe volk Israël dan 

afgeschreven? Nee, maar God maakt iets nieuws! Iets 

beters! Daar mag ook het oude verbondsvolk deel aan 

krijgen. God vergeeft niet alleen hun verleden, maar Hij 

vergeet het ook! 

Jezus zorgt ervoor dat de Vader een zuivere vrouw 

krijgt 

• NBG Jes 65:17b … aan wat vroeger was, zal niet 

gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 

De Vader heeft zijn liefde voor ons geopenbaard in Zijn 

Zoon. De Zoon zal dit huwelijk voorbereiden en tot een 

goed einde brengen! Daarom roept de Vader ons tot 

gemeenschap met Zijn Zoon. Jezus Christus, onze 

Verlosser, zorgt ervoor dat wij als gemeente, heilig en 

rein worden.  

Jezus zorgt ervoor dat de Vader een vrouw krijgt die in 

alle opzichten zuiver is, ongerept is en maagdelijk. Alle 

banden met het rijk der duisternis worden verbroken. De 

Heer plaatst zijn gemeente voor Zich, stralend, zonder 

vlek of rimpel. Hij stelt haar apart voor Zichzelf.   

Als ik dit overdenk, dan ben ik diep onder de indruk van 

Gods liefde en trouw! Want het gaat toch nog wel eens 

mis… En toch stelt Hij zijn plan niet bij. Toch laat Hij het 

niet varen. Het antwoord is, omdat God enkel liefde is. 

Er is geen spoor van: zoek het nu zelf maar uit! Nee, God 

heeft medelijden met de mens die het moet opnemen 

tegen de geweldhebbers en de misleiders in de 

geestelijke wereld. De boze geesten die ons willen 

verleiden of pressen tot geestelijk overspel. Zij willen dit 

voornemen van God verijdelen.  

Wat is ‘het onderspit delven?’ 

En zonder de kracht van de heilige Geest delft die mens 

steeds weer het onderspit. Ook zo’n eigenaardige 

uitdrukking: het onderspit delven. Een uitdrukking die in 

de middeleeuwen gebruikt werd. Het betekent: het 

slechtste deel krijgen; tot de verliezende partij behoren. 



HOGER-OP 

11 
 

Waar komt dat gezegde vandaan? Wel, het werd gezegd 

van een arbeider die bij het graven van een sloot of 

kanaal de grond moest wegspitten uit de bodem en het 

moest overgeven aan een andere arbeider die hoger 

stond. Wie dus het onderspit dolf, deed het zwaarste 

werk. Hij liep grote kans op den duur van uitputting te 

bezwijken.  

Hoe de vijand wil werken… 

Wat een mooi beeld, vind je niet? Zo werkt de vijand 

namelijk ook. Hij laat je zwoegen om in eigen kracht de 

wet te volbrengen. Je probeert weerstand te bieden aan 

de verleidingen. Dat lukt je misschien aanvankelijk wel, 

maar uiteindelijk houd je het niet vol en geef je de moed 

op. Zo ging het ook met de gelovigen in de oude 

bedeling. Daar ging het alleen om het doen wat God zei 

in de wetsvoorschriften.  

Maar de menselijke geest alleen is niet in staat om te 

heersen over zijn geestelijke vijanden. Hij blijkt steeds 

weer de verliezer.  

Door de Geest delven we niet meer het onderspit! 

In de nieuwe bedeling belooft de Heer in Hd. 1:8: maar 

gij zult kracht ontvangen als de heilige Geest over u 

komt. Hoe belangrijk is dan ook de betekenis van de 

heilige Geest voor ons leven! We hoeven niet meer het 

onderspit te delven! We hoeven niet meer de 

verliezende partij te zijn. Is dat niet een geweldig 

evangelie? Zo’n geweldig aanbod van God? Paulus 

dankt God in zijn 2e Korinthebrief voor Zijn onuit-

sprekelijke gave.  

God zal alles in allen zijn 

God zal (uiteindelijk) ‘alles in allen zal zijn’. Niet in 

woorden uit te drukken zó rijk en heerlijk. Wat houdt 

dat eigenlijk in? Alles in allen… Dat betekent dat God 

door de mensheid (door ons) gaat denken, spreken en 

handelen. Ja, wij zijn bestemd om als woning van God 

te dienen. Dit is het uiteindelijke doel van God. Waarom 

kwam de gedachte bij God op om de mens te formeren? 

Om Zichzelf een woning te bereiden. De profeten 

hebben deze gedachten al naar buiten gebracht . 

• Psa. 132:13 Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij 

heeft het Zich ter woning begeerd: 14 Dit is mijn 

rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want 

haar heb Ik begeerd.   

Daarom heeft God er ALLES voor over gehad, om ons te 

verlossen. Wat een heerlijk evangelie! 

LIEDEREN om te luisteren en mee te zingen 

Door Henk Verbeek 

Soms denk je ineens: "Hé, dat wist ik 

nog niet." Blijkbaar is dan duidelijk 

geworden wat je daarvoor nog niet 

had gezien. Het licht is opgegaan. 

Voor velen zijn de teksten uit de Bijbel gewoon mooie 

verhalen. Maar zodra je de diepere betekenis begint te 

zien, gaat er een licht op. Dan begin je te begrijpen wat 

God werkelijk bedoelt en wat Hij door Jezus al heeft 

gerealiseerd. Door Jezus is het licht in de wereld 

gekomen – en jij mag daar deel aan hebben. 

De jeugd (Schakels) zong erover in Schakels 13 – God is 

de bron van enkel licht en Schakels 16 – Stralend licht. 

Ook in de Kapelklanken staan veel liederen rond dit 

thema. Dit keer wil ik er twee met je delen: Lied 184 – 

Jezus, het Licht der wereld – Jezus, de sterke held en 

Lied 186 – Hij is de Vader der lichten – Hij ontsteekt licht 

in uw hart. 

Laat de woorden van deze liederen je hart verlichten! 

 

DE DAAD BIJ HET WOORD 

HOE KOMEN WE TOT DIENEN?  

Door Pieter van Berkel  

 

Terugblik  

In deze bijdrage aan ‘Hoger Op’ wil ik 
het hebben over hoe we tot ‘het 
dienen’ kunnen komen en… wat 
hiervoor nodig is. Maar eerst nog even 

een korte samenvatting van het onderwerp ‘dienen’ 
beschreven in dit mooie blad van afgelopen maand. 
In mijn vorige bijdrage van mei 2025 hebben we kunnen 
lezen wat het betekent, om te dienen en waarom het zo 
belangrijk is voor de verdere groei en ontwikkeling van 
ons persoonlijk geloof.  
De kern was, “de daad bij het woord voegen” en… om 
te zien naar elkaar, met een intense liefde en bewo-
genheid. Dat is priesterschap in praktijk brengen met als 
doel, onze naaste - dat is familie, vrienden, mensen om 
ons heen - Jezus te laten zien door onze levenshouding. 
Dat is óók priesterschap in praktijk brengen in eigen 
gemeente, door onze broeders en zusters te onder-
steunen in het hogerop komen op hun persoonlijke weg 
met Jezus. Door voor hen te bidden en voorspraak te 
doen bij God en…. bevrijding, heling, troost en 
bemoediging te geven aan hen die het zo broodnodig 

file:///C:/Users/31627/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BRZ794VZ/GOTOVERSE%20NBG%20Psa%20132:13-14%20|%20POPUP
https://youtu.be/KtxU_f4JKls
https://youtu.be/MISLRKrdlkY
https://youtu.be/dpNukpEJjp8
https://youtu.be/GGfvBLHUknI
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hebben. Hier oog voor hebben en dit praktiseren is 
onderdeel van onze persoonlijke groei naar zoonschap. 

Dien elkaar in nederigheid en liefde. 
Het is een opdracht die Jezus aan ons heeft gegeven. In 
onze huidige tijd lijkt het helaas alsof ‘dienen’ een 
ondergeschikte rol heeft gekregen of zelfs helemaal niet 
meer wordt benoemd en gepraktiseerd.  
Paulus moedigt ons aan in Galaten 5:13 om elkaar te 
dienen in nederigheid en liefde. Die aanmoediging is 
een directe oproep om uit onze comfortzone te stappen 
en nog meer oog te krijgen voor de nood en zorgen van 
anderen. Dienen is geen verplichting, maar juist een 
uitdrukking van onbaatzuchtige liefde voor de Heer, 
voor elkaar en voor iedereen die zowel de gever als de 
ontvanger verrijkt en aanmoedigt en inspireert. Met 
deze grondhouding reflecteren we dan de onvoor-
waardelijke liefde van God en Jezus voor alle mensen. 
Zo wil de Heer het! 

Dienen is bij veel christenen geen prioriteit 
Ik zie het bijvoorbeeld hier om mij heen. Christenen zijn 
niet gefocust op geestelijke groei en dienen in hun 
gemeente. Men is gefocust op zichzelf en verbetering 
van eigen leven. In de kringen, waar ik kom, is men hier 
(op de Filip.) vemaakt daar gebruik van elal gericht op 
het natuurlijke leven. Geld speelt hier een belangrijke 
rol. God is er voor de mens om een beter (natuurlijk) 
leven te krijgen. Je hoort dat ook  steevast in gebeden. 
‘Heer geef mij dit’ of…  ‘geef mij dat.’ ‘Heer ik vraag u 
om goede gezondheid.’ ‘Heer wilt u alstublieft zorgen 
dat...’ ‘Heer bescherm mij.’ Enz, enz. Deze gedachten 
zijn er van oudsher ingepompt door prediking.  
Men komt niet verder dan dit en het is zo triest te zien 
dat christenen vast zijn gelopen, omdat hun gebeden 
niet verhoord zijn/worden. De Heer wordt gezien als 
een ‘probleem-oplos-automaat.’ Ook vragen als: 
‘Waarom heeft de pastor een auto en ik niet’ en... 
waarom heeft hij een eigen huis en ik niet.’ Omdat een 
pastor hier een status heeft, wordt dit nooit ter sprake 
gebracht in een gemeente. Men durft dat niet.  
Men dient de kerk en de pastor. Er wordt hier wel eens 
gekscherend gezegd: ‘Als je geld wil verdienen, moet je 
pastor worden.’ En de waarheid is hier niet ver van 
verwijderd. 

Liefhebben is doen wat de Heer vraagt 
Hoe zit dat bij ons, die al jaren de boodschap van het 
Koninkrijk der hemelen horen? Blijft het bij ons ook hier 
steken? 
In mijn persoonlijk leven was dit vroeger ook het geval. 
Ik kende de boodschap en toch bleef ik hangen in dit 
soort gebeden. Totdat ik erachter kwam, dat de Heer dit 
zo niet bedoelde.  

Mag je dan niets vragen? Ja natuurlijk wel maar God wil, 
dat wij Hem zoeken en een intieme, vertrouwelijke  
omgang met Hem opbouwen en vandaar uit geeft Hij 
alles wat je nodig hebt. Psalm 23:1: “De Heer is Mijn 
herder, mij ontbreekt niets.” Als we dus in Hem zijn 
(een intieme relatie onderhouden) hebben we dus 
intrinsiek alles wat we nodig hebben om.... in de eerste 
plaats geestelijk te groeien. 
Paulus schrijft in 2 Timotheüs 4:8, dat hij de kroon der 
gerechtigheid eenmaal zal ontvangen uit de hand van 
de Heer en.... niet hij alleen, maar óók allen die de 
verschijning van de Heer liefgehad hebben. 
Liefhebben is niet alleen wat de mond spreekt, maar 
liefhebben is doen wat de Heer vraagt. Dat is in de 
eerste plaats Hem zoeken elke minuut van de dag en die 
persoonlijke omgang met God en Jezus leidend laten 
zijn in alle facetten en van je leven. 

God wil een Vader voor ons allemaal zijn 
Helaas ontbreekt het hier bij veel christenen aan. Dat 
komt door de beslommeringen van het dagelijks leven. 
(Later kom ik hier nog op terug). 
Betekent dit dan dat het aardse niet belangrijk is voor 
God? Nee, dat betekent het niet. Als we daarom vragen 
in geloof, dan voorziet God ook in hetgeen wij hier op 
aarde ‘nodig’ hebben. Wat ‘nodig’ is, is voor iedereen 
verschillend en dus heel persoonlijk. Het is echter niet 
goed, als we God als een soort ‘probeem-oplos-
automaat’ zien en Hem alleen zoeken als we Hem nodig 
hebben voor onze persoonlijke, natuurlijke behoeften 
en/of verbetering van ons aardse leven. 
God wil een Vader voor ons allemaal zijn en Hij weet wat 
we nodig hebben en geeft wat we nodig hebben. 
Matteüs 6:31-33:  Vraag je dus niet bezorgd af: wat 
zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee 
zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de 
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat 
jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het 
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al 
die andere dingen je erbij gegeven worden. 

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen lang 
horen kan ook een gewenning worden 
Wat ik wil zeggen is, dat hier bij ons zoveel mensen in 
nood zijn, mensen die geestelijk op een dwaalspoor zijn 
gekomen en er niet uit komen. Mensen die niet de 
gezonde leer ontvangen, maar onder andere door de 
jarenlange vaak (verkeerde) predikingen vastgeroest 
zitten en op een heiloze weg wandelen, en…  helaas ook 
door gebrek aan herderschap in gemeenten. Het breekt 
mijn hart, want ik kan dit zomaar niet veranderen. Door 
de tijd heen is men horende doof en ziende blind 
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geworden en het vraagt intens gebed en voorspraak bij 
God om dit te veranderen. Dit vraagt priesterschap! 
Ik geloof, dat in Nederland en elders in deze wereld de 
geestelijke armoede óók groot is. Het probleem is dat 
veel christenen het niet eens beseffen, omdat ze een 
onvolledige of onjuiste boodschap te horen krijgen. 
Men denkt en gelooft, dat wat ze horen goed is. 
Ook ontbreekt het hierdoor aan ‘herderschap’ 
waardoor veel gelovigen gaan dwalen en het elders 
zoeken. Zoekend naar liefde en bewogenheid die men 
vaak zo nodig heeft. Zoekend naar het gezonde Woord, 
waar heling en bevrijding uit voortkomt en géén 
veroordeling of afschrijving. We hebben het misschien 
allemaal wel eens ervaren. 
Ik geloof, dat God bedroefd is, als Hij in Hosea 4:6 
spreekt: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen 
kennis heeft” (Ik kom daar later nog op terug). 

Ons leven regelmatig onder de loep nemen 
Ik geloof, dat het goed is, als we ons geestelijke en 
natuurlijke leven met regelmaat onder de loep nemen. 
Ik doe dat ook en kom dan altijd weer dingen tegen die 
ik toch anders moet doen. Dit is voor mij persoonlijk 
onderdeel van het opgroeien naar het beeld van Jezus. 
En hoe zit dat dan bij mij en bij ons die jaren deze mooie 
boodschap van het Koninkrijk der hemelen horen? Zijn 
wij soms ook een beetje geestelijk doof en een beetje 
ziende blind?  
Jarenlang het evangelie van het Koninkrijk de hemelen 
horen kan ook tot een gewenning worden, waardoor je 
het zicht om je heen verliest en alleen bezig bent/raakt 
met jezelf. Zijn wij met deze boodschap niet bijzonder 
bevoorrecht ? Maar wat doen we ermee als het gaat om 
onszelf, maar óók voor onze omgeving, onze naaste, 
onze medebroeder en zuster? 
Het is zo belangrijk als je op die hoge weg wandelt en 
wél het inzicht hebt in die geestelijke wereld, om die 
vertaalslag ook naar het natuurlijke leven te maken. 
D.w.z. oog hebben voor de natuurlijke armoede en 
geestelijke armoede van mensen. In Nederland zal die 
natuurlijke armoede veel minder prominent zijn dan 
hier. Voor ons hier is beiden van toepassing. 

God wil niets liever dan een persoonlijke omgang 
hebben 
Wat zegt de Schrift? “Mijn volk gaat ten gronde door 
het gebrek aan kennis”. Het zijn bekende woorden die 
God sprak door Zijn dienstknecht Hosea (Hos. 4:6). Ze 
zijn vooral bekend, omdat ze nogal eens gebruikt 
worden in verband met het wel of niet bezitten van 
bijbelkennis.  
Maar klopt dat wel?  Het hebben van 'kennis' van de 
Bijbel wordt vaak verbonden aan het bezitten 
van verstandelijke  kennis van het Woord. In deze 

context wordt het Hebreeuwse woord voor kennis 
da’ath gebruikt en dat kan ook vertaald worden met 
‘kennis van God’, bedoeld als kennis van het hart. 
Bijvoorbeeld: wijsheid en inzicht. Dit heeft direct te 
maken met persoonlijke omgang. Waarom zegt God 
dit? Hij houdt zielsveel van ieder mens. Dat beseffen we 
soms niet altijd. Hij wil niets liever dan een persoonlijke 
relatie hebben met ieder mens. Hij stimuleert ons 
hiertoe, roept ons steeds op. Het is Zijn prioriteit.  Maar 
is dit ook onze/mijn prioriteit? 
Verstandelijke kennis  alleen wordt vaak als kil en koud 
ervaren. Dit komt deels door hoe gelovigen met hun 
'kennis' omgaan. Ik kan mensen niet bereiken als ik 
probeer te dienen met koude kennis, maar kan ze wél 
bereiken door de bewogenheid die ik in mijn hart heb 
en de wijsheid die door de Geest wordt ingegeven. 
Dus.... met de kennis en de bewogenheid van het hart. 
Laten we daarom onze kennis van het hoofd neer laten 
dalen in ons hart, zodat deze met wijsheid en inzicht 
naar buiten kan komen en zo dienstbaar worden/zijn 
voor onze naaste. 

Een mooi voorbeeld 
Genesis 4:1: "De mens nu had gemeenschap met Eva, 
zijn vrouw, en zij werd zwanger.” Gemeenschap 
hebben in dit vers is de vertaling van het Hebreeuwse 
'yada.’ Dit betekent kennen of bekennen.  
De Statenvertaling vertaalt dit vers met: "En 
Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd 
zwanger” (letterlijk vertaald). De NBG-vertaling 
omschrijft het ‘bekennen’ als gemeenschap hebben 
met. 
Kennen en kennis hebben dus beiden met persoonlijke 
omgang te maken. God bedoelt in dit vers dan ook het 
kennen met het hart. Ik zou dit willen vertalen met 
vertrouwelijke omgang, - ofwel een van hart tot hart 
relatie- waar wijsheid en inzicht uit voortvloeien. 
Deze persoonlijke omgang - die van hart tot hart relatie 
- met God en Jezus zou voor iedereen die Jezus volgt als 
een tweede natuur moeten zijn/worden. 
Het is onze énige garantie om het beeld van Jezus 
gelijkvormig te worden. Het is de énige basis om 
geestelijk priesterschap te leren en toe te passen. Dát is 
het ware dienen! 
Wat komt hier dan als vrucht uit voort? Wijsheid en 
inzicht en onze wil en verlangen om in Zijn wil te 
verblijven en te leven. 

Het ware dienen/priesterschap: gevolg van een van 
hart tot hart relatie met God en Jezus 
Psalm 25:14: "Des Heren vertrouwelijke omgang is met 
wie Hem vrezen, en zijn verbond, zijn wijsheid en 
Inzicht maakt Hij hun bekend.”  
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Als je dit oprecht praktiseert in je leven, ga je óók zien, 
dat het ware dienen/priesterschap, een gevolg hier van 
is. Dit dienen is onder andere de natuur van het 
zoonschap. Als we zonen willen zijn, moeten we er dus 
wel wat voor doen. Dit vereist wil en inzet en volharding 
ondanks tegenslag en strijd. Laten we daarom elkaar 
blijven aanmoedigen om God en Jezus in alle facetten 
van ons leven te blijven betrekken en Hem voortdurend 
te zoeken in een persoonlijke relatie met Hen. 
Trouw blijven in de liefde voor God en Jezus en… voor 
elkaar en een dienende priester zijn/worden voor 
elkaar, een ieder op zijn/haar eigen plaats. 

Hoe komen we tot dienen?   
In ons natuurlijk leven hebben we voedsel, onderdak, 
bescherming, kleding, banen, geld, rust, plezier, 
relaties, vrede, vrijheid, betekenis van het leven, 
identiteit en kennis nodig. De lijst is onuitputtelijk. En 
het streven naar al deze behoeften kan soms voor velen 
nogal ontmoedigend en tijdrovend zijn. Voordat we het 
weten, hebben we nog maar héél weinig tijd om ons 
geestelijke leven te voeden en een van hart tot hart 
relatie met God en Jezus op te bouwen. Het raakt op de 
achtergrond. We willen het wel, maar komen er niet aan 
toe. Dat komt omdat onze focus vaak toch nog ons 
aardse bestaan is. De vijand maakt daar gebruik van en 
houdt je ervan af om God en Jezus op de eerste plaats 
te zetten. 
Als we al zo weinig tijd benutten voor ons eigen 
geestelijk leven, hoe veel tijd hebben we dan nog voor 
onze naaste? We hebben het zo goed in ons natuurlijk 
leven en in de gemeente waar we zitten en… dit is soms 
zo gewoon geworden, dat we niet meer zien, dat het 
elders in de wereld zo anders is. Dat elders in de wereld 
is helemaal niet zover weg. Dat is ook je onmiddellijke 
omgeving. 
Veel christenen zijn vaak gefocust op zichzelf en dat is 
niet zoals God dat bedoelt en wil. Nee, je kunt niet heel 
de wereld helpen maar er is ook nog zoveel werk te 
doen in eigen omgeving, in eigen gemeente. Het is niet 
overal en altijd ‘hallelujah’ bij iedereen, ook al lijkt dat 
soms ogenschijnlijk wel zo. God zoekt mensen/jou die 
zich willen inspannen voor zijn schepping op die plek 
waar je nu bent. Hij zoekt dienende priesters die positief 
gericht zijn en dragers/pilaren worden van Zijn gemeen-
te. Die gemeente is als eerste jouw eigen lokale 
gemeente die onderdeel uitmaakt van de gemeente van 
de Heer. Die lokale gemeente zijn jouw broeders en 
zusters. Dit… kan alleen maar als we God en Jezus in elk 
facet van ons leven betrekken, door heel consequent 
een van hart tot hart relatie op te bouwen met Hen. Zó 
komen we dan tot het ware dienen. 

Hiervan wil ik deel uitmaken, geheel bij betrokken zijn 
Ik vind dit zo’n mooie tekst  in 1 Samuël 2:8: “Hij wekt 
de armen op uit het stof, Hij tilt de behoeftigen op van 
de ashoop om hen bij edelen te laten zitten, en een 
ereplaats te beërven; want de pilaren van de aarde zijn 
van de Heer, en Hij plaatste de wereld op hen.” 
Hier wil ik deel van uitmaken, volledig bij betrokken zijn. 
Een pilaar zijn/worden in Zijn tempel. Niet uit eigen 
inspanning, maar vol liefde en bewogenheid voor 
elkaar, geleid door de Geest van God doen wat de Heer 
mij opdraagt en hierdoor in Zijn wil te zijn en… blijven. 
De daad bij het Woord! 
De armen uit het stof halen en de behoeftigen uit de 
ashoop tillen en bij edelen (zonen van God) plaatsen. 
Dat betekent niet meer dan mensen, broeders en 
zusters om je heen dragen in jouw gebed, zodat ook zij 
tot volle wasdom kunnen komen en naast jou kunnen 
zitten, ook als zonen van God.  

God wil jou en mij daarvoor inzetten en Zijn bewogen-
heid tonen door ons heen 
Dat vraagt bewogenheid hebben voor mensen. Zonder 
die bewogenheid kan dit niet. Bewogenheid krijg je als 
je jezelf openstelt voor de bewogenheid die God heeft  
voor hen die het moeilijk hebben. 
God wil jou en mij daarvoor inzetten en Zijn bewogen-
heid tonen dóór jou heen. Wat een voorrecht, dat God 
ons dat toevertrouwd. Dat is priester zijn in Zijn tempel.  
Dat is dienen zoals God dat wil. 
Het begint in jouw eigen nabije omgeving, jouw 
plaatselijke gemeente waar je een actieve rol kan 
hebben als dienend priester. Dat is zoonschap 
ontwikkelen. Dat is je gedragen als een zoon. Dat is een 
taak die iedereen kan uitvoeren hoe eenvoudig dan ook. 
Dit doen  uit liefde en dankbaarheid tot onze Vader die 
ook jou liefheeft zoals Hij iedereen liefheeft. Dat is 
staan in Zijn wil! 
Je hoeft daar helemaal niet eerst volmaakt of voor-
ganger of oudste voor te zijn. Wij kunnen allen priester 
zijn en dienstbaar zijn/worden in Zijn tempel, tot 
opbouw van onszelf en.....ieder ander.  
Laten we hierom bidden - jullie daar en ik hier - en… het 
verlangen uitspreken dienend priester te zijn/worden 
op de plaats  waar we nu zijn. Net zoals Jezus zei: “Zie, 
Ik kom, om Uw wil te doen, o God!” - Hebreeën 10:9. 
En dit… is dan Zijn belofte voor ons allemaal: Ik 
onderwijs je en leer je de weg die je moet gaan Ik geef 
raad. Mijn oog is op je - Psalm 32:8. 
Laten we voor elkaar bidden, voorspraak doen en op de 
bres staan en daarmee dienend priester zijn voor elkaar. 
Jullie daar in Nederland, wij hier in de Filippijnen. In 
Hem verbonden! 
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WANDELEN DOOR HET 

OUDE TESTAMENT (27) 

Naar de MP3 van de Bijbelstudie door Cees Visser 
op 2004-06-16 in de VEG ‘Immanuël’ te Breda 
 
Inleidend 
In het gezin van Isaak en Rebekka 
is rondom die zegen voor Jakob 
en Esau veel gebeurd. Dat heeft 
zich in twee werelden tegelijk 
afgespeeld. Door het zicht op die 
geestelijke werkelijkheid ga je de 
situatie doorzien. 
Alle gezinsleden worden op de huid gezeten door de 
geest die zich tegen het plan van God met hun leven 
verzet. En ze blijken er ook alle vier gevoelig voor te zijn. 
Niet allemaal op dezelfde wijze en ook niet in gelijke 
mate, maar toch... We hebben de vorige keer al de 
conclusie getrokken dat het eigenlijk een groot wonder 
van God is dat de zegen toch bij degene komt die God 
verkiest. 

Hoe gaat het verder? 
Deze gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten. 
Wat zal er door Isaak heen zijn gegaan nadat Esau zijn 
tent heeft verlaten? Hij is bedrogen door Jakob, maar 
heeft tóch woorden van God gesproken in het zegenen 
van de zoon, die zei dat hij Esau heette, maar Jakob 
bleek te zijn. Hij heeft verdriet over Esau vanwege de 
teleurstelling die hij heeft opgelopen. Isaak heeft het 
allemaal zélf in gang gezet door Esau de opdracht te 
geven om een ‘lekker boutje’ voor hem klaar te maken.  
Hoe is het verder gegaan tussen Isaak en Rebekka? Hoe 
hebben die twee mensen die zoveel van elkaar houden, 
samen zoveel in gebed hebben gedeeld, samen zoveel 
met hun God hebben doorworsteld met het oog op het 
krijgen van nageslacht, dat opgelost?  
Durft Jakob zich nog aan Isaak, zijn vader, te laten zien 
nadat zijn bedrog is uitgekomen? Welke houding heeft 
hij aangenomen ’s avonds bij het eten?  
En hoe heeft Esau de zaak opgepakt? Daar staat wat van 
beschreven: Genesis 27:41 – 28:9 En Esau koesterde 
wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader 
hem gezegend had, en Esau zei bij zichzelf: De dagen 
van de rouw over mijn vader zijn aanstaande; dan zal 
ik mijn broeder Jakob doden. Toen aan Rebekka de 
woorden van Esau, haar oudste zoon, waren 
medegedeeld, liet zij Jakob, haar jongste zoon, roepen, 
en zei tot hem: Zie, uw broeder Esau wil zich op u 
wreken door u te doden. Nu dan, mijn zoon, luister 
naar mij, maak u gereed, vlucht naar mijn broeder 

Laban, in Haran, en blijf enige tijd bij hem, totdat de 
grimmigheid van uw broeder gestild is, totdat de toorn 
van uw broeder van u afgewend is; als hij vergeten is, 
wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar laten 
halen. Waarom zou ik op één dag van u beiden beroofd 
worden? Voorts zei Rebekka tot Isaak: Ik walg van mijn 
leven om die Hethitische vrouwen; indien Jakob zich nu 
ook zo’n Hethitische vrouw neemt uit de dochters des 
lands, waarvoor leef ik dan nog? Toen riep Isaak Jakob 
en zegende hem, en hij gebood hem en zei tot hem: 
Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. Maak u 
gereed, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van 
Betuël, de vader van uw moeder, en neem u vandaar 
een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van 
uw moeder. En God, de Almachtige, zegene u, Hij make 
u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een 
menigte van volken wordt. Hij geve u de zegen van 
Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land 
uwer vreemdelingschap, dat God aan Abraham 
gegeven heeft, in bezit krijgt. Zo zond Isaak Jakob weg, 
en deze ging naar Paddan-Aram, naar Laban, de zoon 
van Betuël, de Arameeër, de broeder van Rebekka, de 
moeder van Jakob en Esau. Toen Esau zag, dat Isaak 
Jakob gezegend had en hem met een zegen had 
weggezonden naar Paddan-Aram, om zich vandaar 
een vrouw te nemen, en dat hij hem geboden had: 
Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän; en dat 
Jakob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd had, en 
naar Paddan-Aram gegaan was – toen Esau nu zag, 
dat de dochters van Kanaän zijn vader Isaak zeer 
mishaagden, ging hij naar Ismaël, en nam zich bij zijn 
vrouwen Machalat, de dochter van Ismaël, de zoon van 
Abraham, de zuster van Nebajot, tot vrouw. 

Esau koestert wrok 
Esau koestert wrok, hij gaat Jakob haten. Esau zint op 
wraak. De bitterheid die hij voelt op het moment dat die 
zegen aan zijn neus voorbij gaat, en waardoor hij ook 
die bittere schreeuw uit, groeit uit tot wrok. Wrok 
hebben, wrokkig zijn, is al erg, maar als je het ook nog 
eens gaat ‘koesteren’… Koesteren betekent: bij je 
houden, voeden. Als je wrok gaat voeden en koesteren, 
gaat het niet goed met je. Het gaat Esau’s hele denken 
en doen bepalen, je leest het van zijn gezicht af.  

Berg Esau 
De macht die zijn leven is binnengekomen, kan verder 
doorwerken. Obadja noemt deze grootvorst uit het rijk 
der duisternis in zijn profetie de ‘berg Esau’, naar de 
man waarin deze geest werkzaam is geworden. Het 
begint met onverschilligheid en goddeloosheid. En gaat 
verder met minachting en verachting van de dingen van 
God. Het uit zich in onafhankelijkheid: ik doe wat ik wil, 
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in een gericht zijn op, en laten leiden door tijdelijke 
behoeften. Het komt tevoorschijn in het niet werkzaam 
laten worden van vergeving, het niet vinden van de weg 
tot vergeving. Het werkt door in verbittering. En daar 
komt nu ook die wrok bij, die haat. Het gaat zelfs nóg 
verder: diep in zijn hart beraamt Esau een 
moordaanslag op zijn broer Jakob vanwege wat hem is 
aangedaan. Ja, ook dat nog. Hij wil nog wel even 
wachten uit respect voor zijn vader. Maar dat zal niet 
lang meer duren. Zijn vader had hem bij zich geroepen 
en hem gezegd dat hij spoedig ging sterven. Esau zou 
het nog even uitstellen, maar zijn besluit stond vast.  

Onbereikbaar voor God 
Dat hij het niet gelijk doet, is ergens nog wel ‘goed’ van 
Esau. Maar hoe lang houd je dat vol als je in je leven te 
maken hebt met een geest die zo kan aandringen en 
doordrukken? Je ziet in Esau dezelfde werkingen als bij 
Kaïn: deze macht is ‘uit hetzelfde hout gesneden’. Kaïn 
heeft de doorwerking van die boze geest niet kunnen 
weerhouden: hij heeft zijn broer Abel gedood.  
Van de vier mensen in het gezin lijdt Esau de grootste 
schade aan zijn innerlijke mens. In hem kan deze boze 
geest het verst doorwerken. Hij wordt steeds minder 
bereikbaar voor God, voor de liefde en genade van God.  

Rebekka wil Jakob wegsturen  
Met de andere drie gaat het wat beter. Als Rebekka 
hoort wat Esau van plan is, neemt zij een beter initiatief 
dan toen ze enige tijd daarvoor hoorde wat Isaak van 
plan was. Ze gaat praten met Jakob en gaat nu ook 
praten met Isaak. Zij wil de dood van Jakob voorkomen 
en de voortzetting van Gods belofte veilig stellen. Jakob, 
kom eens, dit gaat niet goed. Zie jij wat ik zie op het 
gezicht van je broer? Je moet even weg van hier, totdat 
die toorn van Esau wat afgezakt is, totdat hij vergeten is 
wat jij gedaan hebt.  
Is haar wens de vader van de gedachte? Zou Esau dat 
vergeten? Ga hier vandaan, vlucht naar Haran, naar 
mijn familie, naar jouw oom Laban en wacht tot ik jou 
een seintje geef dat de zaak hier veilig is. Rebekka voelt 
de situatie wel goed aan. Het dreigt aan alle kanten.  

Rebekka bespreekt het met Isaak 
Ze gaat ook met Isaak praten en kiest daarbij voor een 
wat andere invalshoek. Isaak luister, je weet hoeveel 
ellende we hebben met die vrouwen van Esau. Laten we 
Jakob daarvoor behoeden, laat Jakob een vrouw gaan 
zoeken in Haran, de plek waar je vader destijds ook voor 
jou een vrouw heeft gezocht. Laten we Jakob naar 
Haran zenden, hem behoeden voor een huwelijk als dat 
van Esau. Daarmee raakt ze een gevoelige snaar bij 
Isaak. Rebekka ziet wat er moet gebeuren. Ze neemt op 

dat moment een goed initiatief. Zij wil samen met Isaak, 
haar man, ervoor zorgen dat de voortzetting van Gods 
plan mogelijk blijft. God heeft gesproken aangaande 
vader Abraham en aangaande Isaak. De zegen gaat naar 
Jakob, dus mag hij niet door toedoen van Esau sterven. 
Dit is weer eens een goed gesprek tussen Isaak en 
Rebekka. 

Isaak stuurt Jakob naar Haran 
Isaak blijkt zich inmiddels ook hersteld te hebben van 
het zwakke moment daarvoor. Hij roept Jakob tot zich 
en gebiedt hem naar Haran te gaan en daar een vrouw 
te zoeken. Hij geeft Jakob ook een zegen mee. En nu niet 
met gedachte dat hij Esau is. Nee, deze zegen is voor 
Jakob. Daaruit blijkt dat Isaak zich helemaal heeft 
verzoend met het feit dat God zijn plan met het 
nageslacht van Abraham door Jakob wil voortzetten. Hij 
heeft het aanvaard. En ik vermoed dat hij het ook met 
God in orde heeft gemaakt. Isaak zegent zijn zoon Jakob. 
Hij heeft zich weer op God gericht en begrijpt Gods 
bedoeling met Jakob. Hoe mooi is het voor Isaak en 
Jakob dat Isaak zich zo herstelt en ook weer handelt als 
aartsvader. Het is de laatst beschreven geloofsdaad van 
deze tweede aartsvader. Mooi om die zegenbede als 
laatste geestelijk ‘wapenfeit’ in de Bijbel te hebben 
staan. Het past bij Isaak, de man die zo rustig en goed 
met zijn God heeft geleefd.  

Isaak sterft pas veel later  
Van Isaak staat daarna in de Bijbel alleen nog dat hij 
sterft. Dat lezen we pas in Genesis 35 - dus niet in de 
hoofdstukken 28 of 29. Het duurt nog ruim veertig jaar 
voordat Isaak sterft. Hij wordt door zijn beide zonen 
begraven. Jakob is dan al weer terug uit Haran, terwijl 
hij daar eenentwintig jaar is geweest. Dat maakt Isaak 
dus nog mee. Rebekka heeft dat niet meegemaakt. Zij 
heeft haar geliefde zoon na zijn vertrek nooit meer 
gezien. Zij sterft in de tijdsperiode dat Jakob in Haran 
woont. 

Jakob is gehoorzaam 
Isaak en Rebekka zijn het erover eens: Jakob moet naar 
Haran. Zijn vader zegent hem en gebiedt hem te gaan. 
Jakob gehoorzaamt zijn vader en moeder en gaat te 
voet op weg naar Haran. Een afstand van ongeveer 
twaalfhonderdvijftig kilometer: dat is een heel eind. 
Hoe oud is Jakob, denk je, als hij deze ‘wandeling’ gaat 
maken, aan deze grote reis gaat beginnen?  
In het ‘overzicht’ van de diverse perioden in het Oude 
Testament, dat in de tweede bijbelstudie is besproken, 
vind je een aantal tijdsindicaties. Daarin lezen we dat 
Isaak in 1896 BC wordt geboren, en Esau en Jakob zestig 
jaar later: in 1836 BC. Jakob vlucht in 1760 BC naar 
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Haran (en keert eenentwintig jaar later, in 1739 BC, 
weer terug). Jakob is dus geen ‘jonge vent’ meer als hij 
naar Haran vertrekt, hij blijkt een ‘man op leeftijd’ te 
zijn: zesenzeventig jaar. Hij is dan nog niet getrouwd. 
Dat gebeurt pas in Haran …  
Met deze reis van Jakob schakelt de Bijbel over op deze 
derde aartsvader. De lijn van Abraham en Isaak gaat 
door in Jakob.  

Esau neemt nóg een vrouw 
We hebben gelezen hoe Esau op dit hele gebeuren 
reageert. Hij lijkt het vertrek van Jakob te accepteren. 
Of het zijn woede heeft weggenomen, weten we niet. 
Maar hij heeft iets vernomen van wat zijn ouders tegen 
Jakob hebben gezegd, de reden waarom hij naar Haran 
moet gaan: om een vrouw te nemen die niet afkomstig 
is uit de Kanaänieten. Esau lijkt zich daarvan iets aan te 
trekken. Hij ziet dat zijn broer naar zijn ouders luistert 
en wil dan - op zijn manier - ook een ‘gebaar’ maken. Hij 
doet dat door nóg een vrouw te nemen, nu uit de 
familiekring. Hij gaat naar Ismaël, naar de stam die daar 
zich uit hem ontwikkelt, en kiest daaruit een derde 
vrouw. Op zich wel een goed initiatief van Esau, maar of 
hij de ware toedracht begrepen heeft … 

Edom  
Esau gaat voortaan zijn eigen weg; we lezen nog maar 
weinig van hem. We komen hem pas weer tegen als 
Jakob eenentwintig jaar later uit Haran terugkomt. Dan 
treedt hij Jakob ruimhartig tegemoet. Maar ook ‘ruw’. 
Tot verzoening tussen de twee broers is het niet meer 
gekomen; we zullen daar later bij stilstaan. Het enige 
wat daarna nog over Esau gezegd wordt, is dat hij samen 
met zijn broer Jakob zijn vader begraaft in de spelonk, 
waar ook Sara en Abraham begraven zijn. Uit Esau 
ontstaat het volk Edom, een volk met een aparte plaats 
in de heilsgeschiedenis. We komen er later op terug. 

Jakob gaat op weg 
De Bijbel gaat verder met Jakob. Daar loopt hij dan, als 
een ‘vluchteling’, helemaal alleen op weg naar Haran. 
Als je wandelt heb je veel tijd om na te denken, je kunt 
dan heel wat dingen voor jezelf doornemen. Ik vermoed 
dat Jakob onderweg heel wat te stellen heeft gehad met 
wat hem in de hemelsferen heeft bestormd. De vijand 
zal hem behoorlijk op zijn nek hebben gezeten tijdens 
die lange wandeling naar Haran: Nou, nou, Jakob, dat 
heb je allemaal ‘mooi’ gedaan, hoor... Zou God van jou 
niet wat ‘anders’ verwacht hebben? Dit klopt toch niet, 
wat een puinhoop heb je ervan gemaakt, man! En wil je 
het nu weer goed laten komen? Je hebt nu wel de zegen 
van je vader ontvangen, maar was de manier waarop 
dat allemaal is gegaan dit nu wel waard? En kijk nu eens 

wat je op dit moment bij je hebt: alleen je staf. Mooie 
boel… Ja, dat is de vijand, zo probeert hij elke situatie 
die niet goed is gegaan nog eens ‘extra’ uit te buiten. Hij 
wrijft je fouten meer dan eens stevig onder je neus en 
legt er zijn mening ook nog eens bovenop. Dit komt niet 
meer goed, je hebt het vreselijk verknald…  
Er zijn onderweg natuurlijk ook goede gedachten in 
Jakobs hart zijn opgekomen. Ik denk dat hij God ook 
meer dan eens heeft aangeroepen: God van mijn vader 
en grootvader, U hebt hen al hun zonden vergeven, wilt 
U dat ook bij mij doen? Ik wil de zoon zijn waarin uw 
beloften doorgaan. Ondanks alles wat er is gebeurd, wil 
mij opnieuw aan U toewijden en U trouw zijn. Ik geloof 
in U, ik wil leven met U. Ongetwijfeld zal Jakob zich zo 
naar zijn God en Heer hebben uitgesproken. Ik denk ook 
dat hij dat hardop heeft gedaan. Heerlijk om zo vrijuit in 
de natuur met God te spreken!  

God wil eenheid bewerken 
Het loopt nog door elkaar in Jakobs denken, het is nog 
niet één. En als het in je denken niet één is, kan het in je 
handelen ook niet één zijn. Dan doe je het de ene keer 
zus en de andere keer zo.  
Waar moet die innerlijke eenheid beginnen? In je hart. 
Daar moet het één worden: in je ziel, in je binnenste. 
Om vandaaruit eenheid in je denken en doen, in je 
gedrag en je gezindheid te bewerken. In dat hart van 
Jakob wil God iets bewerken en daarmee deze zoon van 
de belofte een nieuw/vernieuwd hart geven. Maar dan 
moet er nog heel wat gebeuren. En daar wil de Heer een 
begin mee maken.  

Jakob in Betel 
Na enkele dagen komt Jakob aan op een plaats die voor 
hem heel belangrijk gaat worden. Het ligt negentig km 
van huis, hij is al best een stuk op weg, maar nog lang 
niet op plaats van bestemming. De zon is ondergegaan, 
hij gaat slapen. Daarbij legt hij steen onder zijn hoofd. 
Niet echt prettig denk ik, maar hij doet het. Dan krijgt 
hij die nacht een wonderbare droom. 

Genesis 28:10-22 – Jakob vertrok uit Berseba en ging 
naar Haran. En hij bereikte een plaats, waar hij bleef 
overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij 
nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn 
hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij, 
en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan 
de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods 
klommen daarlangs op en daalden daarlangs 
neder. En zie, de Here stond bovenaan en zei: Ik ben 
de Here, de God van uw vader Abraham en de God van 
Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw 
nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof 
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der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, 
oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw 
nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems 
gezegend worden. En zie, Ik ben met u en Ik zal u 
behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u 
wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet 
verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 
Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: Waarlijk, 
de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet 
geweten. En hij vreesde en zei: Hoe ontzagwekkend is 
deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is 
de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam 
Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, 
stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie 
bovenop. En hij noemde die plaats Betel, maar tevoren 
was de naam der stad Luz. En Jakob deed een gelofte: 
Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op 
deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en 
klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns 
vaders huis wederkeer, dan zal de Here mij tot een God 
zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen 
gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat 
Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven. 

Ladder naar de hemel 
Jakob krijgt een wonderbare droom. Hij ziet een 
concrete verbinding tussen de hemel en de aarde: een 
opgerichte ladder die tot in de hemel reikt. Hij ligt 
onderaan, en bovenaan die ladder staat God. Hij ziet 
een verbinding tussen hem en God, en engelen die langs 
die ladder afdalen en opstijgen. Zij worden door God 
uitgezonden ten dienste van hem. God staat zelf 
bovenaan en spreekt hem op wonderbare wijze toe. 
Heerlijke woorden voor Jakob! 
Met deze droom wil God Jakob iets laten zien, iets 
openbaren, iets bekendmaken dat hij nooit meer hoeft 
te vergeten. God komt Jakob op een prachtige wijze 
tegemoet. Hij laat Jakob iets zien van de werkelijkheid 
in de geestelijke wereld. Zó gaat het er aan toe, Jakob, 
hemel en aarde zijn met elkaar verbonden. Wat op 
aarde gebeurt, vindt plaats vanuit een werking in de 
hemel. De gebeurtenissen op aarde staan niet los van 
de dingen in de hemel: je leidt één leven in twee 
werelden. En in dat leven kun je heel bewust met Mij 
verbonden zijn. Even concreet als die opgerichte ladder 
de verbinding tussen jou en Mij voor ogen stelt.  

Beloften van God 
God laat niet alleen zien dat er een verbinding is tussen 
Hem en Jakob, tussen de hemel en de aarde. God maakt 
Zich ook bekend naar zijn wezen: Ik ben de Heer, de God 
van jouw vader en grootvader, Ik wil jouw God zijn en 
met jou doorgaan en door jou en je nageslacht werken. 

Ik wil zegenen, niet alleen jou en je nageslacht, maar alle 
volken van de hele aardbodem. En dan is het zaak, 
Jakob, dat er voortdurend contact is tussen jou en Mij. 
Richt je voortaan op Mij en laat je aandacht niet meer 
door andere dingen vangen. Wees je bewust van de 
heilige engelen die Ik voortdurend naar je uitzend. Zij 
behoeden je op al je wegen, zij willen je dienen met al 
hun vermogens en gaven. Wat je nu ziet, mag altijd 
tussen ons blijven. Zo mag het zijn: contact en overleg. 
Doe niets meer buiten Mij om, maar alles samen met 
Mij. Ik ben met je, Ik zal je behoeden overal waar je gaat. 
Ik zal je terugbrengen naar je land, Ik zal je niet verlaten, 
totdat Ik gedaan zal hebben wat Ik heb toegezegd. 
Geweldig! Het zal je ten deel vallen, zo’n droom. Het zal 
je gezegd worden, zo rechtstreeks vanuit de hemel. Ik 
ben met je. Ik zal je behoeden. Ik zal je niet verlaten 
totdat Ik gedaan heb wat Ik je heb toegezegd. Wat een 
beloften voor Jakob in deze cruciale fase van zijn leven. 
In een situatie waarin het lijkt alsof er van alles is 
misgegaan, gaat God je zo bevestigen, zo zegenen, zo 
toespreken, Zich zo aan je bekendmaken… Wat een 
God! Ja, dat zou voor jou en mij ook een ervaring zijn 
om nooit meer te vergeten. Hoewel… 

God spreekt tot ons in Jezus Christus 
Is dit niet precies wat God in Jezus Christus tegen ons 
zegt? Dit is niet een droom, een mooie droom. Dit is de 
werkelijkheid, voor nu en altijd, voor jou en mij. Deze 
God is onze God. Deze werkelijkheid mag werkelijkheid 
worden in jouw en mijn bestaan. Dit is wat Jezus heeft 
mogelijk gemaakt. En zo spreekt God tot ons, door 
Jezus, zijn Zoon. Door zijn Geliefde, de geroepene, in 
wie Hij zijn plan wil uitwerken en door wie de hele 
wereld gezegend zal worden. Zie je het? Sla je ogen op, 
Ik ben met je, Ik zal je behoeden, Ik zal je niet verlaten 
totdat Ik gedaan heb wat ik jou heb toegezegd.  
Laat het bij je binnenkomen. Want de Heer spreekt tot 
jou en mij. Dit zijn woorden van God die Hij spreekt tot 
zijn uitverkoren volk. Woorden van God rechtstreeks 
voor jou en mij. Verbonden met dat prachtige beeld, 
wat geen droombeeld is, maar heerlijke werkelijkheid 
kan worden en blijven voor allen die er in geloven.  
Zie je ook de hemel voor je geestesoog opengaan? 
Geloof je dit woord wat hier tot Jakob en nu ook tot jou 
wordt gesproken? Zie je de Heer zo voor je? Misschien 
nog wel veel dichter bij dan ‘hoog in de hemel’ en 
‘bovenaan een ladder’. Zie je de Heer staan, heel dicht 
bij je? En heb je gehoord wat Hij tot je zegt? Begrijp je 
wat dit betekent? Ook al ben je op dit moment in een 
situatie die niet zo mooi is. Dat was bij Jakob ook niet. 
Ook al lukt het jou maar niet om die innerlijke stabiliteit 
te verkrijgen, waar je zo intens naar op zoek bent, wat 
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zo belangrijk is en waar zoveel over gesproken wordt. 
Innerlijk stabiel worden en zijn. Ja, dat wil je en het lukt 
maar niet. Jakob beleefde die eenheid vanbinnen ook 
nog niet, al was hij zesenzeventig jaar. Maar de Heer 
spreekt. Is Hij in staat om te doen wat Hij belooft? Zeer 
zeker: in mensen die Hem geloven. En zo ook voor jou 
en mij. In welke toestand we ook zijn, hoe jong of hoe 
oud ook. Wat er ook allemaal is gebeurd en nog steeds 
gebeurt; geloof wat de Heer zegt!  

Geloof is nodig  
Er is maar één ding nodig, en dat is geloof. Als je het niet 
gelooft, werkt het niet. Als je het wel gelooft, werkt het 
wel. Dit is wat de wereld overwint, ons geloof 
(1Joh.5:4). Put sterkte uit dit goddelijke visioen. Houd 
dit voor jezelf vast: de Heer staat naast je en spreekt tot 
je. Hij geeft je deze belofte, voor nu en in de toekomst. 
Terwijl je misschien nog maar net bezig bent weg te 
trekken uit het ‘oude’ en nog een hele reis moet 
maken... Neem dit tot je, zoals Jakob het hier tot zich 
neemt. Dan loopt het in je leven op overwinning uit! 

Engelen worden uitgezonden 
Johannes 1:52 – En Hij (Jezus) zei tot hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en 
de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon 
des mensen. 
Dat opstijgen en neerdalen van Gods engelen zal ook 
gebeuren op allen die van Christus zijn en zich als zonen 
des mensen met dé Zoon des mensen verbinden, zich 
als zonen van God met dé Zoon van God verenigen. 
Jezus leeft in die werkelijkheid. Hij houdt het Natanaël 
in het geciteerde vers voor ogen. De engelen worden 
uitgezonden, ze dalen op Jezus neer en stijgen van Hem 
op; Hij heeft voortdurend verbinding met God, zijn 
Vader. En zo mogen wij ook leven, als opgroeiende 
zonen van God. Dit is niet alleen voor ‘bijzondere’ 
mensen weggelegd, maar voor iedereen die zich opent 
voor Gods woorden en zich als een ‘zoon’ opstelt en 
gedraagt, als een zoon van God wil denken, spreken en 
handelen. 

Beleef de hemelse werkelijkheid 
God en Jezus willen contact met ons hebben. Zij willen 
de hemel voor ons openen, en met alles wat we hier op 
aarde meemaken de werkelijkheid van Christus laten 
beleven. Nog meer dan voorheen mogen we ons 
openen voor dat wat voor velen gesloten is. We mogen 
leren leven vanuit die geestelijke werkelijkheid. Dat 
heeft Jezus door alles heen gedragen en dat zal ook ons 
door alles heen dragen. Ga daar in je geloven en hopen 
vanuit, laat het ‘dubbele’ los. Laat het ‘tweeslachtige’ 
verdwijnen, net zoals bij Jakob. Dat was voor hem niet 

direct weg; hij heeft ook daarna nog heel wat fouten 
gemaakt, maar is toch doorgegaan. Bij het ontwaken 
zegt Jakob: waarlijk de Heer was aan deze plaats. Hij 
had dit niet eerder zo intens beleefd en zo concreet voor 
ogen gekregen. Hij raakt doordrongen van wie God voor 
hem is en wat God met hem van plan is. 

Een huis van God  
Jakob neemt deze prachtige droom heel serieus: hoe 
ontzagwekkend is deze plaats! Ik denk dat het zijn leven 
op het goede spoor heeft gezet en definitief veranderd 
heeft. Dit is een huis van God, een poort van de hemel. 
Hij belooft om er bij behouden terugkomst een plaats 
van te maken waar God aanbeden wordt. Hij 
kiest ervoor om de herinnering aan deze plaats 
te laten voortbestaan. En daarom zet hij de steen 
die ’s nachts onder zijn hoofd heeft gelegen, 
rechtop, giet er olie overheen en noemt die 
plaats ‘Betel’. Hij kiest ervoor om heel bewust 
vanuit dat heldere, vernieuwde zicht op God en 
Gods plan met zijn leven verder te gaan, vanuit die 
nieuwe werkelijkheid te gaan leven. 

Jezus Christus aandoen 
Wij kunnen er ook voor kiezen om datgene wat de Heer 
ons laat zien en tegen ons zegt, in ons leven als 
uitgangspunt te nemen. Wij mogen steeds weer de Heer 
Jezus Christus aandoen (Rom.13:14). En daarbij elke 
vorm van tegenspraak leren verdragen, zonder door 
matheid van ziel te verslappen (Heb.12:3). Richt in je 
leven ook maar zo’n steen op, zo’n oriëntatiepunt: 
Heer, U hebt mij dit gezegd en getoond, daar wil ik 
voortaan vanuit gaan, steeds weer op doorgaan en waar 
nodig op teruggrijpen. Zulke ‘stenen’ zijn er al, zulke 
oriëntatiepunten bestaan al in je leven: denk maar aan 
je waterdoop en Geestesdoop. Maar je mag nog meer 
van zulke momenten in je leven beleven en benoemen. 
Heer, U hebt mij geroepen om uw zoon te zijn, hier ben 
ik voor U. U verlaat mij nooit, ik wil U ook nooit meer 
verlaten, wat er ook gebeurt. Ik geloof U, ik vertrouw U 
en ik wijd mij aan U toe. U zult doen wat U belooft en ik 
wil doen wat ik U beloof.  

Gelofte 
Jakob doet de Heer een gelofte. Daarin merk je dat hij 
echt en oprecht wil, maar nog niet ‘vernieuwd’ is in zijn 
denken. Hij lijkt nog wat voorwaarden te stellen aan de 
Heer: “indien de Heer dit… dan zal ik dat.” Maar uit 
alles blijkt dat Jakob al vóór dit gebeuren in Betel tot de 
conclusie is gekomen dat de Heer hem tot een God is, 
en dat beleeft hij ook. Als dank voor wat de Heer hem 
schenkt, belooft hij de Heer stipt zijn tienden te geven. 
Dat hoort er dus gewoon bij. Niet uit plicht; Jakob doet 
dit uit zichzelf, het komt spontaan in hem op. Dat deed 
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Abraham ook in zijn ontmoeting met Melchisedek. Dat 
kwam toen ook spontaan in hem op. 
Het geven van tienden komt in het hart van mensen op 
als zij God ontmoeten. En dat is ook heel goed om te 
doen. Je ‘verdient’ er de hemel niet mee; het is een 
gevolg van je wandel in de hemel. Je doet het vanuit je 
relatie met Jezus, als lid van de gemeente. Jakob zegt: 
de Heer is mijn God en daarom geef ik hem stipt mijn 
tienden. Zo mogen wij het ook doen. Vanuit een 
dankbaar hart, een toegewijd leven. Omdat God onze 
Vader is, en omdat Jezus ons roept om zijn volk, zijn 
gemeente, te zijn.  

Moed vatten 
Jakob spreekt zich uit als hij negentig kilometer van huis 
is. Hij moet dan nog heel wat kilometers afleggen. 
Eenmaal in Haran gaat het hem niet gemakkelijk af: hij 
komt voor lastige situaties te staan. En dan moet hij ook 
nog terug naar Kanaän. Hij is nog lang niet op zijn 
eindbestemming. Het zal nog vele jaren duren voordat 
hij Kanaän weer bereikt en mag betreden.  
Jakob ziet dat niet als een probleem: Betel is voor hem 
een vaststaande basis, een hemels uitgangspunt. Hij 
vervolgt zijn reis met blijdschap: hij is gesterkt en 
bemoedigd (wordt vervolgd). 

 
NIEUWE WEBSITE RHEMAPRINT  

Door Hans Bronsveld 

De website van Uitgeverij Rhema-
print (www.rhemaprint.nl) is volle-
dig vernieuwd! Ronald Schaap van 
Kitemedia heeft een moderne 
layout ontwikkeld met een nieuw 
logo en frisse kleuren. De site is 
technisch weer helemaal up-to-

date en veilig, en de pagina's zijn nu ook beter leesbaar 
op mobiele apparaten. Op deze website zijn de uitgaven 
te vinden van de voormalige uitgeverij Kracht van 
Omhoog, en er verschijnen nog steeds nieuwe edities. 
Op de homepage staan alle uitgaven overzichtelijk per 
categorie gerangschikt: 

• Bijbelcommentaren van de hand van J.E. van den 
Brink. Dit zijn tekst-voor-tekst verklaringen van de 
meeste boeken uit het Nieuwe Testament. Deze 
commentaren zijn uniek omdat ze de Bijbel 
volledig vanuit de visie van het Volle Evangelie 
benaderen, met nadruk op de geestelijke wereld 
en het Koninkrijk van God. Er verschijnen nog 
steeds nieuwe commentaren, omdat er nog 
onuitgegeven manuscripten van deze schrijver 
beschikbaar zijn. Het doel is om uiteindelijk 

commentaren op alle brieven van het Nieuwe 
Testament uit te brengen, van Romeinen tot en 
met Openbaring. Daarnaast zijn er commentaren 
beschikbaar op de Bergrede (Mattheüs 5-7), de 
gelijkenissen in Mattheüs 13 (Het Koninkrijk der 
hemelen) en de Olijfbergrede (Mattheüs 24). 

• Onder het kopje 'Thema's' vindt u boeken over 
belangrijke onderwerpen zoals de Doop (Hebr. 6:1-
3), het fundament van het geloof, de volheid van 
de Geest en tongentaal. Daarnaast worden ook 
meer controversiële thema's behandeld, zoals de 
erfzonde en het geestelijk Israël. 

• Basisstudies van de hand van Peter Bronsveld. De 
boekjes zijn alleen in digitale vorm (gratis) te 
downloaden, en bevatten een schat aan bijbelse 
informatie over zeer diverse thema’s. 

• Verder nog enkele brochures met gebundelde 
artikelen uit het vroegere tijdschrift Kracht van 
Omhoog en nog enkele losse thema’s. Ook deze 
zijn direct en gratis te downloaden. 

De Nieuwspagina houdt bezoekers op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en uitgaven. Rhemaprint heeft 
nu een volwaardige webshop waar men kan kiezen 
tussen de papieren editie of een download (pdf-
formaat). Via de winkelwagen kun je direct met iDEAL 
afrekenen. Verder is er informatie over de Stichting en 
een contactformulier. 
Het doel, zoals weergegeven onder het logo van 
Rhemaprint, blijft om de lezer aan te zetten tot 
diepgaande Bijbelstudie. 

 
OPENBARING IN VOGELVLUCHT (6)     

De 6 verschijnselen van het zesde zegel 
 
Door Toon van den Hoorn 

1. Aardbeving 
Ten tijde van dat zesde zegel vinden 
er in het leven van mensen enorme 
verschuivingen plaats. Persoonlijke 
gebeurtenissen. Op kleine schaal beginnend, maar op 
steeds grotere schaal te voorschijn tredend. Dit kun je 
vergelijken met een aardbeving: als iemand uit de duis-
ternis losgemaakt wordt, in het licht geplaatst en bevrijd 
wordt van zijn demonische belagers. Dat is een aardbe-
ving, dat is een grote, ingrijpende verandering in het 
leven van zo'n mens. Het wordt helemaal anders. 

2. De zon wordt zwart 
De zon schijnt nog wel, maar er schuift iets tussen. Deze 
zonsverduistering is een actie van een derde. Die 

http://www.rhemaprint.nl/
https://kitemedia.nl/
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doorbreekt jouw visie, jouw contact met de zon: Gods 
gedachteleven.  
Als een haren zak: een zak/kleed van haren gemaakt. 

Haar is beeld van kracht, kleed is beeld van de daden die 

je doet. Er is dan in je leven een ‘haren zak’, dat zijn 

werken ingezet vanuit het rijk der duisternis. 

Bijvoorbeeld: leven als de wereld. Gedachten, 

opvattingen vanuit het rijk der duisternis. Dat is een 

haren zak: je ziet die als je naar de zon kijkt: naar God 

en zijn leven, zijn Woord. Het zit ertussen. 

Je opvattingen, je meningen, je stelligheden beletten 

dat je echt Gods woord, Gods leven ziet en doet. 

Er schuift iets tussen. Mensen hebben dan geen goed 

zicht meer op wat God bezig is te doen. Men gelooft wel 

in God, maar het echte contact met Hem, het profetisch 

verstaan wat God bedoelt, ontbreekt. Het concreet 

dagelijks beleven ervan, het evangelie werkzaam laten 

worden in je leven, daar komt het niet van. En heel vaak 

zie je dan dat mensen teleurstellende ervaringen met 

het evangelie hebben en een beetje afstand gaan 

nemen. Niet met de bedoeling om het los te laten, maar 

men wil dan tot rust komen.  

In hun leven treedt dan een beginnende zonsverduiste-

ring op. Dit is niets nieuws natuurlijk. Het is het 

gezamenlijk werk van ruiters op rode, zwarte en vale 

paarden. Die de duisternis in jouw hemel opnieuw 

opwerpen of laten bestaan. 

Als er bij mensen - ondanks het evangelie dat opvoedt 

naar zoonschap - geen daadwerkelijke verandering is, 

wie zit daar dan achter met alle aandacht voor andere 

dingen? Het is een vrome, occulte, weerspannige geest. 

Die houdt het doel van Jezus in dat zesde zegel tegen en 

daarmee de opening van het zevende zegel. 

Wat is het resultaat? Men zit dan nog wel in de 

gemeente, maar men blijft bezig met oude, 

vastgeroeste denkpatronen, terwijl men volop in de 

gemeente kan horen en beleven wat het nieuwe is dat 

God bedoelt.  

Dit is een proces. En het speelt zich af in het denken van 

mensen, in het leven van mensen.  

3. De maan wordt voor die mens geheel als bloed  

Dit hangt samen met het zwart worden van de zon. 

Waar de werkelijke visie op God en zijn plan met 

mensen ontbreekt of vervaagt, daar beleef je het 

evangelie niet meer in volheid.  

De maan is beeld van Jezus, van het werk van Jezus, van 

wat Jezus in je leven wil uitwerken. 

Bloed duidt op het leven op aarde, op het natuurlijk 

bestaan. Hoewel men wel gelooft in God en misschien 

zelfs trouw naar de gemeente gaat, wordt men niet 

iemand die als Christus leeft. 

Het werk van Jezus Christus kan juist nu tot zijn doel 

komen. Hij wil Zich nu in mensen gaan openbaren. 

Mensen die groeien naar volwassenheid. 

De wereld, de schepping zucht en ziet met reikhalzend 

verlangen uit naar de zonen Gods - Romeinen 8:19-22. 

4. Sterren des hemels vallen ter aarde 

Weet je wat de gevolgen zijn als de zon langzaam in je 

leven verduisterd wordt en de maan langzaam als bloed 

wordt? Dat lees je in Openb. 6:13.  

Er staat letterlijk voor wintervijgen: onrijpe vijgen. Er is 

dus wel een vrucht. Er is een gedeeltelijke ontwikkeling. 

Het is alleen nog niet rijp. Het is nog niet tot volheid 

gekomen. Dat hoeft ook nog niet in deze periode. 

Rijpheid is een kenmerk van het zevende zegel. Ten tijde 

van het zesde zegel zijn er nog onrijpe vruchten. De 

bedoeling van een onrijpe vrucht is, dat hij rijp wordt. 

Dit geldt dus voor je eigen leven. Dat jij aan de boom 

blijft zitten. Hoe meer het voorjaar nadert des te rijper 

wordt de vrucht.  

Wat is nu hier het negatieve? Niet dus het onrijpe van 

de vrucht. Die vijgen raken van de boom af. 

Wie worden met de sterren des hemels bedoeld? Dat 

vind je in Daniël 12:3 en Fil. 2:14-15. Sterren zijn mensen 

die het woord des levens vasthouden. Mensen die 

verstandig zijn. Ze openbaren gerechtigheid in hun 

leven en zijn op weg naar het zoonschap.  

De harde wind van die drie paarden voelen zij, maar ze 

houden zich des te vaster vast aan de boom. 

Openb. 2:4-5. Mensen die een ontwikkeling hebben 

meegemaakt en als onrijpe vijgen kunnen verder 

groeien tot volledige rijpheid. Maar als gevolg van het 

zwart worden van de zon, het als bloed worden van de 

maan in hun persoonlijk leven, vallen zij door die harde 

wind af en komen op de aarde terecht. 

5. En de hemel week terug als een boekrol  

De bedoeling van de Heer is: een gemeente met een 

steeds helderder zicht op de werkelijkheid van de 

geestelijke wereld. Steeds meer een geopende hemel. 

Steeds bewuster leven vanuit de werkelijkheid van 

Christus. 

Hier gebeurt iets negatiefs, iets waar de vijand de hand 

in heeft. Het feit dat je niet helemaal zicht hebt op de 

dingen van Jezus Christus is het begin. En de vijand wil 

daar misbruik van maken door dit alles nog verder uit te 

bouwen. Opdat een volledig zicht op de werkelijkheid 

gaat ontbreken en je het helemaal niet meer ziet zitten.  
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Hoe doet hij dat?  

Door allerlei situaties in je leven te plaatsen. Steeds 

meer moeilijkheden in je persoonlijke omstandigheden 

aan te brengen. Om je op deze wijze steeds verder af te 

voeren van je aandacht van waar het in werkelijkheid 

om gaat. Je werk, je moeilijkheden, je gezondheid. Dat 

vraagt je aandacht. Er komen steeds meer problemen in 

je eigen leven en je krijgt maar geen overwinning in je 

strijd.  

6. 'En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt' 

Openb. 6:14.  

Wat is een berg? Een berg is een vorst in het leger van 

satan.  

Wat is een eiland? Dat is een berg in zee. Wiens 

fundament ligt op de bodem van de zee. Die zich verheft 

vanuit de zee. De zee is het beeld van het dodenrijk. De 

bodem van de zee, het meest donkere deel van de zee, 

is beeld van de afgrond. 

Het is een grootvorst die zijn wortels heeft in de zee, 

een occulte macht. Die occulte hoedanigheid komt dus 

blijkbaar in alle geledingen voor.  

Is er enige reden tot vrees, om bang te zijn? Absoluut 

niet! Wat zegt Jezus in Lucas 10:19? Er staat: dat ons 

macht gegeven is over de gehele legermacht van de 

vijand en niets zal u enig kwaad doen. Daar zitten ook 

de aanvoerders, de grootvorsten bij. 

Het is mogelijk ten tijde van het zesde zegel om berg en 

eiland van hun plaats te rukken. Daarmee ontkom je 

volledig aan alle bedreigingen van de vijand. Daardoor 

blijf je volledig behouden voor het plan van God. 

Toespitsing: 

Dan zet je door op alle fronten van je leven.  

Opkomende zonsverduisteringen: je ontdekt ze op tijd 

en je ontwikkelt ze niet verder. Integendeel, je verwij-

dert ze. Het als Christus willen zijn breng je steeds meer 

tot ontplooiing. Je laat je geen rad meer voor ogen 

draaien in de geestelijke wereld. Je laat je niet meesle-

pen in allerlei negatieve dingen die de vijand wil ontwik-

kelen. Je blijft staan en je blijft aan de boom. Je doet 

slechts één ding: achterlaten wat niet goed is. En door-

gaan met hetgeen wel goed is. Jij laat je blik niet 

vertroebelen, je aandacht niet afleiden. Bij jou is geen 

plaats voor teleurstelling. Frustraties kunnen geen post 

vatten. Je gaat steeds bewuster leven vanuit de werke-

lijkheid van Christus. Je leeft onder een geopende hemel. 

Die hemel blijft open en gaat voor jou steeds verder 

open. En waar de vijand jou, op welk front dan ook 

benadert, vanuit je eigen leven of in je omstandigheden: 

daar blijf je de strijd strijden in liefde en trouw. Je 

ontdekt in alle situaties die in jouw leven worden 

georganiseerd, je eigen persoonlijke vijanden.  

Je beleeft in eigen leven persoonlijke bevrijdingen van 

occulte geesten. Alle bergen en eilanden haal jij van hun 

plaats. Al het verzet van de vijand, weerspannig, vanuit 

verwerping, hysterie, vanuit het voorgeslacht werk-

zaam, van onreinheid, van toverij, van waarzeggerij, 

tezamen met al dan niet allerlei occulte zondemachten. 

Je herkent het, je ontmaskert het en je overwint! (wordt 

vervolgd). 

 

Overzicht studies Openbaringen 

19950405-2364b-TvdH-openb6.12-17-6 verschijnselen 

van het 6e zegel-(op06) 

Schema Openbaring over de eerste zes zegels Toon van 

den Hoorn 

MEDEDELINGEN 

• Uiterste datum indienen kopij is op 15-07 voor no. 7/8 

van jaargang 4, juli-augustus 2025. 

• In dat komende nummer onder andere: 

- Debora Bronsveld: 1 mond, 1 tong en 2 oren. 

- Zeina Bassa-Dafesh: Jezus volgen 

- Piet Guijt: Geen opwekking zonder Israël? 

COLOFON 

Doel 

‘Hoger-op’ is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en 

evangelisatie. Het wil een bijdrage geven: 

• Aan de samenbinding van gemeenten die de bood-
schap van het ‘volle evangelie’ (dat wil zeggen: het 
volledige evangelie) willen uitdragen. 

• Daarnaast geeft het impulsen voor de persoonlijke 
geloofsgroei van jong en oud.  

• We beogen de verbreiding van het evangelie van het 
Koninkrijk van de hemelen (= de hemelsferen), ook 
buiten de directe, eigen kring. 

Digitaal magazine 

‘Hoger-op’ is een gratis digitaal blad. Door de publicatie als 

pdf op de website https://www.hoger-op.nl (met een link 

voor de ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden 

doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten 

onderhoudt en/of in gesprek bent. Al verschenen nummers 

zijn terug te vinden op de website. 

Redactie     

Jildert de Boer 

E-mail: redactie@hoger-op.nl  

Tel. 06-27269342 

Vormgeving: 

Henk Verbeek 
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