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VAN DE REDACTIE 

 
GROEIEN IS TOENEMEN EN VOORUITGAAN! 
 

Als er iets is waar ‘Hoger-Op’ voor staat, dan is het zeker voor geestelijke 

groei! Niets zo funest is het als we geestelijk stilstaan, want het spreekwoord 

luidt: ‘stilstand is achteruitgang’. Daarom mogen we elkaar stimuleren om 

vooruit te gaan en toe te nemen. Als we in natuurlijk opzicht ouder worden 

is het van belang dat we bewegen, vandaar dat ik eens per week naar een 

groep ‘balans en bewegen’ ga. Niet dat ik er zin in heb, om er naar toe te 

gaan, maar als ik er ben, dan denk ik: dat is goed voor jou! Verder wandel ik 

elke dag 3x met onze hond.  

Onlangs gaf ik de planten in onze woonkamer water en ik sloeg er niet eentje 

over. Mijn vrouw wees naar een plant en zei: “waarom doe je die?” Hoezo? 

“Nou, dat is een kunstplant”. “O, niet gezien, hij lijkt niet echt, nauwelijks van 

echt te onderscheiden.” Tja, een kunstplant groeit niet, al geef je die nog 

zoveel water. Zo kunnen we onszelf afvragen of we nog dingen tegenkomen 

in ons geestelijk leven die net echt zijn, maar die we slechts kunstmatig of 

gekunsteld vorm geven, of die aangeplakt zijn aan de buitenkant. Daardoor 

kun je opgeklopt geestelijk lijken zonder het te zijn. Geestelijke groei mag 

natuurlijk voor ons zijn. Wanneer planten groeien, zoals dat we het in het 

natuurlijke  kunnen zien, gebeurt dat toch door een beetje zon en water. En 

geestelijk gezien voeden en laven we ons door gebed en Bijbellezen en door 

de samenkomsten op zondag en de kring door de week. Laten we echt en 

puur daarin zijn en ons niet voordoen alsof in de Heer groeien, maar slechts 

een traditie of uiterlijk vertoon in stand houden. Leven, daar zit beweging in 

en zo kom je vooruit. Geestelijke groei kunnen we niet meten en zeker niet 

bij een ander. Ik heb nog nooit een plant zien springen. We rukken ook niet 

aan planten, om ze harder te laten groeien, evenmin gaan we andere 

gemeenteleden een zetje geven. Het is veel mooier, als dat ‘zetje’ van Gods 

Geest komt en de ander van binnenuit stappen met de Heer zet.  Maar laat 

ik toezien op mijzelf en op de leer, want door dit te doen, zal ik zowel mezelf 

als anderen behouden (1 Tim. 4:16). Klopt mijn leven met de leer, waar ik in 

geloof? Anders loop ik de kans dan ik mezelf bedrieg en voor het lapje houd. 

Hoe heerlijk is het, om als de rank in de wijnstok (Joh. 15:1-8) trouw in de 

Here Jezus te blijven en veel vrucht te dragen. Zit ik ergens vast en groei ik 

daardoor niet, dan is het een hulp om me de handen te laten opleggen tot 

bevrijding van die macht die op de rem trapt. Handoplegging kan dan een 

doorbraak geven. Maar het opleggen van handen door een ander is geen 

kunstgreep om snel(ler) te groeien, want groei komt door zelf trouw te zijn 

in het verborgene. Want ons leven is met Christus verborgen in God (Kol. 

3:3). Door zaken te laten sudderen of versukkelen wordt niemand vooruit 

geholpen. Laten we elkaar aanmoedigen, om werkzaam te zijn tot groei van 

het lichaam en van ieder persoonlijk, ieder lid op zijn of haar wijze! 

GEDICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETUIGENIS 

Lieve broeders en zusters, 

Er wordt me nogal eens gevraagd hoe het met me gaat. Dat 

is mooi, elkaar vragen hoe je in het leven staat.  

Als je lang leeft is daar wel iets over te vertellen, want ik ben 

een gelukkig mens.  Mijn verhaal is gefilmd, dat is net iets 

anders dan een fotoalbum. 

Aan het eind vertel ik hoe ik denk dat Maria op een middag 

heeft zitten mijmeren.  

Je kan de video hier bekijken. 

Een hartelijke groet,  

Ine Lijzenga 

 

LIEDEREN om te luisteren en mee te zingen 

Door Henk Verbeek 

In het septembernummer van dit jaar heb ik 

een aantal liederen gepubliceerd waarvan de  

tekst gemaakt is door zr. Brunt-Woudenberg. 

Ik heb er nog een paar gevonden waarvan 

hier vier stuks. Als eerste een Kerstlied: Lied 141 - Zing een 

nieuw lied want Christus is gekomen. Ook Lied 135 (Vervulling 

der belofte) zegt: "Hij kwam om leven te schenken". Dan nog 

twee liederen die gaan over verlossing, hoop en vreugde die 

Jezus Christus brengt: Lied 143 (Wat geen oog zag, geen oor 

ooit hoorde), Lied 145 (De Levensbron). En dan sluiten we het 

jaar af met deze video en ook compleet af te spelen Lied 183 

(Aan God alle eer) door het ‘Mannenkoor’. 

Kerst 

Ondanks duisternis en donker… 
Ondanks moeite, zorg en pijn… 
Is een Licht in ons gaan schijnen… 
Waardoor duisternis verdwijnt. 

Jezus is voor ons geboren. 
Geeft ons leven perspectief. 
Levend Woord in den beginne… 
Heer, ik heb U waarlijk lief. 

God in ons, alles in allen. 
Levend in Zijn Koninkrijk. 
Ondanks duisternis en donker… 
Worden wij aan Hem gelijk. 

Marry Koster-Broek 

https://www.hoger-op.nl/
https://youtu.be/cMvYrrBWR7Y?si=H2I0kDB0-ZLaQuH9
https://youtu.be/qLcwcQBS1EM
https://youtu.be/SUXXvDgJ8Xo
https://youtu.be/Mg_9KD7M2u4
https://youtu.be/mc4Z-6AC38E
https://youtu.be/eTN80YpfqHk
https://youtu.be/mRIFuNcPyY8
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HET WOORD IS VLEES GEWORDEN 

Over de zogenaamde ‘pre-existentie’ (= het voortbe-

staan van Jezus) 

 

Naar de mp3 van een toespraak gehouden op 1977-11-

27 in de toenmalige Pinksterkapel van de volle 

evangelie gemeente te Den Haag. 

 

Door J.E. van den Brink 
 

Merk op dat de voor die tijd in 

1977 sommige, nieuwe aspecten 

minder uitgesproken zijn 

verwoord, dan wij nu gewend zijn, 

maar dat de strekking die Van den 

Brink toen al aangaf volstrekt 

duidelijk zal zijn. Zuster Corrie 

Kuster die deze boodschap vanaf 

de mp3 heeft getypt, schreef aan 

de redactie: “Wat een woord, ik 

ben er nog stil van, ook al ken ik 

broeder van den Brink al zo goed, 

ik heb hem vaak beluisterd. Maar als je dan typt dan lijkt het 

wel vaster te gaan zitten, nieuwe luikjes open te gaan, 

verbindingen met andere nieuw-geleerde dingen die weer 

duidelijker worden, nieuwe vergezichten komen dichterbij. 

Het gaat allemaal echt gebeuren.” We laten nu de ‘maestro’ 

van het volle evangelie (de bijbelleraar bij uitstek) aan het 

woord, maar tekenen erbij aan, dat ook hij getoetst mag 

worden en dat je niets klakkeloos hoeft aan te nemen. In dit 

artikel legt Van den Brink veel ‘brood op de plank’, maar je 

moet er wel flink in bijten, om het mee te volgen. Er zullen 

lezers zijn die de latere ontwikkelingen na Van den Brink in het 

‘Studieblad, het evangelie van het Koninkrijk der hemelen’ 

hebben gemist en ook nieuwe lezers buiten onze directe kring 

die zullen mogen wennen aan deze nieuwe gedachtewereld. 

Van hen vragen we openheid en welwillendheid, om één en 

ander zonder vooroordeel te lezen of te luisteren (red.). 

We gaan vanmorgen eens opzoeken het evangelie van 

Johannes 1 vers 14. Daar vinden we de bekende woorden: 

Johannes 1:14 - Het Woord is vlees geworden en het heeft 

onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des 

Vaders, vol van genade en waarheid. 

We willen vanmorgen over deze woorden eens denken. We 

gaan weer naar het kerstfeest toe en dan wordt er veel 

gezongen over de komst van Jezus Christus. En dan komt 

altijd de vraag naar boven: wie was Jezus vóór zijn geboorte? 

Er komen allerlei kerkelijke gedachten naar boven: bestond 

Jezus voordat hij geboren was of hoe zit dat nu eigenlijk?  

Was Jezus vóór Zijn geboorte in de hemel bij God? 

We zingen dan uit de Glorieklokken: ‘Jezus daalde tot het 

mensdom neder.’ Of uit een andere bundel: ‘Uit hoge hemel 

daalt Gij neer’. En we spreken in dat verband zelfs heel boud 

van de geestelijke wereld: ‘Wat deed uit hemels’ zalen, o Heer 

der heerlijkheid, op aard’ u nederdalen’?  

(Ook in onze tijd komt dit voor, bijvoorbeeld: ‘U daalde neer 

van Uw troon, om mens te zijn…’- Opwekking 430, ‘Jezus, Hij 

kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk 

huis…’- Opwekking 580, red.)  

Dan krijg je van die gedachten: Jezus was daarboven in een 

zaal, heel gezellig en heel vorstelijk, en Hij ‘smolt weg’ als het 

ware en kwam terug in de schoot van Maria. Dan moeten we 

toch wel eens nagaan, of de Bijbel voor ons deze gedachten 

heeft gemaakt. Welke voorstelling moeten we hier van 

maken? Hoe zit dat met de pre-existentie, met het vroeger 

bestaan, existeren = bestaan, het van eeuwigheid bestaan, 

van Jezus Christus? Het is altijd waard, om onze gedachten te 

bundelen en dan de waarheid te vinden, zoals die werkelijk is 

en niet met allerlei romantische gedachtewerelden in zee te 

steken. En dan zeggen we: waarom schiep God eigenlijk de 

hemel en de aarde? Dan is het antwoord: God wilde niet 

alleen zijn. Hij zocht contact, Hij zocht gemeenschap en 

daarom schiep Hij de mens. 

God is geest en Hij wil in mensen wonen 

Jezus zegt tot de Samaritaanse vrouw: God is geest (Joh. 

4:24). En die geest die mist een lichaam. En God wil een 

lichaam hebben. God zoekt zich een tent, waarin Hij kan 

wonen. Noem het een tabernakel, noem het een huis. Niet 

van steen, maar Hij zoekt een huis niet met handen gemaakt. 

En daarom zegt Petrus ‘levende stenen’ waar God in wil 

wonen (1 Petr. 2:5). En met deze gedachte die Hij van 

eeuwigheid had, dat geweldige plan: Ik wil een huis hebben, 

Ik wil een lichaam hebben, heeft Hij de mens een goede plaats 

op aarde gegeven. Heel die schepping, die zichtbare en 

onzichtbare schepping van hemel en aarde was nu om die 

mens voort te brengen, waar Hij in zou wonen. Dat zou Zijn 

lichaam worden. Dat ging allemaal goed totdat Adam en Eva 

in het paradijs kwamen en van natuurlijke mensen geestelijke 

mensen zouden worden. Al etende van de boom van het 

leven zouden ze in staat zijn in te dringen in de geestelijke 

wereld. En dan ben je een geestelijk mens, als je daar je plaats 

hebt gevonden. Maar dat is juist ook het ogenblik geweest 

waarop de satan toesloeg en hen een verdraaid beeld 

voortoverde van de geestelijke wereld. Maar, dat kan ik u 

zeggen: God heeft Zijn plan met de mens, met u en mij, nooit 

losgelaten. Zelfs toen de mens tot zonde verviel. 
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Satan, de hielbijter remt onze geestelijke ontwikkeling 

En dan weten we dat die weg om tot geestelijk mens te 

worden, geblokkeerd is geworden. Er staat dat de slang ons 

de hiel zou vermorzelen. Hij is de hielbijter die ons in onze 

ontwikkeling naar geestelijke mensen afremt. En daar begint 

hij mee in het natuurlijke. Want als je daar al niet ‘uit de bus’ 

komt, dan kom je het in het geestelijke ook niet. Hij wil niet 

dat wij geestelijke mensen worden. Dus mensen die hun 

plaats innemen in de geestelijke wereld, dat wil zeggen: de 

hemelse gewesten. En als hij dat dan nog toestaat, dan wil hij 

mens occult maken, zodat hij aan de verkeerde  kant van de 

geestelijke wereld komt. 

God blijft de mens roepen, om het doel te bereiken 

En daarom heeft hij het leven van de mens vol wetteloosheid 

gemaakt, vol met destructie. Maar God schrijft de mens niet 

af. Hij heeft een weg gebaand om het doel te bereiken. Hij 

heeft zich personen uitgekozen langs wie Hij zijn doel kon 

bereiken. 

De zegen van Abraham 

God zegt tot Abraham als Hij hem roept:  

Genesis 18:19 - want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden 

zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg 

des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te 

doen, opdat de Here aan Abraham vervulle wat Hij over hem 

gesproken heeft.  

Paulus zegt: Opdat de zegen van Abraham tot de heidenen 

zou komen (Galaten 3:14), dat is die rechtvaardigheid. Want 

je kunt nooit in het koninkrijk Gods komen en functioneren 

als je geen rechtvaardige bent. En Abraham was een 

rechtvaardige, maar hij kwam niet in het Koninkrijk Gods 

(maar in de lichtzijde van het dodenrijk voor de 

rechtvaardigen van het oude verbond, red.). Wij zijn 

rechtvaardigen door Jezus Christus en wij mogen er wel in 

komen. En zo is de zegen van Abraham tot ons gekomen, 

opdat wij daarboven nog de belofte van de Geest zouden 

ontvangen die ons voeren zal tot het gestelde doel in de 

hemelse gewesten. 

Abraham zou met zijn geslacht - Israël - het natuurlijk leven 

herstellen. Maar de belofte aan Abraham was, dat uit hem 

een geestelijk zaad zou komen, een geestelijk mens (de 

Christus (Gal. 3:16) (en dat geldt daarna ook voor allen die in 

Christus zijn [Gal. 3:29], red.). En in die geestelijke mens zou 

het plan van God, het voornemen van God voortgaan.  

Jesaja 53:10b - en het voornemen des Heren zal door zijn 

hand voortgang hebben.  

 

De doop in de Geest om geestelijke mensen te worden 

En wij weten dat wij in Christus Jezus volmaakt 

rechtvaardigen zijn. En door de doop in de Geest zijn wij in 

staat geestelijke mensen te worden en Gods plan uit te 

voeren en een huis te vormen. God wil dat wij een geestelijk 

huis van God vormen, een lichaam van God, en dat hij zijn 

vijanden, die dat belemmeren, kan verslaan. Want die 

vijanden (de boze geesten) die willen ook gemeenschap met 

onze geest hebben. Die willen ook in ons wonen, willen ook 

een tent van ons maken, waar ze in kunnen wonen.  

De twee uitersten in de eindtijd 

En dan gaat het in de eindtijd tussen deze twee gedachten: 

Zal God ten volle in ons wonen of zal het zo zijn dat er een 

wetteloos mens zal zijn die zichzelf vertoond alsof hij god is? 

2 Thessalonicenzen 2:3 - want eerst moet de afval komen en 

de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 

verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God 

of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel 

Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 

Dat zijn de twee uitersten: zal de boze in ons wonen met al 

zijn gedachten en voornemens? Of zal God in ons wonen? 

Daar gaat het uiteindelijk over en dat is de strijd in de hemelse 

gewesten: wie triomfeert uiteindelijk in de mens die Gods 

lichaam vormt, waar Hij één mee is. 

Ons lichaam en het lichaam van Christus: niet te scheiden 

Mijn lichaam behoort aan mij, dan kan ik niet zeggen dat daar 

verschil tussen zit, mijn lichaam ben ik en ik ben mijn lichaam. 

En als God zich een lichaam vormt, dan kun je er geen 

scheiding meer aan brengen. Dat lichaam van God dat hoort 

bij Hem, zoals ons lichaam bij ons hoort. Dat vormt niet iets 

aparts, wel ónderscheiden, maar je kunt je lichaam niet 

scheiden van jezelf. En als ik behoor tot het lichaam van God, 

tot het lichaam van Christus, dan kun je dat niet scheiden. Als 

je iemand op zijn lichaam slaat, dan sla je hem, je raakt hem 

aan.  

De logos, het Woord 

De Bijbel zegt: “In den beginne was het Woord” (Joh. 1:1). Er 

staat in het Grieks: in het beginne was de logos. En ik heb dat 

woord eens opgezocht: in den beginne was het verstand, zou 

je kunnen zeggen. In den beginne was de rede. In den beginne 

was de gedachte. En omdat een verstand en een gedachte en 

een rede uitgebeeld moet worden als het in contact komt met 

anderen door het woord, zegt de vertaling: “In het beginne 

was het Woord”. Dan begrijp je dat. Het woord is de uiting 

van de gedachte, de rede, het verstand. Dat vind je in het 

Griekse woordenboek allemaal terug. 
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Johannes 1:1-3 - In den beginne was het Woord en het 

Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den 

beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden 

en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 

In het beginne was het Woord en het Woord was God. Of 

zoals er letterlijk staat: God was het Woord. En als u dus een 

idee wilt hebben van God, denk dan aan Zijn verstand. God 

was één stuk denken, dat is zijn creativiteit. Hij heeft niet voor 

niks de hemel en de aarde gemaakt, dat is een werkstuk! Als 

je daarover denkt, tjonge jonge: wat groot is die God! Hij was 

één stuk denken. Eén stuk verstand. En naar buiten tredend, 

die gedachte, wordt een woord. En dat was God. Het Woord 

waar achter staat Zijn gedachten. En dan zegt de Bijbel: “Alle 

dingen zijn door het Woord geworden”. Er niets geworden 

dat niet door dat woord is geschapen. Dus God had dat in Zijn 

gedachten, God ís gedachte, God ís woord. Eerst als 

voornemen en later als woord, als uiting van zijn gedachte. 

God sprak en Hij uit Zijn gedachten door de geweldige 

geestkracht die in Hem is, Zijn Geest, zegt Hij: “Er zij licht” 

(Gen. 1:3), en dan is er licht. Eerst heeft Hij het bedacht en 

toen heeft Hij door Zijn Geest die met Hem verbonden is 

(zoals het lichaam met de mens verbonden is, zo is ook de 

geest met de mens verbonden), maakt Hij het waar. God 

sprak (= het Woord, red.) en het werd licht! 

Gods hoogste en laatste Woord kwam eruit in de Zoon 

En “in de volheid des tijds” (Gal. 4:4) sprak God het 

beslissende woord, Zijn laatste woord (Hebr. 1:1). En dan 

staat er: 

Johannes 1:14 - Het Woord is vlees geworden en het heeft 

onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des 

Vaders, vol van genade en waarheid. 

Het Woord werd vlees. En dat heeft onder ons gewoond, zegt 

Johannes. En Hij zei bij wijze van spreken: ‘kom en zie waar ik 

woon, de straat’. Je zou kunnen zeggen: het nummer was 

bekend, daar woonde het vleesgeworden woord. Het Woord 

werd vlees in een dochter van Abraham. Maria werd bevrucht 

door het zaad van God. Zoals de Bijbel het vaak zegt, het 

sperma van God. En wat was zijn zaad? Zijn Woord. Wat uit 

God gaat, is Zijn zaad, Zijn woord. Het wekt leven, het geeft 

leven. En achter dat woord, achter dat zaad, daar staat de 

kracht van het leven, de heilige Geest. De heilige Geest zal u 

overschaduwen (Luk. 1:35). Dat woord zal iets verrichten 

door de kracht van Gods Geest. Dat woord zal in de schoot 

van Maria vlees worden (Merk op dat bijbelleraar Cees Visser 

later nog een wat andere gedachtegang ontdekte en 

uiteenzette in zijn aanbevelenswaardige boek ‘De komst van 

Jezus Christus’, uitgegeven door www.phos.nl . In dat boek 

staat ook een bijlage die een beknopt overzicht met korte 

uitleg geeft van vrijwel alle teksten die aangevoerd worden in 

verband met ‘pre-eistentie’ en ‘drie-eenheid’. Daarnaast 

schrijft hij in een andere bijlage hoe we de doopformule van 

Matth. 28:19, zoals we die nu in onze bijbels vinden, mogen 

leren verstaan in combinatie met wat het boek Handelingen 

daarover zegt, red.). 

En dan zal er gezegd worden: ‘want geen woord, dat van God 

komt, zal krachteloos wezen’ (Luk. 1:37). Ook deze weg niet. 

En let er dan eens op dat er niet staat: Jezus werd vlees. Jezus 

werd geboren. En de engel Gabriël zegt: men zal hem de 

naam Jezus geven (Matt. 1:21). Die naam Zaligmaker, God 

redt, God geneest, werd gegeven in opdracht van de engel 

Gabriël. Dus: Jezus wérd niet vlees. Er staat ook NIET: Christus 

werd vlees (evenmin: ‘God werd mens’, red.). 

Christus= de Gezalfde met de heilige Geest 

Want als Jezus als mens over de aarde gaat, dan gaat hij op 

een gegeven moment naar de Jordaan en wordt daar gedoopt 

met de heilige Geest. Christus betekent Gezalfde, niet met 

aardse olie, maar met de heilige Geest, (Hand. 10:38). Tóen 

pas werd Jezus naar de Christus genaamd, toen hij gezalfd 

werd met de Heilige Geest. Hij is Christus geworden door zijn 

doop aan de Jordaan met de heilige Geest, Jezus van Nazareth 

(vergelijk Hand. 2:36, red.). 

Het Woord is vlees geworden 

We zien dat het Woord van God vlees geworden is. Dat staat 

er. En dat Woord was in de schoot van de vader, dat is een 

beeld, was in het hart van de vader, dat waren Zijn gedachten. 

En dat Woord trad naar buiten en het deed in de schoot van 

Maria wat Hem behaagde en waartoe Hij het gezonden had. 

De voorstelling van de geloofsbelijdenis van Athanasius 

Achterin mijn bijbeltje heb ik een geloofsbelijdenis staan, de 

zogenaamde van Athanasius. En daarin staat: “de Vader is 

eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig, 

nochtans zijn het niet drie Eeuwigen, maar één Eeuwige”. Kijk 

daar kun je een hele dag over denken en dan kom je er nog 

nooit uit… Maar er staat NIET: de Zóon is van eeuwigheid, er 

staat in den beginne was het Woord. NIET: in den beginne 

was Christus, was Jezus, was de Zoon. Nee, in den beginne 

was het Woord!  

En als Johannes het nog eens duidelijk overzet in 1 Joh. 5:7-8 

(het zogenaamde Comma Johanneum, red.) - het is jammer 

dat men het er doorheen geschreven heeft, vandaar dat men 

zegt, dat het niet bij de Bijbel hoort (Van den Brink doelt op 

het handschrift van de codex Sinaïticus, dat in het Brits 

museum te Londen ligt met dit vers opengeslagen en een 

vergrootglas erboven, zodat ieder kan zien dat er aan deze 

tekst is toegevoegd, red.). Die uitdrukking op zichzelf 

genomen is bijbels: drie zijn er die getuigen in de hemel. Dat 

is altijd zo: de Vader, het Woord en de heilige Geest. Heb je 

http://www.phos.nl/
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dat wel eens gezien? Het Wóórd getuigt in de hemel. Die drie 

zijn altijd bezig geweest: de Vader, het Woord en de heilige 

Geest (merk op dat hier ‘Woord’ staat en geen ‘Zoon’, red.). 

Wat is hun getuigenis? 

En van wie getuigen ze dan? Want als er staat: drie zijn er 

getuigen in de hemel, dan moet je ergens van getuigen. Nou 

die drie die in de hemel zijn, die getuigen van de geweldige 

strijd en van het plan van God. Dat God Zich een lichaam 

toebereidt. Dat God ergens in wil wonen. Dat God zegt: Ik 

moet een mens hebben om in te wonen. Geen engel en niets 

anders. Daar gaat de geweldige strijd in de hemelse gewesten 

over, wie heeft God zich tot woning verkoren. 

De mens Jezus Christus, de Zoon van God en Zijn lichaam 

Dus als er drie getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en 

de heilige Geest, dan gaan ze getuigen van Jezus Christus, van 

de méns Jezus Christus. Dan gaan ze getuigen van de Zoon 

van God. Hierover gaat de strijd. Die Zoon van God zal het 

lichaam vormen van de Vader. En wie in die Zoon van God 

begrepen is: diegenen die in Christus zijn. Die zullen het 

lichaam vormen van de Vader, opdat God zal zijn alles in 

allen (1 Kor. 15:28). Die allen zijn dan het lichaam van 

Christus.  

De Koning op de troon en Zijn lichaam met Hem 

Het gaat over het koningschap van de Zoon, over de troon van 

God. Wie zijn lichaam zullen vormen. En als je het lichaam van 

God bent, dan zit je op zijn troon, dat is logisch (Openb. 3:21). 

De Vader, die getuigt ervan. Want de Vader getuigt: 

Matteüs 3:17 - En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is 

mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 

Deze, mijn geliefde Zoon, en geen andere in de hemel, noch 

op de aarde. Dat is een getuigenis. Dus drie zijn er getuigen: 

de Vader getuigt van zijn Zoon.  

God spreekt Zijn Woord, uit Zijn gedachten en volbrengt 

waartoe het gezonden is 

En dan het Woord getuigt van de Zoon. Want het Woord, dat 

is van de Schepper van hemel en aarde, dat heeft Hij 

gesproken. Dat woord drukt uit wat altijd binnen God heeft 

geleefd. Waar God altijd mee bezig is. En als God spreekt, dan 

is het niet om de gedachten te verbergen, maar als Hij 

spreekt, is het om zijn gedachten te uiten. En de dingen die 

Hij uit, naar buiten brengt, die leiden een zelfstandig bestaan. 

Die doen een werk op zichzelf. En als dat Woord uitgegaan is, 

dan komt het ook weer terug. “Het zal doen wat Hem 

behaagt en volbrengen waartoe Hij het gezonden heeft” 

(Jes. 55:11) En dan keert dat Woord weer terug. Dat heeft zich 

dan ontwikkeld en heeft tevoorschijn gebracht alles wat God 

bedacht heeft. 

Het vleesgeworden Woord 

Het Woord gaat uit God en het keert weer terug tot God. En 

daarom is dat woord op het ogenblik het vleesgeworden 

woord. En nu mogen wij zeggen: drie getuigen er in de hemel: 

de Vader, het vleesgeworden Woord, en de Heilige Geest. Dat 

Woord is vlees geworden in Jezus Christus.  

Zo men wil, kan men spreken van een openbarings-eenheid 

Kijk, als wij spreken over die zogenoemde ‘drie-eenheid’, dan 

is dat een openbarings-‘drie-eenheid’, niet een wezens-‘drie-

eenheid’ (die het een raadselachtig mysterie maakt, red.). Je 

kunt die zogenaamde ‘drie-eenheid’ niet losmaken van de 

mens en niet losmaken van Jezus Christus. Het is niet iets 

abstracts, maar het is iets wat aan de mens geopenbaard is 

en wat zich steeds meer ontwikkeld (In de jaren negentig van 

de vorige eeuw kwam er een scherper zicht hierop, zoals 

uiteengezet is in de ‘Studiebladen’ 40-47, waardoor men zag, 

dat niet alleen het woord ‘drie-eenheid’ niet in de Bijbel 

voorkomt, maar dat het hele begrip ‘drie-eenheid’ niet bijbels 

is. Neem alleen al wat de door Van den Brink aangehaalde 

geloofsbelijdenis van Athanasius ook zegt dat “wij de Drieheid 

in de Eenheid en de Eenheid in de Drieheid moeten eren. 

Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de 

Drievuldigheid gevoelen” Dat is onbijbels en riekt naar Griekse 

filosofie en verderop staat nog: “Dit is het algemeen geloof; 

hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en bast gelooft, die 

zal niet zalig kunnen worden”. De ‘drie-eenheidsleer’ spreekt 

ook met de onbijbelse termen ‘God de Zoon’ en ‘God de 

Heilige Geest’. In het tijdperk van Van den Brink was de tijd er 

nog niet rijp voor om het zo duidelijk te stellen, maar hij deed 

dat zeker wel in aanzet, red.). 

Het Woord spreekt opnieuw: Ontvang de gave van de heilige 

Geest 

En dit vleesgeworden woord getuigt op het ogenblik weer. En 

hoe getuigt dat vleesgeworden woord, Jezus Christus, van de 

hemel? Door ons de heilige Geest te geven. Dat is ook een 

getuigenis. Wij ontvangen de heilige Geest uit de hemel door 

Jezus Christus het vleesgeworden woord. En doordat Hij ons 

die gave van de heilige Geest geeft, getuigt Hij daarmee dat 

Hij gezeten is aan de rechterhand van God. Zo zegt Petrus het 

(Hand. 2:33). Dan mag je eens indringen in die geheimen van 

God. Door van de hemel de heilige Geest te schenken. Een 

mens zit daar op de troon en daar woont God in. En Hij is het 

lichaam van God en Hij geeft ons de heilige Geest. En die 

getuigt in ons hart. Hij getuigt in de onzienlijke wereld van ons 

eigen leven. En wat getuigt de heilige Geest? Dat Jezus 

waarlijk de Christus is, waarlijk de gezalfde van God. Die Geest 

getuigt ook, die blijft altijd met God verbonden. Het Woord 

raakte los van God, voerde een zelfstandig bestaan.  
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De heilige Geest is de hand van God: altijd verbonden met 

het lichaam 

Maar de heilige Geest is de hand van God. En de hand is altijd 

aan Zijn lichaam verbonden. En daarom is de hand aan 

Christus verbonden, want die is het lichaam van God. En 

daarom wordt ook de hand, de Heilige Geest, aan ons 

verbonden, omdat wij ook Zijn lichaam gaan vormen.  

En weet je wat de hand doet? Die grijpt altijd iets. En die trekt 

altijd iets naar zich toe. Dat is mooi van een hand. Als je dan 

maar het goede naar je toe haalt. Die hand van God trekt de 

mens binnen de cirkel van God. Is dat niet heerlijk? Binnen die 

geweldige heilscirkel van God worden wij door de hand van 

God in getrokken. Dan hoor je er ook bij. Bij Zijn lichaam, Zijn 

huis, ben je ook Zijn tempel. Dat doet de Geest. Die trekt je 

erin, die voegt je erbij. Eerst werd de Zoon erbij gevoegd, toen 

hij stond aan de Jordaan, toen de heilige Geest kwam. 

Zo zijn wij ook met God en Jezus verbonden door de heilige 

Geest. Wij zijn er ook ingetrokken. Paulus zegt: “ons leven is 

met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Mooi hè? Uw leven 

in Christus verborgen in God. En door wie ben je erin gehaald? 

Door de heilige Geest. God IS geest. Maar je kunt God nooit 

scheiden van Zijn gedachten. Hij is één stuk gedachte en 

daarom is Hij ook één stuk Woord. Want al zijn gedachten 

maakt hij openbaar, Hij houdt er niets van achter. En de Geest 

is de hand van Zijn lichaam. En daarom is de Geest zo nauw 

verbonden met de mens waar Hij in woont. Door de heilige 

Geest zijn wij met de Vader en met de zoon verbonden. 

Hoe bid je praktisch als je in nood zit? 

Wij leren zien hoe het werkt. Als u in nood zit, gaat u dan tot 

de ‘drie-eenheid’ bidden? Drie-eenheid, help me? Ik heb nog 

nooit iemand horen roepen: ‘drie-eenheid’, wil me toch 

helpen. Nee! Die belijden we (van den Brink bedoelt: in de 

meest goede zin van het woord, red.). Maar we zien wel wat 

er aan de hand is: Er is maar één God (niet drie). En als we 

bidden, dan bidden we tot God, door Jezus Christus onze 

Heer. Zo werkt het. Je bidt door Jezus Christus onze Heer (in 

Zijn naam, red.). En we bidden niet tot de heilige Geest, maar 

we bidden om de heilige Geest (Er is geen enkele tekst waar 

de heilige Geest wordt aangeroepen of aanbeden wordt als 

een aparte persoon, zoals men in ultra-charismatische 

kringen doet, red.) Dat is wat anders. En als we de heilige 

Geest hebben, dan bidt die door ons. Deze bidt in ons. En zo 

worden we door de heilige Geest en het Woord geleid om 

binnen die kring van God te verkeren. Daar mogen we dan 

ook zijn. Hoe? Met onze gedachten. Met onze geest. 

Wat is eigenlijk die eenheid van God?  

God is één. Dat is erin gehamerd bij Israël. We hebben maar 

één God, we zijn geen polytheïsten, dat zijn veel 

godendienaars. God is één. Hij heeft maar één gedachte, 

waarvan Hij nooit afwijkt. Hij is één in Zijn denken. Waarom? 

Omdat Hij zo creatief is, hij heeft die gedachte gemaakt, alles 

tevoorschijn gebracht. En hij is één in de Zoon. Waarom? 

Omdat die het uitspreekt. De gedachten die de Zoon 

uitgesproken heeft, dat zijn de gedachten van de Vader. De 

Zoon geeft dezelfde gedachten weer als de vader had van 

eeuwigheid. De heilige Geest is één, omdat die handelt naar 

dat Woord, die voert het uit. 

In de geloofsbelijdenis van Deuteronomium 6:4 staat: Hoor, 

Israël: de Here is onze God; de Here is één! Dat is het 

bekende, zoals men dat noemt, shema.  

Wat is: dat Hij is één?  

• Hij is één in kwaliteit.  

• Hij is één in Zijn vol zijn met gedachten.  

• Hij is één, omdat Hij volkomen heel is, gaaf is.  

• Hij is één, omdat hij enkel licht is.  

• Hij is één, omdat Hij alleen waarheid is. 

• Hij is één, omdat Hij enkel gerechtigheid is. 

• Hij is één, omdat hij alleen barmhartigheid is. 

• Hij is één, omdat Hij alleen liefde is. 

• Hij is één, omdat Hij enkel positief is. 

Daarvoor is God één. Jezus is ook één. En Jezus zegt: wordt 

nou ook één! Hij zegt: “Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30). 

Hij zet Zichzelf voorop. Hij zegt niet: de Vader en ik, maar ik 

en de Vader zijn één. Dus zorg ervoor dat jullie één worden 

zodat jullie één worden, zoals Wij één zijn (Joh. 17:20-23). Wat 

een gedachtewereld zit daarin! 

De totale eenheid: God alles in allen 

God is één, maar hij is nog niet ten volle één. Weet je wanneer 

Hij één is? Wanneer de grote strijd om de mens voorbij is. 

Want dan is God alles in allen. Dan is Hij overal: in elk mens is 

Hij te vinden. En als er dan gedacht wordt, dan wordt er 

gedacht, zoals God denkt. Geen bijgedachten, geen 

nevengedachten, maar als God alles in allen is, dan denkt 

ieder mens zoals God denkt. Dat is waarlijk één. 

Zacharias 14:9 - En de Here zal koning worden over de 

gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn 

naam de enige. “Te dien dage zal de Here één zijn en zijn 

naam zal één zijn”. Dat zegt de Statenvertaling. 

Wedergeboren door het Woord van God 

Gods Geest is altijd met God verbonden. Het Woord van Gods 

leidt een zelfstandig leven, dat is het zaad wat uit God gaat. 

En dat zaad dat verbindt zich met de geest van de mens. En 

weet u wat er dan gebeurt? Dan worden we opnieuw 

geboren. Dan ga je ook een geboorteproces beleven. Dan 

gaat dat Woord in ons vlees worden. Vandaar dat we zeggen: 

de wedergeboorte is een vernieuwing van denken (Rom. 
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12:2). En hoe komt die er? Doordat ik Gods gedachten heb 

overgenomen. Ik wil al zijn gedachten overnemen. Dan ben ik 

“een mens Gods tot alle goed werk volkomen toebereid” (2 

Tim. 3:17).  

En als de mens door het woord van God wedergeboren is, 

door het zaad van God, zijn Woord, zijn gedachte, dat heb je 

overgenomen (vergelijk 1 Joh. 3:9, red.), dan ontvang je de 

heilige Geest. Jezus was het Woord Gods en hij ontving de 

heilige Geest aan de Jordaan. Toen was God in Hem. Toen 

nam Hij zijn plaats in in de hemelse gewesten als geestelijk 

mens. Toen werd hij gesteld boven alle engelen, boven alle 

machten. Hij was een geestelijk mens, omdat hij zich bewoog 

in de hemelse gewesten. Die oude Statenvertaling zegt dan: 

Johannes 3:13 - En niemand is opgevaren in den hemel, dan 

Die uit den hemel NEDERGEKOMEN is, namelijk de Zoon des 

mensen, Die in den hemel is. 

Hoe is hij nedergekomen uit de hemel? 

Als Woord! Nogmaals: “En niemand is opgevaren in de 

hemel, dan die uit de hemel (als Woord Gods) nedergedaald 

is, de Zoon des mensen DIE IN DE HEMEL IS” (Joh. 3:13, St. 

Vert.). 

Waarom was Jezus er eerder dan Abraham? 

Jezus heeft eens gezegd: “eer Abraham was, ben Ik” (Joh. 

8:58). Hij zegt niet: was ik, maar ben ik. Abraham was een 

groot man, hij was een rechtvaardige. Maar als we dat plan 

van God zien, dan staat niet Abraham als doel van God, maar 

dan staat Jezus als doel van God. Zoals Jezus was, dat was het 

doel van God. Zoals Hij nu is, ook lichamelijk een geestelijk 

mens. Jezus was de eerste in het plan van God als geestelijk 

mens. En daarom kan de Heer zeggen: niemand voor mij is 

opgevaren naar de hemel. Abraham is nooit opgevaren naar 

de hemel. Jezus heeft de hemel geopend. Hij was de eerste 

die in de hemel was. Nadat Hij gedoopt werd met de heilige 

Geest wandelde en streed hij in de hemelse gewesten. Dan 

kan er gezegd worden: Hij is een volgroeid geestelijk mens.  

De metamorfose van rups naar vlinder 

   

Adam was wel een Zoon van God, maar onvolgroeid, nooit 

een geestelijk mens geworden. De laatste Adam is de 

volgroeide mens, Jezus. Het gaat bij God niet om de rups, 

maar om de vlinder. De rups moet er wel zijn, om de vlinder 

voort te brengen. Het kan een mooi diertje zijn, maar het gaat 

om die vlinder. Het gaat niet om de natuurlijke mens, maar 

het gaat om de geestelijke mens. En Jezus was de eerste mens 

die overeenkwam met het beeld van God, naar Zijn beeld én 

gelijkenis. Dat was niet de eerste Adam, maar Jezus, de 

laatste Adam (1 Kor. 15:45) 

Jezus was “de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk 

van zijn goddelijk wezen” (Hebr. 1:3). Abraham heeft het 

beloofde niet verkregen. Want het beloofde was de heilige 

Geest, de Geest van de belofte. Abraham heeft het beloofde 

niet verkregen, zegt Hebreeën 11. Dat geldt van al die 

gelovigen uit het oude testament, allemaal rechtvaardigen, 

allemaal gelovigen (Hebr. 11:39). “Opdat zij niet zonder ons 

tot de volmaaktheid zouden komen” (Hebr. 11:40). Zij krijgen 

de heilige Geest na ons. Al die heiligen en rechtvaardigen uit 

het oude verbond moeten nog de heilige Geest ontvangen. 

Misschien hebben ze hem al ontvangen in de stad Gods, maar 

ze komen na ons, want ze krijgen de Geest door ons, omdat 

wij de opdracht hebben: legt de mensen de handen op tot 

vervulling met de Geest. 

Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de 

eersten 

En daarom zegt Jezus zo scherp: “vele eersten zullen de 

laatsten zijn en vele laatste de eersten”. Abraham behoorde 

tot de eersten, maar in het plan van God behoorde hij bij de 

laatste categorie. Wij behoren tot de laatste categorie en in 

het plan van God mogen wij de eerste zijn als we vervuld zijn 

met de heilige geest. Eer Abraham was ben ik. Misschien kan 

ik dat ook wel zeggen: ik weet niet hoever Abraham is. Als hij 

nog niet vervuld is, ben ik eerder. 

In de gestalte of vorm van God 

Filippenzen 2:6 - die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode 

gelijk zijn niet als een roof heeft geacht…  

De gestalte van God, letterlijk de vorm (morfe, Grieks) van 

God. En wat is de gestalte van God? Als ik aan een gestalte 

denk, dan denk ik aan iemands lichaam. Saul was een man 

van hoge gestalte, van de schouders opwaarts, groter dan het 

volk. Wat is de gestalte van God is, is Zijn lichaam. En wie had 

het eerst de gestalte van God? Jezus Christus. Wie mij gezien 

heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). Hij droeg dus de 

gestalte van God. Hij was het lichaam van God. Als je hem 

kwaad deed, deed je God kwaad. Want het was Zijn lichaam.  

De vorm van God staat er letterlijk. Dat is zijn lichaam. Het 

nam in Christus gestalte: het Woord is vlees geworden. Het 

Woord is mens geworden, zou je ook kunnen zeggen. Het 

Woord is vlees geworden en dan zegt Paulus erbij: in een 

vlees aan dat der zonde gelijk (Rom. 8:3), doch zonder te 

zondigen (Hebr. 4:15). Merkwaardig hè? In dat vernederde 

vlees. En dat was de gestalte van God. Dat vlees werd de 
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gestalte van God, zijn lichaam. En wat is nu de conclusie? Als 

hij in de gestaltenis van God is, dan achtte hij het geen roof 

om God gelijk te zijn. Waarom niet? Omdat een lichaam 

behoort bij iemand. Vanzelfsprekend hoort het bij me, het is 

een essentieel deel van mezelf. En het lichaam van Jezus 

Christus, en wat in Zijn lichaam is de gemeente, dat acht het 

geen roof om God gelijk te zijn. En als je gelijk bent aan Jezus, 

en hij was gelijk aan God, dan achtte Hij het geen roof Hem 

gelijk te zijn. Het woord is vlees geworden. Dan zie je wat een 

gedachtewereld daarachter zit. Geen roof Gode gelijk te zijn.  

Wij zijn ook gezalfd met heilige Geest 

Het Woord is aan de mensen gelijk geworden. Wij zijn ook 

gezalfd met de heilige Geest. Wij zijn ook gezalfden, 

christussen (heilanden, Obadja 21, St. vert.). Dat betekent 

gewoon: gezalfde. Wij zijn ook zijn lichaam. Wij zijn ook Gods 

tempel. En dat lichaam van God is niet te scheiden van de 

persoon van God, dat is Hijzelf, dat is een onderdeel. 

Het voorhangsel is een beeld van het vlees 

In ons woont de menselijke geest. Maar in ons woont ook de 

goddelijke geest. De geest die Hij in ons deed wonen, begeert 

Hij met jaloersheid. (Jak. 4:5). Onze geest verbonden met de 

goddelijke geest. Achter die voorhang van ons vlees. Ons 

vlees is onze voorhang, daar zitten wij achter (Hebr. 10:20). 

En weet je wat er ontstaat achter het voorhang? Ons 

geestelijk lichaam.  

Het geestelijk lichaam 

Als ons aardse lichaam wordt verbroken, dan is dat 

geestelijke lichaam present, dan hebben we een huis niet met 

handen gebouwd, en dat is voor eeuwig (2 Kor. 5:1), de 

tempel Gods, ons geestelijke lichaam. Ons aardse lichaam 

moet God zich nu nog in behelpen. God woont ook liever in 

een geestelijk lichaam, dan in een natuurlijk lichaam. Hij kan 

met een geestelijk lichaam meer doen dan met een natuurlijk 

lichaam.  

Jezus heeft op dit ogenblik een geestelijk lichaam. Zijn 

natuurlijk lichaam is veranderd in een punt des tijds in een 

geestelijk lichaam. En als wij het meemaken, de komst van de 

Heer, dan wordt ons natuurlijk lichaam in een moment 

veranderd in een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:51-54). En daar 

kan God meer mee doen. God kan meer doen met een gezond 

mens doen dan met een ziek mens, daarvoor willen we zo 

graag gezond zijn. God kan meer verrichten met iemand die 

de straat op gaat, die zich volkomen oriënteert op het Woord 

van God, dan met iemand die altijd op een ziekbed ligt.  

We leren in de tijd van het herstel dat in etappes gaat 

Daarom wil de Heer ons van de gebondenheden bevrijden, die 

mens gaaf maken, daarvoor is hij gekomen, om de mens te 

herstellen. 

Wij hebben een huis achter de voorhang van ons vlees. Niet 

met handen gemaakt, maar een tempel Gods, een eeuwig 

huis en dat heeft God voor eeuwig verkoren. We leven op het 

ogenblik nog in een intermezzo, een overgangsperiode. We 

leven in een tijd van herstel. Wij leven in de tijd van de 

bevrijding van de machten der duisternis. We worden niet 

alleen gedoopt met de heilige Geest maar we worden ook 

vervuld en dat gaat door tot het huis vervuld is, het doel 

bereikt is. Het gaat in etappes: 

• Eerst Christus. Die heeft het bereikt.  

• Dan die van Christus zijn. Wij moeten het nog 

bereiken. Wij vormen de tweede etappe.  

• En dan die in het vrederijk zijn, de duizend jaren, 

die moeten het ook nog bereiken.  

• Dan die in het nieuwe Jeruzalem zijn, de 

tempelstad.  

• En dan die op de nieuwe aarde zijn.  

Het is nog niet af, het begin is gelegd, een groot begin. 

De fasen van het oordeel 

De overwinning is in etappes. De Bijbel zegt: het oordeel 

begint bij het huis Gods (1 Petr. 4:17), dat is de scheiding 

tussen r een absolute scheiding tussen goed en kwaad. En 

degenen die aan de goede zijde staan, die krijgen een 

absoluut herstel en anders worden ze verwezen naar de poel 

van vuur (Openb. 20:15). 

De weg naar het einddoel 

Johannes spreekt over het begin. Het Woord was God. En 

toen het uittrad, toen was het bij God, als een zelfstandig 

woord. We zagen in het begin, maar Johannes ziet ook het 

einde. Hij zegt: ik heb van het Woord Gods getuigt en 

Johannes ziet hoe de ruiter op het witte paard uitgaat, 

overwinnende en om te overwinnen (Openbaring 6:2). Wat 

overwint die? Er wordt hem een kroon gegeven. Weet u wat 

de overwinning is van die ruiter op dat witte paard? Omdat 

hij scheiding maakte. Omdat hij de mens scheidde van de 

machten. En als de mens gescheiden is van de machten en 

vervuld wordt met de heilige Geest, dan heb je de 

overwinning. De overwinning door het Woord van God en de 

Geest van God. 

Zo is Jezus uitgetrokken, eerst alleen, toen zijn discipelen en 

wij volgen Hem. En als Johannes dan zijn laatste boek besluit 

zegt hij: ik zag de hemel geopend:  

Openbaring 19:11 - En ik zag de hemel geopend, en zie, een 

wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw 

en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in 

gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn 

hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, 

die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een 
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kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: 

het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos 

fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 

daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden 

met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn 

der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij 

heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning 

der koningen en Here der heren. 

Dat witte linnen is ons geestelijk lichaam. God is geest en 

zoekt zich een lichaam. En hij wil overwinnen, scheiding 

maken, een oordeel teweeg brengen. En als Johannes het 

einde ziet, dan ziet hij een geweldige stoet, een ruiterstoet 

achter Christus, achter het Woord Gods. Ze hebben allemaal 

dat Woord Gods in zich. Zij zullen hem gelijk zijn (1 Joh. 3:2). 

Ook op witte paarden, ook gehuld in wit fijn linnen. Niet in 

bloed, dat kunnen wij nooit overnemen, de verzoening van 

onze zonden, dat is alleen door Jezus. Hij blijft de ruiter met 

het kleed in bloed gewassen. Ook onze klederen zijn nu rein, 

maar wij hoeven niet te lijden en te sterven voor de zonden 

van de wereld. 

Denken, zoals God denkt  

En dan komt het tijdperk dat God alles in allen is. Weet je wat 

de overwinning is? Als Gods gedachten allemaal in mij zijn 

gekomen. Als ik denk, zoals God denkt. Daarom, heilig je 

gedachten. Wees positief in je gedachten. Denk als God. En 

dan ben je in Hem. Gedoopt in Gods Geest, dan ben je 

binnengetrokken in de cirkel van de Vader, het Woord en de  

Geest. Het is een eenvoudig woord, maar het is een geestelijk 

woord. Dan zeg je: van nu af aan zie ik de hemel geopend, de 

engelen neerdalend, niet alleen op de Zoon des mensen (Joh. 

11:52), maar op de zonen des mensen, op ons. Amen. 

 

In de volgende rubriek is deze boodschap van 50 minuten op 

mp3 te beluisteren. 

 

 

‘GOUD VANOUDS EN VAN NU’ 

Door Rita Blijdorp 
                

Deze maand in "Goud als vanouds en 

NU" weer een fijne studie - de 

tweede  - van zuster Van den Brink in 

de Driebergen vakantieweek 1975 

over de Johannes brieven (vanaf het 

begin geteld in 1974 is dit studie 7): 

19750715-3902-ZrvdBrink-1joh4:7-21-

Kampweek Driebergen-di mo 

En daarnaast - zeker in deze periode van het jaar - een 

bijzonder interessante preek van broeder Van den Brink over 

Het Woord is vlees geworden (zie bovenstaand artikel). Hij 

start met de vraag "waar was Jezus vóór Hij geboren werd?" 

Verder komen de ‘pre-existentie’ (= voorbestaan) en de zgn. 

‘drie-eenheid’ aan bod. 

19771127-0109-JEvdBrink-joh1vrs14-Het Woord is vlees 

geworden (Pre-existentie-Logos) 

 
VOOR ELKAAR OP DE BRES STAAN 

DE DAAD BIJ HET WOORD:  

Je plaats in de gemeente innemen tot herstel 

Door Pieter van Berkel (Filipijnen) 
 

In het onderstaande artikel is met 

toestemming gebruik gemaakt van een 

deel van de mailwisseling tussen de 

‘Filipijnen’ en Rita Blijdorp van de 

‘Infotheek’  (www.kdh-infotheek.nl), de 

database met mp3-bestanden van 

toespraken uit het volle evangelie, 

waarbinnen er gezocht kan worden op onderwerp, tekst, 

spreker en meestal ook op datum). Deze mailwisseling is door 

de redactie bewerkt en vervolgens gecheckt en aangevuld 

door de schrijver. Pieter van Berkel woont sinds bijna twintig 

jaar op  de Filipijnen en waar hij ingang krijgt, verspreidt hij 

het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Dit is het derde 

artikel van onze broeder (red.). 

Herken de tijd waarin wij leven. 

Als je serieus wandelt met Jezus dan wil je maar één ding. Dat 

is: nog meer leren van Hem! Jammer genoeg zijn er veel 

gelovigen bij wie dit GEEN prioriteit is. Aardse zaken staan 

bovenaan de lijst van hun leven. Als iemand dit herkent in 

eigen leven, zou ik willen vragen om eens na te denken over 

het volgende:  

Wij allen - jij en ik- zijn de prioriteit van God en Jezus. Het is 

de onmetelijke liefde van Jezus die zichzelf offerde voor jou 

en mij  maar….  wat doen we er mee? 

Geven wij die liefde ook terug aan de Heer? Misschien wèl 

met de mond maar ook in daad? Liefde teruggeven is Hem 

intens zoeken en Zijn wil willen doen. Liefde teruggeven is de 

Bijbel niet alleen lezen, maar bestuderen. Tijd nemen voor 

onderzoek en zo te leren wat Zijn wil is met je leven, maar ook 

om inzichten te krijgen in jouw/mijn geestelijke toekomst. 

We zullen nòg meer moeten leren lezen met geestelijke ogen. 

Wat betekent dat? 

Read beyond of what you read and see beyond of what you 

see. In simpel Hollands: de tekst niet altijd letterlijk nemen 

https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/af0048cf4358a6cba483d13b653a75a6
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/af0048cf4358a6cba483d13b653a75a6
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/35cd4d1cd3cb8934b0205e4720ea7f81
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/35cd4d1cd3cb8934b0205e4720ea7f81
http://www.kdh-infotheek.nl/
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maar leren doorzien welke boodschap er in zit. Dat geldt 

eveneens voor het zien. Niet altijd zien wat voor ogen is, maar 

doorzien wat er werkelijk gaande is. Dat is voor mij geestelijk 

lezen en zien. 

Dank aan de Heer voor de geestelijke erfenis die nagelaten is 

door veel broeders en zusters en ook voor de boeken en 

magazines die we hebben, die leidraad kunnen zijn in je 

studies. 

Paulus zegt in 1 Kor 13:2: Nu immers kijken wij door middel 

van een spiegel in raadselen, maar dan zullen wij zien van 

aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal 

ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.   

Ik zie dit als een directe  oproep van de Heer aan allen om ons 

nog meer te verdiepen in Zijn plan MET ONS; met name in de 

eind fase. Dit vraagt echter actie van onze kant! Ik zoek actief 

verder te ontdekken welke plaats wij allen in dit geheel 

hebben en zoek er naar ‘de tijd’, waarin we leven op aarde, 

nog beter te gaan verstaan. Wat er allemaal gebeurt en 

waarom en waar  mogelijk verbanden te kunnen leggen met 

de gebeurtenissen van nu. Dit wil ik leren zien en begrijpen 

met geestelijke ogen. De gebeurtenissen zien en (her)kennen 

in de geestelijke wereld, welke  hun weerslag hebben hier op 

aarde. Laten we werkelijk in-der-daad levende stenen zijn/ 

worden  in de Gemeente van Jezus Christus die juist in deze 

eindfase tot bloei gaat komen!  

Waakzaam zijn voor de werking en invloed van de boze 

We bidden voor de leiders,  dat zij de waarden van het Woord 

kunnen bewaren en uitdragen, ondanks dat de boze doet wat 

hij kan om de gemeenten die de  hoge weg door de hemelse 

gewesten willen gaan, te ondermijnen en neer te sabelen. 

Laten we bidden voor onze eigen plaatselijke gemeente, 

waarin we functioneren, dat  er geen laksheid, gemakzucht of 

gezapigheid binnensluipt. Maar bid óók voor  al die 

gemeenten waar die volgelingen van Jezus samen zijn. Met 

hen ben je namelijk ook verbonden in diezelfde Geest. Het 

zijn je broeders en je zusters, ook al ken je ze niet persoonlijk. 

Een intens verlangen naar het Woord 

Maar dat er zich integendeel een krachtig, vurig goddelijk 

leven in de mensen zal ontwikkelen en een groter verlangen 

naar meer van het Woord en daarmee de openbaring van het 

Koninkrijk der hemelen. Er is zoveel waardevol geestelijk 

materiaal aanwezig en beschikbaar, zowel in boekvorm als 

omgezet op mp3, dat het meer dan de moeite loont je te 

verdiepen in deze ‘verzamelde schatten’ voor eigen leven en 

om anderen, ook buiten onze directe kring, mee te zegenen.  

Word een zuil of steunpilaar in de gemeente 

Word je bewust dat je die zuil in de tempel van God mag zijn 

of worden (Openb. 3:12) en dat jij daardoor een drager ben, 

ook al denk je dat niet altijd van jezelf en ook al voel je soms 

nog onzekerheid. God ziet je hart en jouw motivatie! Soms 

hebben we geen besef van de waarde die ons werk heeft 

omdat het in onze ogen kleine dingen zijn die we doen. Voor 

God Zijn ze echter groot, als je het met je hart doet, en dat 

heeft geestelijke impact.   

Trouw zijn in het kleine  

Bijvoorbeeld: Die hartelijke groet aan een broeder of zuster. 

Dat korte bemoedigende gesprekje tijdens de koffie.  Je hand 

op een schouder. Het bidden en op de bres staan voor 

mensen en je locale gemeente en...... ga zo maar door.  Dat.... 

is ook gemeente-zijn en dat onderschatten we maar al te 

vaak. Het zijn vaak die zogenaamde kleine dingen die bij 

mensen blijven hangen. Dat komt, omdat deze gedragen 

worden door de liefde van God die in onze harten is 

uitgestort door de heilige Geest (Rom. 5:5). 

Putten uit de bron: onze persoonlijke relatie met de Heer 

Laten we elkaar daarom blijven aansporen en enthousias-

meren om dragers te worden en te zijn vanuit onze 

persoonlijke relatie met God en Jezus.  Hierdoor wordt 

geestelijke groei bevorderd en leren we als zonen en dochters 

te handelen zoals Jezus dat deed en doet.  

Dit zou altijd in de boodschap terug dienen te komen. Dit is 

altijd basis van mijn prediking of bijbelstudie hier. Hier draait 

het namelijk om. Als wij ons inzetten, om die relatie met de 

Heer serieus op te bouwen in ons persoonlijk leven, dan kan 

God door Zijn Geest - door ons heen - Zijn geweldig werk doen 

en Zijn schepping  herstellen. Dat is niet later pas, nee dat 

begint NU!  

Nu beginnen met het herstelwerk van God 

Zomaar een paar voorbeelden hoe ik er tegenaan kijk. 

Bemoedig iemand met het Woord of… bid voor een persoon. 

Leer dan te bidden, zoals de Geest van God voor jou bidt met 

onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8:26-27). Dit is bidden 

met een diepe liefde en een intens verlangen voor het herstel 

en het behoud van die persoon. Jouw bidden wordt gehoord 

in de geestelijke wereld en… daar gaat kracht vanuit en het 

zal herstel teweegbrengen, niet alleen in die persoon, maar 

op in jouzelf. Mooi hè? Wanneer je mensen opzoekt in het 

ziekenhuis, of gewoon je oor te luisteren legt bij iemand die 

zich wil uiten in vertrouwen, dan ben je al bezig met dat 

herstelwerk. Gewoon heel simpel en praktisch. En het mooie 

ervan is, je wordt er zelf ook door opgebouwd. Als we dit nu 

niet kunnen of willen leren praktiseren, hoe kunnen we dan 

verwachten, dat later wel te kunnen doen? De locale 

gemeente is toch onderdeel van die leerschool? Actief 

ingeschakeld en betrokken, ieder op zijn plaats 

God wil dit herstelwerk niet zonder de mens. Hij wil jou en mij 

en vele anderen hiervoor inzetten en volledig betrekken. 
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Daarom, GA DOOR, ook al heb je er soms wel eens het gevoel 

er (bijna) alleen voor te staan. Zo doende neem je jouw 

persoonlijke plaats in de gemeente van Jezus steeds meer in. 

Deze gedachte is zo omvattend en groots dat ik niet anders 

kan dan in alle eerbied voor Hem te buigen en Hem alle eer 

te geven. Niet alleen met mijn mond, maar juist ook met mijn 

daden. De Heer zegene jullie en mij op onze plek en in onze 

taak in de gemeente voor het Koninkrijk van God. 

 

 

WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (21) 

Naar de mp3 van de bijbelstudie gehouden op 2004-

01-21 in de VEG ‘Immanuël’ te Breda 

Door Cees Visser 

Genesis 19:1 - Genesis 20:18 

Boodschappers van God 

Abraham heeft drie boodschappers 

van God op bezoek gehad. Als hij de 

mannen uitgeleide doet, deelt een 

van hen iets mee over de ongehoord 

grote zonden van Sodom en Gomorra. Voor Abraham is het 

alsof de HEER zélf tot hem spreekt. Hij vraagt dan om 

barmhartigheid over de stad. Door de boodschapper die met 

hem spreekt, laat de HEER Abraham weten dat Sodom zal 

worden gespaard als er tien rechtvaardigen in die stad 

gevonden worden. De andere twee boodschappers lopen 

intussen naar Sodom toe. Zij gaan daar hun taak en opdracht 

vervullen. Genesis 19 spreekt daarover. 

De mannen die naar Sodom gaan worden engelen genoemd: 

boden van Jahweh. Geen ‘engelen’ in de letterlijke betekenis 

van het woord: geesten. Het zijn mensen die als boden, als 

boodschappers van God werkzaam zijn. Ze gaan naar Sodom 

toe, niet alleen om het oordeel aan te zeggen, maar vooral 

om te redden wat er nog te redden valt. Om te redden wie er 

uit Sodom gered wil worden, de mensen die naar hun raad 

om de stad te verlaten willen luisteren.  

Lot zit in de poort van Sodom 

Ze komen bij Sodom aan. In die tijd waren veel steden 

ommuurd en was de poort van zo’n stad vaak een ‘huis’ met 

allerlei ruimten waarin mensen elkaar konden ontmoeten, 

recht werd gesproken, en zelfs markt gehouden kon worden. 

Een ruime plaats dus. Daar verzamelden zich de mannen en 

de oudsten van de stad. Het feit dat Lot op dat moment in die 

stadspoort van Sodom zit, geeft aan welke positie hij in die 

stad heeft gekregen. Hij is een gerespecteerd burger van 

Sodom. Als Lot de twee mannen ziet aankomen, handelt hij 

geheel naar zijn aard: hij nodigt ze uit in zijn huis 

De gastvrijheid staat bij hem hoog in het vaandel 

Daarin doet hij dus hetzelfde als Abraham: de gastvrijheid 

staat bij hem hoog in het vaandel. Lot weet dat er in Sodom 

niet zo nauw met ‘herbergzaamheid’ wordt omgesprongen, 

daarom nodigt hij ze uit. Hij vindt dat het ‘gastrecht’ niet mag 

worden aangetast. Lot ziet de bui al hangen: hij weet wat er 

met mensen kan gebeuren als zij in Sodom in de openlucht 

moeten overnachten. Daarom dringt hij er bij hen op aan: 

Kom toch mee met mij, dan kunt u in mijn huis overnachten. 

Mooi dat Lot dit doet: het tekent hem als een rechtvaardig 

man.  

Lot lijdt onder de zonden van Sodom 

Petrus schrijft in zijn tweede brief dat Lot heeft geleden onder 

de losbandigheid en zedeloosheid van Sodom: 

2 Petrus 2:7-8 – God heeft de rechtvaardige Lot, die zwaar te 

lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, 

behouden, want deze rechtvaardige heeft, onder hen 

wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door 

het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. 

Lot stelt een daad 

Lot heeft gezien wat er mis was in Sodom, maar dat heeft hem 

er niet toe gebracht deze stad te verlaten, om dit leven de rug 

toe te keren, om er niet mee ‘verbonden’ te worden. Je zou 

kunnen zeggen: Lot hield zich ‘gedeisd’. Daardoor lijkt hij in 

Sodom te worden geaccepteerd en mag hij zelfs in de poort 

een plaats innemen. Hij heeft wel ‘geleden’ onder alles wat 

hij zag, maar er tot op dat moment niets mee ‘gedaan’. Maar 

nú nodigt hij deze vreemdelingen uit bij hem thuis. En dat valt 

op. De andere mannen die in de poort zitten, hebben die 

boden ook aan zien komen. En het feit dat juist Lot hen in zijn 

huis uitnodigt, strijkt hen tegen de haren in. Dat blijft op dat 

moment nog verborgen. Pas als het donker wordt, blijkt wat 

zij beramen, wat zij werkelijk in de zin hebben. 

Wetteloosheid komt openbaar in de nacht 

De mannen gaan met Lot mee en eten bij hem. Daarna gaat 

het helemaal mis. Nog voordat zij zich te ruste leggen, begint 

de ellende: 

Genesis 19:4 - de mannen der stad, de mannen van Sodom, 

omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, 

niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot 

hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? 

Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap 

hebben. 

Niet slechts ‘enkele’ mannen komen naar het huis van Lot; er 

staat heel duidelijk: mannen van jong tot oud, de gehele 

bevolking, niemand uitgezonderd. Dat is ook tekenend. Lot 

laat zien wat er in hem is: hij handelt als een rechtvaardige. In 
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diezelfde nacht komt ook de ongerechtigheid, de totale 

wetteloosheid van Sodom tevoorschijn. 

Er zijn geen tien rechtvaardigen in Sodom; Lot is de enige. De 

mannen van Sodom willen met de mannen die bij Lot in huis 

zijn, gemeenschap hebben, hen verkrachten - vreselijk. Het is 

al erg dat mannen met mannen op tegennatuurlijke wijze 

gemeenschap hebben, maar als ze hen ook nog eens willen 

verkrachten, is dat dubbel zo erg. Als Lot hen vraagt om niet 

zo’n groot kwaad te doen, is de boot aan. Dan erkennen ze 

Lot niet meer als een inwoner van hun stad; wie denk je wel 

dat je bent: 

Genesis 19:9 - zij zeiden: Ga opzij! En zij zeiden: Deze ene is 

als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de 

wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En 

zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen 

naderbij om de deur open te breken. 

Lot gaat naar buiten en noemt de mannen van Sodom nog 

‘broeders’. Hij doet hen zelfs nog een ongelofelijk voorstel: hij 

is bereid om zijn twee dochters uit te leveren aan die 

woedende groep mannen buiten zijn huis. Je moet er niet aan 

denken. Welke vader zou dat doen? Hij bereikt er niets mee, 

want gedreven door wetteloosheid stormen zij in blinde haat 

op Lot af. De beer is los en slaat toe. Als de mannen bij Lot in 

huis niet zouden hebben ingegrepen, zou Lot ter plaatse 

vermoord zijn.  

Goddelijke bescherming 

Maar de boodschappers van de Heer zetten zich wél in: zij 

staan op en werken met wat zij in handen hebben. Zij bidden 

om hemelse bescherming voor Lot en zijn huis. Zij werken 

met wat zij van God in handen hebben gekregen. Er komt een 

hemelse engelenwacht rondom Lot en zijn huis, waardoor de 

demonische aanval vanuit de groep mensen die voor de deur 

van Lots huis staat te briesen, afketst op dat schild van 

bescherming. De blinde woede van die mannen, die 

demonische woede, slaat daardoor terug op henzélf.  

God biedt bescherming en zijn boodschappers werken met 

die bescherming: zij hullen zichzelf en Lots huis daarin. In de 

hemelsferen lopen de demonen zich op die goddelijke 

bescherming te pletter. In zulke situaties keren die demonen 

zich altijd tegen de mensen door wie zij hun werk hadden 

willen doen. De blinde woede ván die mensen bewerkt 

daardoor een verblinding bíj die mensen, waardoor zij de 

deur van Lots huis niet meer kunnen vinden, hoe ze ook 

zoeken. Heel opmerkelijk. Wat een toestand zal dat zijn 

geweest.  

God bewaart zijn gunstgenoten 

Zo werkt het in de geestelijke wereld: God bewaart en 

beschermt zijn gunstgenoten. Hij kan dit doen onder alle 

omstandigheden, zelfs in de ‘onmogelijke’ situatie dat je als 

enige inwoner van de stad tegenover de hele bevolking komt 

te staan, en ze met z’n allen op je afstormen om je te doden. 

Ook dán is God in staat om je te beschermen, en zie je dat het 

kwaad zichzelf straft. Als de boze komt en niets in jou vindt, 

straft het kwaad zichzelf. Jezus zegt: 

Johannes 14:30 - Niet veel zal Ik meer met u spreken, want 

de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. 

Niets! Dat is waar het om gaat. Dat hij niets aan je heeft. Dan 

kan hij komen met al zijn geweld, maar dan slaat dat geweld 

terug op hemzelf en op de mensen door wie hij werkt.  

Lot wordt gered en mag anderen meenemen  

Lot wordt beschermd, maar daarmee houdt de reddingsactie 

van deze boodschappers van God niet op. Ze gaan tot hem 

spreken: Lot, je moet de stad uit. Neem je verwanten mee, 

want de hele stad wordt verwoest. Het onheil is niet meer te 

keren, je ziet wat er aan de hand is. Lot, de geredde, mag 

anderen in die redding meenemen. Wat mooi! Zo werkt God 

altijd. Zijn armen zijn altijd wijd open. Lot gelooft het en gaat 

erop in. Hij gaat naar zijn schoonzonen, de mannen die met 

zijn dochters gaan trouwen. Hoe hij daar is gekomen staat er 

niet bij. Wat doen die mannen? Ze lachen hem uit, ze denken 

dat hij een grapje maakt.  

Genesis 19:14 - Toen ging Lot heen en sprak tot zijn 

schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zei: 

Staat op, verlaat deze plaats, want de Here gaat de stad 

verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons 

als iemand, die schertste. 

Lot treuzelt 

Bij het aanbreken van de dag dringen de boden van God er bij 

Lot op aan om nu zelf wél te vertrekken: Ga de stad uit en 

neem je vrouw en je dochters mee. Blijf niet treuzelen en 

talmen. En wat doet Lot? Hij treuzelt wél. Ondanks alles wat 

hij heeft meegemaakt in de voorbije nacht en de avond 

ervoor, blijft hij treuzelen. Hij kan zich niet ‘losmaken’ van 

alles wat hij in Sodom heeft verworven. Hij zal daar best rijk 

geworden zijn, en een aanzienlijke, eerbiedwaardige burger 

zijn geweest. Allemaal mooi en aardig, maar op dat moment 

heb je daar niets aan. Als de boden hem uiteindelijk met de 

nodige aandrang buiten de stad hebben gebracht en hij de 

opdracht krijgt om naar de bergen te vluchten, is die twijfel, 

dat ‘halfzachte’ in Lots hart er nog steeds. Ga de bergen in, 

Lot. Ontvlucht deze streek. Ook dán kan Lot nog niet breken 

met de wereld waarin hij woont.  

Lot wil naar het kleine stadje Soar 

Hij vraagt aan de boden of hij zich in Soar mag vestigen, een 

klein stadje in diezelfde vruchtbare Jordaanstreek. Lot wil die 

streek dus niet uit. Hij wil nog iets daarvan ‘vasthouden’. Soar 

betekent: nietig, onbeduidend. Het is een klein stadje aan de 
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rand van de streek, maar hoort wel bij de vijf steden in die 

streek. Soar wordt in Genesis al eerder genoemd: 

Genesis 14:1-2 - Het gebeurde nu in de dagen van Amrafel, 

de koning van Sinear, Arjok, de koning van Ellasar, 

Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der 

volken, dat dezen oorlog voerden tegen Bera, de koning an 

Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van 

Adma, Semeber, de koning van Seboïm, en de koning van 

Bela, dat is Soar. 

Lot wil zijn intrek nemen in Soar. Hij durft niet naar de bergen. 

Hij kan zich nog steeds niet toevertrouwen aan de 

bescherming van de Heer. Hij wil nog steeds een stad om zich 

heen hebben. Terwijl hij in de nacht ervoor toch heeft gezien 

hoe de Heer kan beschermen. Nee, mag ik alsjeblieft naar 

Soar. Hij verwacht het blijkbaar nog steeds van zichtbare 

dingen in plaats van zich volledig toe te vertrouwen aan de 

Onzichtbare. Dat is Lot al eerder overkomen; ook toen had hij 

meer hang naar het zichtbare dan naar het onzichtbare. De 

ernst van de situatie dringt nog niet tot hem door.  

Het wordt hem toegestaan. En daarmee ontkomt het hele 

plaatsje Soar aan het onheil dat de ander vier steden in die 

streek treft: Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm. Wat een 

ruimte biedt God toch. Zelfs als mensen tegenstribbelen en 

niet volledig op God durven te vertrouwen, komt Hij ze in zijn 

oneindige goedheid en liefde tegemoet. Met een ‘bezwaard’ 

hart gaat Lot dan toch bij Sodom vandaan.  

Lots vrouw houdt het oude vast 

Bij Lots vrouw ligt het anders; zij gaat met tegenzin mee. Zij 

komt uit Sodom; zij wil daar helemaal niet weg. De mannen 

waarschuwen: vlucht en kijk niet achterom. Maar wat doet 

Lots vrouw? Ze kijkt wél om. Ze houdt vast aan 

het oude en kan niet geloven in wat haar door 

de boodschappers van God wordt aangereikt. 

Als je het oude niet wil loslaten, kun je het 

nieuwe niet binnengaan: een geestelijke 

wetmatigheid. En dat wordt de vrouw van Lot 

fataal. Op het moment dat het kwaad in Sodom 

en Gomorra toeslaat en zij zich omdraait, haalt 

het onheil haar in en wordt ook zij getroffen door het verderf. 

Ze krijgt deel aan het proces dat Sodom en Gomorra aan het 

verwoesten is: ze sterft en wordt overdekt met zout. 

In zijn rede over de komst van de Zoon des mensen haalt 

Jezus deze geschiedenis aan. Hij vergelijkt de situatie van Lot, 

de vrouw van Lot, bij dat oordeel over Sodom en Gomorra, 

met de dingen die gebeuren in het laatste der dagen: 

Lucas 17:28 - Op dezelfde wijze als het geschiedde in de 

dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij 

verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, 

waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de 

hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan 

op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 

Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in 

huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het 

veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van 

Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het 

verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het 

vernieuwen. 

Breek met oude gewoonten 

Het verhaal van Lot geeft duidelijkheid over de processen die 

in de geestelijke wereld spelen, over de werkingen die daar 

zijn, en die met name in die laatste dagen, bij het komen van 

de Zoon des mensen, volledig openbaar komen. Mensen 

kunnen behouden worden als zij zich volledig aan de Heer 

toevertrouwen. Maar als zij in geestelijke zin met één been in 

het oude blijven staan, zullen zij door het verderf worden 

ingehaald en meegenomen.  

Belangrijk dus om te zien wat er in de hemelsferen gebeurt 

en in welke tijd je leeft. Laat elke halfslachtigheid varen. Zie 

niet achterom, broeders en zusters. Lucas 9:62 - Maar Jezus 

zei: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar 

hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk 

Gods. 

Houd niet vast aan het oude, zie niet achterom, blijf niet 

hangen in oude situaties en gewoonten, in een oude manier 

van leven, waarin het verderf en de wereld heerst. Laat je 

volledig geschikt maken, toebereiden en toerusten voor de 

openbaring van het Koninkrijk van God. Breek met de 

wereldse gezindheid, zoek het niet in zichtbare dingen.  

Leef als Abraham 

Leef vanuit het onzichtbare, het hemelse, zoals bijvoorbeeld 

Abraham dat doet. Hij verkrijgt wat God hem belooft; dat is 

hem die dag ervoor door die drie mannen aangezegd. Voor 

hem breekt de nieuwe dag aan met de vervulling van Gods 

belofte. Hij krijgt deel aan wat God hem toebedacht heeft. Op 

diezelfde dag verliest Lot alles wat hij bezit. En zo zal het gaan: 

wie heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft ook wat 

hij heeft zal hem ontnomen worden (Mat.13:12). Dat is niet 

onbarmhartig, dat zijn wetten in de geestelijke wereld, zo 

gaat het. 

De ongerechtigheid achterhaalt Lot op een andere manier 

Lot ontkomt aan het verderf, samen met zijn twee dochters. 

En wat doet hij? Wat had hij kunnen doen? Wat zou een 

goede zet zijn geweest? Hij had naar Abraham kunnen gaan! 

Maar dat doet hij niet. Dit is opnieuw een kans voor Lot 

geweest. Maar ook nu zoekt hij het niet bij zijn oom, bij de 

God van zijn oom. De God die hem uit die hachelijke situatie 
in Sodom gered heeft. Lot is bang. Hij vreest voor nieuwe 
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ellende. In Soar is de situatie eigenlijk hetzelfde als in Sodom. 

Wat in Sodom is gebeurd, kan dus ook in Soar gebeuren. Lot 

wil daarom niet in Soar blijven. Wat gaat hij doen? Hij gaat 

alsnog naar de bergen. Hij gaat wonen in een spelonk, als een 

kluizenaar, met zijn twee dochters. Hij wil niemand meer zien. 

Maar ook in een spelonk kun je de geestelijke wereld niet 

buitensluiten, je geestelijke vijanden vinden je daar ook. De 

ongerechtigheid ‘achterhaalt’ Lot, nota bene door middel van 

zijn eigen dochters. Onder invloed van occult onreine geesten 

(die te vergelijken zijn met de geesten die in Sodom werkten) 

handelen zij incestueus: tegennatuurlijk en zondig. Ze voeren 

hun vader dronken en hebben dan gemeenschap met hem. 

Lot schijnt er niets van te merken. Beide dochters worden 

zwanger.  

Twee bastaardzonen 

Er worden twee zonen geboren: Moab en Ammon. Moab 

betekent ‘van vader’, en Ammon of Ben Ammi ‘volk of zoon 

van het volk’. Het zijn bastaardzonen. Ze worden geboren in 

de tijd dat bij Abraham en Sara Isaak wordt geboren. Als de 

ware zoon van Gods belofte wordt geboren, worden ook deze 

twee bastaardzonen geboren. Isaak, de stamvader van het 

volk Israël, Ammon de stamvader van de Ammonieten, Moab 

de stamvader van de Moabieten.  

De vijandschap van Moab en Ammon 

De Moabieten en Ammonieten hebben aan de grenzen van 

Israël gewoond. Als broedervolken van Israël hebben zij zich 

door de eeuwen heen vijandig tegenover Israël opgesteld. De 

boze geesten die aan de basis hebben gestaan van de 

geboorte van deze twee zonen, hebben in het nageslacht van 

deze jongens kunnen doorwerken. De Moabieten en 

Ammonieten zijn volken geweest die altijd bezig zijn geweest 

met dingen die absoluut niet uit God waren. 

Vriendschap met de wereld wordt vijandschap tegen God 

Het leven van Lot begint goed: hij trekt met Abraham weg uit 

Ur en gaat met hem mee naar het door God beloofde land 

Kanaän. Samen met zijn oom maakt hij van alles mee en 

wordt een rijke herder. Waar eindigt hij? Als een straatarme 

holbewoner. Hij begint als een ‘begunstigde’ des Heren en 

wordt uiteindelijk een ‘prooi’ van de duivel. Je kunt het dus 

niet op een akkoordje gooien met de wereld. Je kunt als 

rechtvaardige geen vriend van de wereld zijn. 

Jakobus 4:4 - Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap 

met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend 

der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 

Het lijkt allemaal zo ‘mooi’ dat Lot in Sodom in die poort mag 

zitten en mee mag praten met de oudsten van die stad, maar 

feitelijk zit hij dan in de kring van spotters, in de kring van 

ongerechtigheid (Ps.1:1). En dat kan niet!  

Paulus schrijft: 

Filippenzen 3:18 - Velen wandelen – ik heb het u dikwijls van 

hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden 

van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God 

is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn 

aardsgezind… 

Je kunt als gelovige niet leven zoals de ongelovigen dat doen, 

je gedragen zoals de mensen in deze wereld die zich van het 

evangelie van Jezus Christus niets aantrekken. Dat kan niet. 

De gevolgen daarvan zijn vreselijk: denk aan wat er in het 

leven van Lot gebeurt. De duivel wil het eerst in je leven 

teweegbrengen en daarna met je afrekenen. Dat doet God 

niet. Maar Zijn bescherming kan op een gegeven moment niet 

meer werken.  

Gods goedheid gaat uit naar Lot 

Wat een verloop in het leven van Lot! Maar ook: wat geeft 

deze geschiedenis ons helder zicht op de goedheid van God! 

God laat Lot niet aan zijn lot over: Hij zendt boden om hem te 

redden. Door deze boden geeft Hij Lot te kennen wat er staat 

te gebeuren en wijst Hij hem de weg. Hij mag uit Sodom weg. 

Hij mag zelfs naar Soar. Dat hele stadje wordt gespaard ter 

wille van Lot. Zo is God. God heeft geen behagen in de 

ongerechtigheid, in het omkeren van een stad, in het straffen 

van de goddelozen. Dat is niet wat van Hem uitgaat. Hij wil 

redden, behouden, beschermen. God redt Lot ter wille van 

Abraham zijn knecht. Dat staat in Genesis 19:29 - Toen God 

de steden der Streek verwoestte, gedacht God Abraham, en 

Hij leidde Lot uit het midden der omkering, toen Hij de 

steden waarin Lot gewoond had, omkeerde. 

Abraham gaat naar Gerar 

Hoe gaat het inmiddels met Abraham? Ná dat sluiten van het 

verbond en het vernieuwen van dat verbond, en na het 

bezoek dat hij heeft ontvangen? Het gaat niet zo goed met 

hem. Genesis 20 vertelt erover. Wat daar plaatsvindt, vormt 

opnieuw een bedreiging voor de vervulling van Gods belofte. 

Om een niet-genoemde reden vertrekt Abraham uit Hebron 

en gaat hij naar het Zuiderland. Hij komt in Gerar, tegen de 

grens met Egypte. 

Opnieuw: Sara is mijn zuster 

De koning van Gerar heeft dezelfde gewoonte als alle andere 

koningen uit die tijd: vrouwen verzamelen, hoe meer hoe 

beter, een harem oprichten. Abraham weet dat. Je zou dan 

kunnen denken: dat heb ik al eens meegemaakt, wat deed ik 

toen, hoe liep dat af, en wat ga ik nu dus niet doen? Maar wat 

doet Abraham: hij doet precies hetzelfde als toen! Hij vertelt 

dat Sara zijn zuster is. Ongelofelijk!  

Opnieuw manifesteert God Zich als Redder en Bewaarder. 

Het is tekenend dat God in deze situatie wederom uitkomst 
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biedt. Zo is Hij, ook voor ons. Altijd dezelfde, onveranderlijk, 

trouw tot in eeuwigheid.  

De gevolgen voor Abimelek en zijn huis 

De situatie van dat moment is anders dan destijds in Egypte. 

Toen was Sara onvruchtbaar, nu is haar schoot geopend. Er is 

haar toegezegd dat zij over een jaar een zoon zal baren: Isaak. 

Maar als Sara in Gerar is, wordt zij ingelijfd in de harem van 

Abimelek, de koning van Gerar. Gaat zij zwanger worden van 

een Filistijnse vorst? (Gerar is een stad in het gebied van de 

Filistijnen)? Nee, er gebeurt iets anders. De hele harem van 

de koning van Gerar wordt onvruchtbaar: 

Genesis 20:18 - De Here had namelijk elke moederschoot in 

Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw 

van Abraham. 

En dat is nog niet het enige. Abimelek zelf wordt onmachtig, 

niet in staat een vrouw aan te raken. Met andere woorden: 

hij wordt impotent.  

God beschermt Sara in deze situatie 

Zo wordt Abimelek weerhouden van een ernstige zonde, de 

zonde van overspel met Sara. Alle vrouwen in zijn harem 

worden onvruchtbaar, de koning zelf wordt onmachtig: er 

kan ‘niets’ meer gebeuren.  

Wat gebeurt er op dat moment in de geestelijke wereld? God 

beschermt Sara. Daardoor slaat alles wat de vijand ten kwade 

denkt, terug op de mensen door wie hij dat kwaad wil 

bewerken: op Abimelek en zijn harem. Abimelek weet niet 

wat hem overkomt.  

God geeft duidelijkheid 

Dan verschijnt de Heer in een droom aan Abimelek. Hij geeft 

hem duidelijkheid over de situatie en de mogelijke gevolgen. 

De Heer laat zien dat hij een getrouwde vrouw tot zich heeft 

genomen. Dat Hijzélf ervoor gezorgd heeft dat de koning niet 

tot Sara kan naderen, en dat er dus niets gebeurt wat haar 

eerbaarheid aantast en de koning verantwoordelijk maakt. 

God laat alles meewerken ten goede.  

God zegt wat Abimelek moet doen 

Geef Sara terug aan Abraham, zegt de Heer, en vraag of hij 

voor je bidt; hij is een profeet. Dan zul je leven. Doe je dat 

niet, dan zul je sterven, jij en allen die bij je horen. Wat een 

droom! God kan dus ook een heidense vorst benaderen, een 

Filistijnse koning aanspreken, hem duidelijk maken wat er aan 

de hand is. En hem de weg wijzen om uit de netelige situatie 

die ontstaan is, weg te komen.  

Je moet je even voorstellen: je lijft een vrouw in die tegen je 
liegt of je een halve waarheid vertelt. Het wordt duidelijk dat 
je door de man van die vrouw in een vervelende situatie bent 

gekomen, en nu moet je naar die man toe om voor je te laten 
bidden…  

Abraham mag voor Abimelek bidden 

Abraham is in de ogen van God nog steeds een ‘gezegende 
des Heren’, een man door wie Hij wil spreken en werken. Het 
spreken kon op dat moment niet via Abraham: dat heeft God 
zélf gedaan. Maar het werken, het bidden, laat God dan weer 
aan Abraham over. Wat mooi is dat toch. Zelfs in een situatie 
waarin Abraham zijn eigen handen niet schoon heeft kunnen 
houden, mag hij als een gezegende des Heren functioneren, 
als een profeet van de allerhoogste God voor Abimelek en zijn 
vrouw bidden. Wat een ongelofelijke trouw van God!  

Abimelek gehoorzaamt 

Wat doet Abimelek? Hij geeft niet alleen Sara terug aan 

Abraham, maar geeft hem ook schapen en runderen. Hij stelt 

zijn land open voor Abraham. Ga maar wonen waar je wil, 

neem maar wat je nodig hebt. En hij geeft ook nog duizend 

zilverlingen als bewijs van Sara’s onschuld. Iedereen uit deze 

omgeving weet dan, dat u uw goede naam niet kwijtgeraakt 

bent. Mooi hè? Abimelek zuivert Sara van elke blaam. Haar is 

niets overkomen. Zij heeft niets ondergaan wat haar eer 

aantast. Hier is het bewijs van haar onschuld. Abimelek doet 

wat God vraagt en reageert als een goed mens. Als Abraham 

dan voor Abimelek bidt, treedt de genezing in, bij de koning 

en zijn hele huis. Het staat er heel duidelijk: 

Genesis 20:17 - Toen bad Abraham tot God, en God genas 

Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. 

Wat een geschiedenis! Niet alleen in het gedeelte over Lot, 

maar ook over wat er in het land van de Filistijnen gebeurt, in 

de Gazastrook zouden we nu zeggen. Wat een sterke God, zijn 

plan gaat door, lees maar in Psalm 103:10-13:  

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar 

onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de 

aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem 

vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij 

onze overtredingen van ons; gelijk zich een vader ontfermt 

over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem 

vrezen. 

God wijst altijd een weg  

Ondanks alles, ondanks fouten van mensen, het falen van 
mensen, ondanks het terugvallen in dezelfde fouten van 
mensen, gaat God door! Hij ontfermt Zich en toont zijn 
barmhartigheid. Hij wijst altijd weer een weg om verder te 
gaan. Wat een genade! En wat een voorrecht om Hem steeds 
beter te leren kennen, om mét Hem, voor Hem en door Hem 
te leren leven. Wij mogen mensen worden in wie Gods plan 
werkelijk zijn volle vrucht gaat voortbrengen. Wat zal God 
daarvan genieten! Wat een vreugde bereiden wij Hem als wij 
Hem daartoe de gelegenheid geven! (wordt vervolgd). 



HOGER-OP 

17 
 

ZENDING 

DOOR DE HEER GEZONDEN 

Overgenomen uit de nieuwsflits van de  

Pinksterbijbelschool Brazilië van nov. 2024 

Door Henk de Cock 

Jezus zei dat Zijn leer niet van Hemzelf 

was, maar van de Vader die Hem 

gezonden had (Joh. 7:16). En om het 

eeuwige leven te ontvangen is het niet 

alleen noodzakelijk om in Jezus’ 

woorden te geloven, maar bovendien in de Vader die Hem 

gezonden had. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn 

Woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft 

eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven” (Joh. 5:24). Als de leer 

van Jezus niet van Hemzelf is, maar van Zijn Zender, betekent 

dit dat niemand die gezonden is ooit zijn eigen leer zal 

verkondigen. Want een gezant staat niet boven zijn Zender 

(Joh. 13:16). En wij zijn ‘gezonden’ door Jezus, zoals Hij door 

de Vader gezonden was: “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de 

wereld, heb Ik ook hen gezonden in de wereld” (Joh. 17:18). 

Daarom is de boodschap die we prediken niet aangepast aan 

onze menselijke ervaringen en bestaat niet uit geliefkoosde 

onderwerpen, aan de hand waarvan we de Bijbel willen 

uitleggen. Iedere prediker die door God gezonden is, spreekt 

de woorden Gods. En daarbij gaat het niet alleen om ‘wat’ er 

verkondigd wordt, maar ook ‘waar’ het verkondigd wordt: 

“En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?” Gelijk 

geschreven staat: “Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die 

een goede boodschap brengen” (Rom. 10:15). We prediken 

met onze lippen, maar ook met ‘lieflijke voeten’. Dat betekent 

dat onze boodschap van God komt, maar bovendien dat onze 

voeten ons brengen naar de plaats waar Hij ons gezonden 

heeft. We bouwen dus niet op het fundament van anderen, 

of waar de naam van Christus al genoemd wordt (Rom. 15:20-

21). Jezus leidt ons als schapen onder wolven. Om in de 

waarheid te blijven en te wijken van onrecht, moeten we 

nooit uit onszelf spreken: “Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn 

eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn Zender, die is waar 

en er is geen onrecht in hem” (Joh. 7:18). Om als Jezus 

gezonden te zijn, zijn twee dingen noodzakelijk: vrede en 

vervulling met de heilige Geest: “Jezus dan zeide nogmaals 

tot hen: vrede zij u!” Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, 

zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en 

zei: “Ontvangt de heilige Geest” (Joh. 21:21-22). 

Gerechtigheid is een vrucht die alleen in vrede gezaaid kan 

worden (Jak. 3:18). En om de woorden Gods te spreken, 

moeten we vol zijn van de heilige Geest: “Want Hij, die God 

gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij 

geeft de Geest niet met mate” (Joh. 3:34). 

Zie: www.pinksterbijbelschool.nl en facebookpagina: 

https://www.facebook.com/pinksterbijbelschool 

Hierbij enkele video’s van deze website: 

https://pinksterbijbelschool.nl/video-boodschap-van-

nathanael-flach/  (Korte boodschap wat het werk inhoudt). 

https://pinksterbijbelschool.nl/wees-heilig/ (Henk de Cock 

over heiligheid). 

https://pinksterbijbelschool.nl/sleutel-tot-het-oude-

testament-van-paul-brenner/ (Boodschap van onze Duitse 

broeder uit Griessheim). 

Momenteel is het team uit Brazilië in Nederland en zij spreken 

in diverse gemeenten (zie website). Hierbij de boodschap van 

Nathan en Corrie Flach in de VEG te Kampen: 

20241124-6383-Corrie en Nathan Flach-fil2vrs12-Zending-

Wandelen in de Geest-Kampen 

Wie de Nieuwsflits van dit werk wil 

ontvangen - voortaan alleen per e-mail 

- die geve zijn mailadres door aan: 

secretaris@pinksterbijbelschool.nl of 

kan dit doen dit via de website. Voor 

financiële ondersteuning van dit mooie zendingswerk, dat we 

van harte aanbevelen, kunt u giften overmaken naar:  

Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië (ANBI-geregistreerd):  

ING  IBAN: NL24 INGB 0001 4288 83 BIC: INGBNL2A 

 

LEREN LUISTEREN NAAR GODS STEM (1) 

Door Eljakim Nuijten 

Regelmatig schrijf ik in mijn korte stukjes 

over de hoeveelheid informatie die we 

op ons afgevuurd krijgen, of laten 

komen. Wanneer ik zoek op het internet 

dan zie ik getallen voorbijkomen van 

tussen de 40.000 en 120.000 gedachten 

per dag. Waarvan driekwart niet 

effectief of zelfs negatief zijn. 

Kijk ik naar mijn dagelijkse wandel dan 

komt er heel wat in mijn hoofd voorbij. Dat gaat vanzelf. Vaak 

aan de hand van mijn bezigheden. Zaken op mijn werk, 

informatie op mijn telefoon, gesprekken met mensen, dingen 

die ik zie gebeuren, etc. etc. Zelfs wanneer ik ga slapen of 

tijdens mijn slaap zijn mijn hersenen bezig! 

Kan ik, in dit alles, gaan ontdekken wanneer mijn God of Jezus, 

mijn Leidsman, tot mij spreekt? Dat is best moeilijk. 

nadenkende over het leren verstaan van Gods stem kreeg ik 

een soort dilemma, of keuzevraag in mijn gedachten. 

http://www.pinksterbijbelschool.nl/
https://www.facebook.com/pinksterbijbelschool
https://pinksterbijbelschool.nl/video-boodschap-van-nathanael-flach/
https://pinksterbijbelschool.nl/video-boodschap-van-nathanael-flach/
https://pinksterbijbelschool.nl/wees-heilig/
https://pinksterbijbelschool.nl/sleutel-tot-het-oude-testament-van-paul-brenner/
https://pinksterbijbelschool.nl/sleutel-tot-het-oude-testament-van-paul-brenner/
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/2a08cd9e1d26d4f2ac120962fe1da5a7
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/2a08cd9e1d26d4f2ac120962fe1da5a7
mailto:secretaris@pinksterbijbelschool.nl
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Of... Gods plan helemaal kennen! 

Of...Gods stem (en die van Jezus) verstaan én daarnaar 
handelen! 

Ik zou voor de tweede optie kiezen. Daar verder over 

nadenkende wil ik je meenemen op mijn ontdekkingsreis in 
de Bijbel over dit onderwerp, Gods stem verstaan. 

God wil contact met ons! 

In den beginne... 

Hoe begon onze relatie met God? Hoe had God het in de 
beginne bedacht en heeft Hij het uiteindelijk ook weer voor 
ogen? In het paradijs was er in eerste instantie een goed 

geestelijk en natuurlijk klimaat. Er was onder andere rust en 
vrede, harmonie en structuur. In dat klimaat wandelde en 
communiceerde God met Adam en Eva. Dat kun je afleiden 

uit de tekst: 

Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof 
wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn 

vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 
(Gen. 3:8 NBG). 

God bezoekt hen opnieuw nadat zij van de boom van kennis 

van goed en kwaad hadden genomen. Ook na de zondeval 
wandelde God op zoek naar de mens, maar toen durfde de 
mens dat niet meer en verborg zich. 

Of zoals geschreven staat in de Willibrordvertaling: 

Toen zij, bij het opkomen van de middagwind, de donder van 
Jahwe God in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens 
en zijn vrouw zich voor Jahwe God tussen de bomen van de 

tuin. (Gen. 3:8 W78) 

Een hele andere vertaling is deze tweede versie van 
Willibrord. Mijn gedachten zijn dan: Was het wel een 

natuurlijke wind? En waarom vertaalt Willibrord het met de 
donder? (wat voor een godsbeeld is dat?) De Naardense 
vertaling zegt het heel mooi:  

Ze horen de stem van de ENE, God, omgaan door de hof, in 
de geestesadem van die dag, en de – rode – mens verschuilt 
zich, en zijn vrouw ook, voor het aanschijn van de ENE, God, 
te midden van het geboomte van de hof. 

God wil ons meenemen... 

God zoekt de mens, God is Geest, maar Hij wil contact met 
Zijn schepsel. Dat was toen, en dat is nu nog steeds zo. In Gen 

5 vers 24 staat: Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen. Veel vertalingen 
schrijven hier weggenomen, opgenomen. De Naardense 

vertaling schrijft: meegenomen. Dat vind ik mooier. Dit zegt 
mijns inziens iets over de geestelijke wereld. Die is niet hoger, 
hoog in de hemel. En God neemt niet weg! Nee, God neemt 

mee! God heeft Henoch meegenomen naar de andere 
werkelijkheid. Mooi hè! Kom mee met Mij (God)! 

Ik haal voor mijzelf uit bovenstaande gedeelte het beeld van 

God dat Hij ons mee wil nemen in Zijn denken, Zijn plannen 
en gedachten, Zijn nabijheid, Zijn koninkrijk. Hij heeft oog 
voor de mens, Hij wil contact. En dat zien we door de hele 

bijbel heen.  

God spreekt tot Noach. Genesis 6 vers 9b: Noach wandelde 
met God…God spreekt met Abraham in Genesis 12 vers 1: De 

Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw 
maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat ik u 
wijzen zal. De Naardense vertaling schrijft hier: naar het land 
dat ik je zal doen zien! 

God wil bij ons wonen... 

De Here verschijnt aan Isaak, spreekt tot Jakob, Jozef, Mozes, 
etc. etc. God spreekt met Mozes, op de berg Sinaï. Daar geeft 

God allerlei richtlijnen en instructies, onder andere 
aangaande de Ark, de tabernakel, de priesterdienst, etc. etc. 
Instructies over het wonen van Hemzelf onder Zijn volk. Wat 

mij opvalt is, dat juist in die periode dat God met Mozes dit 
bespreekt, namelijk het wonen onder zijn volk, juist dan 
inspireert de satan het volk dat onder aan de berg wacht. Ze 

hebben geen geloof in een terugkomst van Mozes, geen 
geduld. Zij maken zich een andere god om in hun midden te 
kunnen aanbidden. Na deze ongehoorzaamheid van het volk, 
het zondigen werpt Mozes zichzelf op voor het volk als 

plaatsvervanger tegenover God. God is eigenlijk klaar met Zijn 
volk staat er geschreven. Een mooie verwijzing van Mozes 
naar het werk van Jezus.  

De priesterdienst begon ook onder Mozes’ leiding en de 
Tabernakeldienst werd ingesteld. God maakte met de komst 
van de tabernakel een plek voor Zijn volk: 

• Om Hem te eren en te danken. 

• Om vergeving van zonden door middel van offers te 
kunnen krijgen. 

• Om tijd apart te leren zetten voor God (Het bezoeken 
van de Tabernakeldienst en houden van de sabbat). 

• God gaf ook leefinstructies. 

De priester kreeg zo een bemiddelende rol tussen God en de 
mens. God gaf hulpmiddelen en richtlijnen voor het contact 
tussen Hemzelf en zijn (eigenwijze en hardnekkige) volk. 

Daarna breekt een periode van richters aan. Zij moeten het 
recht van God gaan handhaven op het beloofde land dat deels 
maar was ingenomen. En zij moeten het recht van God 

handhaven op zijn volk. Dat volk heeft te wandelen naar de 
verplichtingen van het verbond. Onder leiding van diverse 
richters hangt het voortbestaan van het volk van God aan een 

zijden draad. Bekende richters worden door de Here God 
geroepen: onder andere Othniël, Debora, Simson, Gideon, 
Jefta, Eli en Samuël. 

Onder de oude Samuel komt vervolgens de eerste koning. 
Omdat het volk Israël daar naar vraagt. Een koning als leider 
van het volk. De koning zit op de troon, regeert. 



HOGER-OP 

19 
 

In het oude testament vielen vele koningen van hun troon. 

Kijk maar naar de geschiedenissen van Juda en Israël. (2 en 10 
stammenrijk). In 1 Koningen 12 waarschuwt de Here God 
Jerobeam voor de eerste keer door een profeet uit Juda. Het 

verhaal staat in 1 Kon. 12:33 t/m 13 vers 34. Als omschrijving 
voor profeet wordt ook wel de omschrijving “de man Gods” 
gebruikt. God stuurt en gebruikt profeten om te spreken 

namens Hemzelf tot koningen en andere leiders. Denk daarbij 
onder meer aan Elia, Elisa, Amos, Hosea, Jona, Jesaja, 
Jeremia, Micha en Joel. 

Tot zover in vogelvlucht hoe God in het oude testament 

contact heeft en zoekt met de mens. Met zijn volk. Van een 
hoofdzakelijk persoonlijke relatie tot het spreken door middel 
van een profeet. 

God wil contact met ons, met jou, met mij! Nog steeds 

Ik denk regelmatig aan mijn relatie met God, met Jezus. Dagen 
vliegen voorbij. Ik sta nog midden in het werkleven. Er komt 

veel op me af en dat is behoorlijk vermoeiend soms en vraagt 
voldoende energie. Hoe doe ik dat? Mijn relatie met God en 
Jezus verder verdiepen, uitwerken. Hoor ik Gods stem in de 

drukte van alle dag? Maak ik daar tijd voor en heb ik daar ook 
oog voor? Hoeveel van mijn dagelijkse gedachten zijn voor en 
van God? 
Daarom wil ik enkele mensen uit de bijbel onder de loupe 

nemen, te zien hoe het toen werkte. 

De stilte van Samuël 

Samuël: 1 Samuël 3 vers 1 – 10 NaB. 

1) De jongen Samuël is tempeldienaar van de ENE voor het 
aanschijn van Eli; en het woord van de ENE is schaars 
geworden in die dagen,- geen visioen is doorgebroken. 2) En 

het geschiedt te dien dage: Eli is gaan liggen op zijn plaats,- 
zijn ogen zijn begonnen zwak te worden, hij kan niet meer 
zien; 3) de lamp van God dooft nog niet uit en Samuël heeft 

zich neergelegd, - in de hal van de ENE, daar waar de ark van 
God is. 4) Dan roept de ENE Samuël toe, en die zegt: hier ben 
ik! 5) Hij rent naar Eli toe en zegt: hier ben ik, want je hebt 
om mij geroepen! Hij zegt: ik heb niet geroepen, keer terug 

en ga liggen! En hij gaat heen en legt zich neer. 6) De ENE 
houdt aan en roept Samuël nogmaals; Samuël staat op, gaat 
naar Eli toe en zegt: hier ben ik, want je hebt om mij 

geroepen! En hij zegt: ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer 
terug en ga liggen! 7) Samuël kent de ENE nog niet,- er heeft 
zich nog geen woord van de ENE aan hem onthuld. 8) De ENE 

houdt aan en roept Samuël voor de derde keer; hij staat op, 
gaat naar Eli toe en zegt: hier ben ik, want je hebt om mij 
geroepen! Dan begrijpt Eli dat het de ENE is die tot de jongen 

roept. 9) Eli zegt tot Samuël: ga heen en leg je neer; en zal 
het geschieden dat hij tot je roept, zeg dan: spreek, ENE, 
want uw dienaar hoort! Dan gaat Samuël heen en legt zich 
neer op zijn vaste plaats. 10) De ENE komt, posteert zich en 

roept als keer op keer ‘Samuël, Samuël!,’ en Samuël zegt: 
spreek, want uw dienaar hoort! 

Wat valt mij in dit stukje onder andere op? Samuël werd 

geroepen toen hij ging slapen/sliep. Én Samuël sliep in de 
nabijheid van de Ark des verbonds. Dat is het beeld van de 
aanwezigheid van God. Dus, Samuël heeft zich ten ruste 

gelegd in de ‘nabijheid’ van God. 

God riep Samuël niet tijdens de dagelijkse ‘leeractiviteiten’ of 
‘lessen’ van Eli. Nee, God sprak toen Samuel in de rust was, er 

geen afleiding was. Er staat ook: Samuël kent de Ene nog niet. 
Maar dat geeft niet. Hij wil God leren kennen en God kent 
hem wel!! Dat is mooi hè!! 

Wij moeten eerst in de rust komen. Dan pas kunnen wij met 

God in contact komen, kan HIJ ons bereiken…. Ik schrijf 
bewust het woordje ‘moeten.’ Tegenwoordig is het voor ons 
een bewuste keuze, om de rust te gaan zoeken. Dat vraagt een 

actie van ons naar God en Jezus toe! 

Want hoe vaak krijg ik gedachten van buiten bijvoorbeeld 
wanneer ik bid….erg vaak…afleiding! (Hoeveel gedachten 

heeft een mens ook al weer gemiddeld per dag?). Voor ik het 
weet ben ik in mijn gebed al weer met andere zaken bezig. Die 
worden mijn hemel in geslingerd. Dan zeg ik wel eens: Dit wil 

ik niet…Ik wil en ga terug naar de Heer! 

De rust van God is in Zijn nabijheid. Dus eerst in de rust 
komen, dan kan God spreken! Wij mogen daarin gehoorzaam 
zijn en worden, net zoals Samuël. Dan kunnen we dus ook 

horen wat God spreekt tot ons. Dan kunnen we horen wat 
Jezus van ons vraagt. 

  (Tweede en laatste deel in de volgende ‘Hoger-Op’). 

Hierbij alvast de volledige mp3-versie van deze boodschap, 
zoals uitgesproken in de VEG ‘De Opgang’ te Groningen voor 
de lezers die liever (ook) luisteren: 

20241020-6382-Eljakim Nuijten-gen3:8,1kon19:9-16-Leren 
luisteren naar Gods stem-VEG De Opgang, Groningen 

 
CONCORDANTIE OP DE STUDIEBLADEN 

In de tachtiger en negentiger jaren hebben Cees Visser en 

Hans Bulthuis de Studiebladen uitgegeven. Totaal 81 uitgaven 

over een periode van 10 jaar (1988-1997). De Studiebladen 

met artikelen van Cees Visser zijn op de website van VEG-

Immanuël terug te vinden: https://veg-immanuel-

breda.nl/onderwerp/studiebladen/ 

De artikelen in de Studiebladen van Hans Bulthuis, die het 

tweede deel van het blad vulde, zijn niet openbaar (wel op te 

vragen via www.kdh-infotheek.nl). Veel gemeenteleden 

hebben nog wel de papieren versie waarin belangrijke en 

interessante onderwerpen te vinden zijn. Ben je op zoek naar 

een bepaald onderwerp dan is dat lastig zoeken in 81 boekjes. 

Er is wel een index met de titels van de Studiebladen en 

trefwoordenregister: 

https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/c0fb2f8034d183cf38e657638046b9a1
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/c0fb2f8034d183cf38e657638046b9a1
https://veg-immanuel-breda.nl/onderwerp/studiebladen/
https://veg-immanuel-breda.nl/onderwerp/studiebladen/
http://www.kdh-infotheek.nl/
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INDEX Studiebladen J.G.Bulthuis 

TREFWOORDEN Studiebladen J.G.Bulthuis 

Deze laatste is voor de meeste lezers voldoende. Wat er niet 

was, is een lijst met tekstverwijzingen. Dat kan van belang zijn 

als je wilt weten of daar in de Studiebladen iets over is 

geschreven. De teksten-concordantie met zo'n  3000 

tekstverwijzingen is HIER te downloaden. De tekstverwij-

zingen staan in volgorde van de Bijbelboeken. Het zoeken 

hierin is niet moeilijk, bijvoorbeeld: Efeze 5:22-33 -> 19-13 

wordt genoemd in Studieblad 19 blz. 13. Houd er wel 

rekening dat cijfers sorteren op de 'computer' manier: 15, 2, 

50, 71 dus op basis van het eerste cijfer (1, 2, 5, 7). 

Henk Verbeek 

GEDICHT  

 

 

 

 

 

 

‘Mijn geliefd kind… 
mag ik jou meenemen 
in het zonlicht van mijn líefde,  

in mijn luwte… de windvrije plááts? 
Mag ik jou meenemen 
in de stróóm van mijn liefde 

al vindt de wereld... dit zo dwaas... 
‘k Wil je mijn líefde laten voelen 
ónvoorwaardelijk, elke dag! 
Ja, in het zonlicht van mijn liefde 

hoor je weer je eigen lách! 
Want Ik til je boven álles uit, 
het leven heeft weer zín!  

 Want mijn levensliefde geef ik jou, 
omdat Ik jou toch zó bemin…’ 

‘Mijn geliefd kind… 

mag ik jou meenemen 
in het zonlicht van mijn líefde, 
in mijn luwte… de windvrije plááts? 

Mag ik jou meenemen 
in de stróóm van mijn liefde 
al vindt de wereld... dit zo dwaas… 
Laat je líefhebben en genezen, 

laat Míj er zijn voor jou! 
Want in het zonlicht van mijn liefde 

laat Ík jou zien… mijn trouw! 

Jouw innerlijke wonden ga Ik helen, 
‘k veeg élke traan dan van je wang… 
WANT IN HET ZONLICHT VAN MIJN LIEFDE 

ZIE JE MIJN GROOTHEID… JE LEVEN LANG!’  

Hanny Laurita 

WEBSITES 
die behulpzaam  zijn  voor  het  volle evangelie en de boodschap 

van het Koninkrijk der hemelen:  

https://www.hoger-op.nl/gemeenten (17x) 

https://www.hoger-op.nl/links (13x) 

MEDEDELINGEN 
Uiterste datum indienen kopij voor no. 1 van jaargang 4, januari 

2025 is 15-01. In dit nummer maken we een begin met een 

artikelenserie over het bijbelboek ‘Openbaring’ door Toon van den 

Hoorn uit Alphen aan den Rijn. Het zijn de studies in beknopte vorm, 

die steeds een nieuwe aflevering weergeven van de spreker en 

schrijver, dat wil zeggen: het script. 

COLOFON 
Doel 

‘Hoger-op’ is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en 

evangelisatie. Het wil een bijdrage geven: 

• Aan de samenbinding van gemeenten die de boodschap van het 
‘volle evangelie’ (dat wil zeggen: het volledige evangelie) willen 
uitdragen. 

• Daarnaast geeft het impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei 
van jong en oud.  

• We beogen de verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk 
van de hemelen (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen 
kring. 

Digitaal magazine 

‘Hoger-op’ is een gratis digitaal blad. Door de publicatie als pdf op 

de website https://www.hoger-op.nl (met een link voor de 

ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd 

naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in 

gesprek bent. Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de 

website. 

Redactie:     

Jildert de Boer   

E-mail: redactie@hoger-op.nl 

Tel. 06-27269342 

Vormgeving: 

Henk Verbeek 

  

INDEX+TREFWOORDENLIJST HOGER-OP, KvO, LG 

De index en trefwoordenlijst van alle magazines t/m het vorige 

nummer van ‘Hoger-Op’ kun je hier aanklikken. De gescande uitga-

ven van ‘Kracht van Omhoog’ zijn HIER in te zien.  Trefwoorden van 

Kracht van Omhoog (de meest van belang zijnde jaren 1958-1991). 

‘Levend Geloof’ (bijna alle nummers t/m 2005) is te raadplegen in de 

gescande versies (met zoekfunctie)  op www.ruurdvisser.nl. 

En: Trefwoordenlijst Levend Geloof en Trefwoordenlijst Gedichten 

https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/c34ae9cbdea2c26cc349fae542fb16f7
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/52682587fffeb057635289fab2802f08
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/fec5ccd3c2fccb04b0e8b2c950f80204
https://www.hoger-op.nl/gemeenten
https://www.hoger-op.nl/links
https://www.hoger-op.nl/
mailto:redactie@hoger-op.nl
https://www.hoger-op.nl/_downloads/f67bbd1c508a7388d28c953684c2cd7d
https://www.hoger-op.nl/_downloads/f61d0775e3b849bb2076fada86d04d49
http://www.krachtvanomhoog.nl/
https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/kracht-van-omhoog-artikelen
https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/kracht-van-omhoog-artikelen
http://www.ruurdvisser.nl/
https://www.hoger-op.nl/_downloads/47a2399822fb51fca4e97dc68733080a
https://www.hoger-op.nl/_downloads/4aaac952f87b608199d3dfc38bc3c25e

